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6 örgüt 12 Eylül'ün 


S.yıldönümünde Eylem 
Haftası için çağrı yaptı 


12 Eylül askeri devirmesinin 5. yıldönümünde Federal Almanya" 
daki Türk ve Kürt işçilerinin demokratik örgütleri Birlik Yolu, DIBAF, FIDEF, Gerçek ADK, KOMKAR ve KKDK askeri faşist diktatörlüğü protesto etmek amacıyla bir eylem haftası düzenliyor. Federal Almanya'nın hemen her yerinde açık oturumlar,uyanı nöbetleri, bilgilendirme masaları ve dayanışma geceleri örgütlenecek. 9-14 Eylül tarihlerinde yapılan eylem haftasının şian “Insan Hakları-Demokrasi ve Barış için Türkiye Haftası” olarak belirlendi. Basın ve demokratik örgütlerle ilişki konusunda görevlendirilen KOMKAR'ın Genel Başkanı Nuh Ateş'le yaptığımız bir söyleşiyi gazetemizde yayınlıyoruz. 


Yazısı Sayfa 5'de 
Carter: 
“ABD çıkarları açısından 
Türkiye'de askeri müdahele 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Postvertriebstück Gebühr bezahit A1319D 


Sovyetler Birliği atom denemelerini durdurdu 


Sovyetler Birliği, Hiroşima'nın 40. yıldönümünde, tüm nükleer denemeleri 6 Ağustos 1985 tarihinden İİ itibaren tek taraflı olarak durdurduğunu açıkladı. 

Dünya barışının kalesi Sovyetler Birliği bu yeni öneriyle barış savaşımına yaptığı sayısız katkılara bir yenisini daha ekledi. Sovyetler Birliği Komünist Partisi Genel Sekreteri M.Gorbaçov'un açıklaması üzerine bu karar tüm dünya barış güçleri tarafından büyük coşkuyla karşılandı. 

Federal Almanya'da da SPD ve Yeşiller açıklamalarında Sovyetlerin bu olumlu kararına katıldıklarını bildirdiler. 

6 Ağustos 1985'ten 1 Ocak 1986'ya kadar Sovyetler Birliği'nin nükleer denemeleri tek yanlı durdurma 
kararı ABD tarafindan kabul edilmedi. ABD'li yetkililer, Nevada da yeni nükleer denemeler yapacaklarını açıkladılar. 


Yazısı sayfa 9'da 


Güney Afrika'da ırkçı rejim sarsılıyor 


Güney Afrika'daki ırkçı Botha rejimi- nin ülkenin en kalabalık 36 bölgesinde olağanüstü hal ilan etmesi dünya çapın- 


Helsinki'nin 
10. yılında 
35 ülkenin 


temsilcisi da sert protestolara neden oldu. Siyahr: x lara karşı ırk ayırımı politikasını ancak biraraya geldi polis devleti yöntemleri ve sivil terör 


çetelerinin yardımıyla sürdürebilen Botha rejimi ABD, Federal Almanya vè Ingiltere gibi emperyalist ülkelerin destegiyle ayakta durabiliyor. Ancak tüm baskı ve terör uygulamaları Güney Afrika halkının mücadelesini kıramıyor. 
Birleşik Demokratik Cephe UDF'nin 
16 yöneticisinin “vatana ihanet”len yar- 


ik ii 


Helsinki Nihai Senedi'nin imzalanmasının 10, yıldönümünde bu belgeye imza alan 
35 ülkenin dışişleri bakanları 
yine Helsinki'de biraraya geldiler. 1975 yılında kararlaştınlan ilkelerin yaşama geçişini değerlendiren devlet temsilkileri Avrupa ülkeleri ára- 


m na inhale 


ti lim eh i  dablann iki didi 


Uluslararası Af Örgütü (ai) geçenlerde yayımladığı bir broşürle Türkiye'de işkencenin yaygın olarak uygulanma- ya devam ettiğini somut İsim ve resimlerle açıkladı. 


Eski ABD Başkanı Jimmy Carter Türkiye'ye yaplığı bir gezi sırasında 12 Eylül devirmesinin ABD'nin çıkarları açısından gerekli olduğunu belirtti ve “12 Eylül bizi rahatlatı” dedi. Carter, bu 


Yazısı Sayfa 4'de) '““i 


Amerikan amirali ve Sovyetler 


TEMMUZUN son günü radyolar bir haber yayınladı: Sovyet komünistlerinin genel sekreteri Gorbaçov ülkesinin 6 Ağustos" tan itibaren atom denemelerini durdurduğunu açıklıyor ve Amerikan hükümetini de aynı şekilde karar almaya çağırıyordu. 
SOVYETLERİN atom denemelerini durdurma karan şimdilik bu yıl sonuna kadar yürürlükte kalacak. Eğer ABD de atom denemelerini durdurursa, Sovyetler 1,1.86'dan sonra da atom denemesi yapmayacaklar. Böylece, eğer Gorbaçov'un önerisi kabul edilirse, iki dev de atom denemesi yapmaz olacak. 

ATOM denemesi yapılmış veya yapılmamış, bize ne, demeyin. 
Deneme yasağı bir kere yeni atom silahları üretilmesini engeller. Çünkü deneme yapmadan yeni tür bombalar geliştirmek mümkün değil, Ikincisi, denemeler yasaklanırsa, şimdi mevcut atom bombaları da zamanla kullanılmaz hale gelecektir. Nasıl bir kutu sardalya dura dura bayatlarsa, atom bombaları da üretildikten bir süre sonra bozuluyor. Bu yüzden depolanan bombalann belli aralarla Kontrol edilmesi lazım. Kontrol için ise atom bombası denemeleri şart. 

DENEMELER durduruldumu eldeki bombaların “bayatlayıp ba~ yatlamadığı" anlaşılmayacak. Bir süre sonra bu bombalara güvenerek bir savaş başlatmak zorlaşacak. Kısacası atom denemelerinin durdurulması atom silahlarının azaltılması, giderek hepten yok edilmesi yolunda ciddi bir başlangıç olabilir. 
DÜNYAMIZ için bundan daha hayırlı bir şey düşünebiliyor musunuz? 

TÜRKİYE POSTASI okuyucuları bilirler: Her yıl tam kırk milyon Insan açlıktan ölüyor. Birleşmiş Milletlere bağlı Beslenme ve Tanm Örgütü FAO'nun hesaplarına göre bir kişilik yıllık gıda ihtiyacı 230 kg tahıl ile karşılanabiliyormuş. Demek ki insanhk her üyesinin en doğal hakkı olan yılda 230 kg tahil hakkini bile henüz sağlayamıyor. 

ADAM başına 230 kg tahılı sağlayamamışız ama hepimizi parça parça etmek için yetecek kadar patlayıcı madde çoktan hazır: Şu anda mevcut atom bombalarının (diğer bombaları hiç hesaba katmıyoruz) tahrip gücü bütün Insanlara bölüştürüldüğünde adam başına 3000 kg dinamite (orta boy kamyon yükü) eşdeğerde patlayıcı düşüyor. Kuşkusuz insan kardeşlerimizin büyük çoğunluğu paylarına düşen 3000 kg dinamitin “yeterli” olduğu görüşündedir. “Hayır, bu yetmez, daha çok istiyorum” diyenlerin sayısı hızla azalıyor. 

YALNIZCA artık yüz milyonlarca Insanın katıldığı barış hareketi değil, Birleşmiş Milletlerin “Silahsız- 

İanma Özel Toplantısı"nda Tü stas devamı 2. sayfada Postası 


SODEP'in dergisindeki | sözlerine gerekçe gösterirken, yazıda “vatandaşların intihar | ABD'nin dinleme üslerini kuracaetmek için emniyeti seçmele- ğı ve casusluk uçaklarını uçuracari düşündürücüdür” dendi. Bı bir ülkeye ihtiyacı olduğunu söy- 


© Yazısı sayfa 4'de 


tik, larda önemli gelişmeler olduğunu kaydettiler. 


©Yazısı sayfa 7'de 


Biri kadın üç Kürt / İşkazası geçiren birişçimiz 


daha vuruldu 


Doğu illerimizde diktatörlüğün Kürt halkına karşı giriştiği saldın- nın boyutları son derece tehlikeli 
bir biçimde genişletiliyor. Son 15 
gün içinde öldürülenlerin sayısı 9'a yükselirken, ABD yetkilileri kendi vatandaşlarını turistik amaçla Doğu illerine gitmemeleri için uyardı. 

Türkiye ve Batı basınında diktatörlüğün yoğun bir biçimde askeri birliklerini Doğuya kaydırdığı, Türk-Irak sınırında binlerce kişilik askeri birliklerin yığınak yaptığı belirtiliyor, Cuntanın Milli Savunma Bakanı yaptığı açıklamalarla bu haberleri doğrulamış oldu. Açıklamada birliklerin “sınır bölgelerinde planlanan askeri manevralar için” sevkedildiği ileri sürüldü. 


Diktatörlük “huzur operasyonu” adı alında sürdürdüğü baskı ve zorbalığı “gerilla savaşı yapıyoruz” diye açıklamıştı. 


Bütün yöre adım adım aranırken, operasyonlardan canını kurtaranların Ağrı Dağı'nın buzulları na doğru sürülerek açlık ve soğuktan telef olmaları için çalışılıyor. 
Baskı ve zulümden kaçanların, bu mevsimde dağda hayvan besleyenlerden yardım alabileceği düşünülerek, gerekli önlemler alınıyor. 


Göçebeler hayvanları ile birlikte silah zoruyla bu topraklardan yeniden göçe zorlanıyorlar. Ağn Dağı çevresindeki bütün evler boşaltılarak çoluk çocuk genç yaşlı deme- den sokaklarda sorguya çekiliyor. 


© Yazısı Sayfa 3'de 
TKSP'nin 
2. Kongresi yapıldı 


Türkiye Kürdistanı Sosyalist Partisi'nin 2. Kongresi Temmuz 1985'de toplandı. Kongre Merkez Komitesi Raporunu oybirliğiyle onaylayarak, yeni merkez komitesini seçti. 

Kongre sonuç bildirgesinde Kürt ve Türk emekçilerine ve tüm demokrasi güçlerine bir çağrı yapildi, Çağında özetle “Türkiye Kürdistanı Sosyalist Partisi 2. 
Kongresi, halklarımızı faşist diktatörlüğün zulmünden kurtarmak, ülkemizin geleceğini aydınlık bir yola sokmak için sizleri Sol Birlik” in antifaşist demokratik program üzerinde birliğe ve direnişe çağınır” 


Türkiye Postası gençleri yarışmaya katılmaya çağırıyor 


Gençler! Gazetemizin açtığı gençlik yarışmasına katılmak isteyenler! 
Vaktinizi boşa geçirmeyin! Yeteneklerinizi, yaratıcılığımızı, çalışma azminizi kanıtlayın. Yarışmaya katılarak, gözeli, değerliyi yaratmada birbirinizle boy ölçüşerek gençlere kuşkuyla bakan, onlara hiçbir hak tanımak istemeyenlere en İyi cevabı vermiş olacaksınız. 

Unutmayın: Yapıtlarınızı postaya verebileceğiniz en son tarih olan 
26 Ekim günü gittikçe yaklaşıyor. Bu sayımızda tanınmış Kürt ozanı 
ve yarışma jürisinin üyesi Heval'in gençlere seslenen bir yazısını bula- 


caksınız, 


Resim yarışmasının katılma koşullarını gelecek sayımızda ayrıntılı ola- 


rak bildireceğiz. 


© Yazısı Sayfa 6'da 


10 yıldır hakkını alamıyor 


1975 yılında işbaşında geçirdiği bir kazada başını torna kalıbına çarpması sonucu sara hastalığına yakalanan tornacı Hasan Ali Fidan on yıldır tüm uğraşlarına rağmen hakkını alamadı. Kendisine mesleğini icra edememesinden ötürü aylık bağlanmıyor. 
Red cevaplarında sarası olmadığı, ya da saranın kazadan olmadığı yolunda çelişkili gerekçeler gösterilirken, iş bulma kurumu hastalığınan ötürü kendine makina başında iş vermiyor, başka iş de bulamıyor. Kendi bulduğu işlerde ise hastalığı öne sürülerek çalışması engelleniyor. Hasan Ali Fidan 1960-1964 yıllarında Ankara Makine Kimya Endüstrisi'nde tornacılık eğitimi yaptı ve Federal Almanya'ya geldikten sonra ise bu meslekte çalıştı. Ne varki merkezi Bayreuth'da olan Sigorta Kurumu aylık bağlamamak için mesleğinin toracılık olmadığını iddia ediyor. 


Hasan Ali Fidan'ın saralı olduğu defalarca doktor ve hastane raporlarıyla tesbit edilmiş durumda iken, dilekçelerinin reddedilmesi üzerine her mahkemeye başvuruşunda yeniden doktor teşhisine gönderiliyor. Tesadüfen hastanede sara nöbeti tulmadığın- dan da davasi geri çevriliyor. 


©Yazısı Sayfa 5'de 


Doğal gaz WP” bi 


milyon Sand. 
; miljon hana- 


hattı tehlikede 


Geçtiğimiz yıl Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında yapılan “Doğal gaz boru hattı” anlaşmasının, ABD'nin dayatmaları üzerine Özal hükümeti tarafından bozulmak istendiği belirlendi. 

Bilindiği gibi bu anlaşma sayesinde Türkiye'nin enerji sorunun çok ucuza çözümü sağlanacak, aynca iki ülke arasında ekonomik ilişkiler de gelişecekti. “Doğal gaz boru battı” projesi ile Türkiye'nin petrol gereksinimi yarı yarıya azalacak ve Türkiye aldığı doğal gaz ve elektriğin bedelini döviz olarak değil, Sovyetler Birliği'ne mal satarak ödeyecekti. 


Hatırlanacağı üzere ABD benzer anlaşmayla ilgili Federal Almanya" ya da baskı yapmıştı. 


Yazısı Sayfa 4'de 


onları savunan avukutın kat “İedilmesi, son on gün içinde bine yakın kişinin tutuklanması ve birçoğunun öldürülmesi halkın öfkesini artırdı. 


© Yazısı sayfa 9'da 


Berlin'de TC, Başkonsolosluğu tarafından, arkadaşları hakkında ihbara zorlanmak için pasaportu alınan Aysan 


Uçta, kendi durumuna düşenlere önerilerde bulundu. Berlin konsolosu Alphan Şölen” le aralarında geçen konuşmayı ayrıntıları ile anlattı. Uça, bu tür olaylarla karşılaşanlara soğukkanlılıklarını koruyarak, barış, demokrasi düşmanı rejimin temsilcilerine taviz verilmemesini önerdi. 


© Yazısı Sayfa 5'de 


Sayfa 2 


Amerikan amirali ve Sovyetler 
Başı 1. sayfada 


ezici çoğunlukla alınan atom bombası üretiminin durdurulmasını, eldeki atom bombalarının da adım adım imha edilmesini isteyen kararlar da bunu gösteriyor. Hatırlatalım: Aynı toplantida Birleşmiş Milletler silahlanma yarışını denetim altına ala“ bilmek ve giderek durdurabilmek için en acil adim olarak Sovyetlerle ABD'nin atom bombası denemelerini durdurmalarını istemişti, Sovyetler yıllardır Birleşmiş Milletlerin bu çağrısına uymaya hazır olduklarını tekrarlıyorlar. Fakat ABD bin dereden Su getirerek denemelerin durdurulmasına yanaşmıyor. 

ABD hükümetinin Gorbaçov'un bu en son çağrısına da verdiği cevap “hayır” oldu. Washington sözcüleri “denemeleri durdurmayız, fakat gelin, bizim denemelerimizi siz de izleyin” diyorlar. Oynanmak istenen sinsi oyunu sezdiniz mi? Dünya kamuoyunda sanki atom denemelerini Sovyetlerle anlaşarak, onlarla İşbirliği içinde yapıyorlarmış izlenimini yaratacaklar. Silahlanma yarışını körüklerken Sovyetleri de suç ortağı gibi gösterecekler, 

AMİRAL La Rocque yıllarca Pentagon'da en üst düzeyde görev yapmış, “Amerikan atom denizaltı filosunun babası” diye anılan, ünlü bir atom silahları uzmanıdır. Ömrünü Sovyetler Birliği'ni haritadan silmek için planlar yapmakla, yeni yeni silah sistemleri geliştirmekle geçiren bu Amerikan amirali bile, artık “adam başına düşen 3000 kg dinamit yeter” demiş ve silahlanma yarışının durdurulması için çalışmaya başlamış, Sovyetkomünistleri de bu eski can düşmanlarının önerisini kabul ederek 
1985 sonuna kadar atom denemelerini tek taraflı durdurduklannı açıklamışlar. 

AMERİKAN amirali ile Sovyet komünistleri elele verebiliyorlar da böyle bir savaşta İlk yok olacak ülkenin çocukları neden elele vermesin? 

NEDEN aramızdaki aynılık noktalannı geriye itip, ABD'nin de atom denemelerini durdurması için sesimizi yükseltmeyelim? 
Türkiye'de SODEP'ten Refah Partisi'ne, HP'den Doğru Yol'a kadar barış isteyen bütün partiler, sendikalar, bütün demokratik örgütler, aydınlar, ABD hükümetinden atom denemelerinin dur- 


bi 


: 


SORALIM/ ÖĞRENELİM 


Türkiye Postası, 9 Ağustos 1985 


Cezai bir suçtan dolayı hüküm giymiş genç yurtdışı edilebilir mi ? 


F.A.C'de yaşayan Türk uyrukluların ve diğer yabancıların yurtdışı edilme nedenleri, 1965 yılından beri yürürlükte bulunan -Yabancılar Yasası'nın 10. maddesinde gösterilmiştir. “Cezayl bir suçtan hüküm giyen kişi, hakkında verilen hükmün kesinleşmiş olması sranma- 
dan yurtdışı edilebilir” (Alm. YY, 10 
Fıkra No 2) Başka bir deyimle üst mahkemeye başvurma süresi geçmeden de yabancı yurdışı edilebilir. Verilen ceza- nın tecil edilmiş olması, yurtdışı etmeyi engellememekle beraber, kararin olumlu olmasında etken olur. 

Cezayi hüküm Uyuşturucu Maddeler Yasası'nın ihlali nedeniyle verilmişse, yurtdışı etme kararı takdire bırakılmaz, yabancı kural olarak yurtdışı edilir. 

içişleri Bakanlığı'nın 10.12.1980 tarihinde çıkarmış olduğu bir genelge 
(1 C 4/4340), “gençler ve genç ye tişkinlerle” ilgili olarak yabancıların çrkarları doğrultusunda bazı ayrıcalıklar getirmiştir. Alman yasalarına göre suçun işlendiği tarihte 14 yaşından büyük olup, 


henüz 18 yaşında olmayan “genç”, suçun işlendiği tarihte 18 ama henüz 21 
yaşında olmayanlar da “genç yetişkin” olarak kabul eçlilir, 

Bu genelgeye göre, yurtdışı etme de takdir hakkı kullanılırken, Gençlik Ceza Yasasının özellikle yetiştirme ve topluma yeniden kazanma amacı güttüğü ve de yabancının gelişme çağının önemli bir bölümünü F.C.A'de geçirip geçirmediği veya bazı nedenlerle Ülkesine olan “bağlarının az olup olmadığı gözönüne alınır 

Genelgenin açıklık getirdiği gibi bunun “gençler” ve “genç yetişkinler” için temel ilkeler şeklindeki sonuçları şunlardır. 

1- Mahkeme sadece gencin veya genç yetişkinin eğitimi için bazı önlemler alınmasına hükmetmişse, yabancı artık yurtdışı yapılamaz. 
(Örneğin hakim suçlunun ailesi yanında veya bir yurtta kalmasını, veya belirli bir çalışmayı yapmasını veya da trafik derslerine katılmasını öngörmüşse) 


OKUYUCU POSTASI 


Gençliğimizi bize unutturamayacaklar !.. 


2- Mahkeme para cezasına hükmetmişse veya hapis cezasına hükmetmekle birlikte bunu tecli etmişse yabancı yine yurtdışı edilemez. Bunun için ancak iki koşuldan birinin yerine gelmiş olması gereklidir. Yabancı ya F.A.C de yetişmiş olmalı, veya annebabası burada bulunmakla birlikte, kendisinin okul iş ve dil yoluyla topluma kaynaşımı nedeniyle Ülkesine olan bağlantısı az olmalıdır. 

3- Mahkeme hapis cezasına hükmetmiş ve bunu tecil etmemişse, yabancinin yurtdışı edilmemesi için, yaşaminin ağırlık noktasının F.A.C'de bulunmasıyla birlikte kararda suçlunun ilerdeki davranışlarının, olumlu olacağı görüşü yansıtılmış ve bu görüşün yetkili gençlik dairesi ve kaldığı cezaevi sorumluları tarafından paylaşılmış olması gereklidir. 

“Yaşamın ağırlık noktası” kavramı, pratikte değişik yorumlara neden olmaktadır. 

Yabancılar Dairesi yurtdışı etme kararı- 


OKUYUCU ŞİİRLERİNDEN SEÇMELER 


na varmadan önce “gencin” veya “genç yetişkin”in genel durumunu, sosyal çevresini ve ailesinin geleceğe yönelik planlarını gözönüne alır. Bu noktalarla ilgili olarak, yetkili gençlik dairesi, yabancılar dairesine gönderilmek üzere bir rapor hazırlar. Bu raporun hazırlanmasın- da cezaevinin, Arbeiterwohifart, Caritasverband, Diakonischen Werk gibi kurumların ve diğer ilgililerin görüşleri büyük önem taşır. Birçok kez cezayi hüküm giymiş olmak da yalnız başına yurtdışı edilme nedeni değildir. Her hüküm» den sonra yabancının durumu, yukarda belirttiğimiz kurallara göre incelenir ve yurtdışı ddilip edilmeyeceğine karar verilir. 

Bilindiği gibi “Türk uyrukluların danışma ve bakım görevini Arbelterwohifart (Türk danış) üstlenmiştir. Cezayi takibata uğrayan gençlerin bu nedenle bölgesindeki Arbeiterwohifart'ın bu işlerle görevli sosyal uzmanlarına giderek, bilgi alması çıkarları açısından zorunlu” dur. 


durulmasını isteyemez mi? Yurtdışında işçi dernekleri, sendikacı- Unuttular bizi, adımızı, yaşımı- bam gibi ben de işçi oldum. Ama yaramaz yetişmekte, ahlak ku- Öz By ene er Sn ete ppe pannon ayrilik- zı, gençliğimizi kim olduğumuzu: şimdi bununla onur duyuyorum. rallanna, kanun maddelerine Nazlı gurbet gürlük lan bir Kenara birakip in yaygınlaşması için çalışamaz- Türkiye Postası bu yarışmayı ha- “Genç Insan çalışır, çabalar o uymuyorlar" deyip işin içinden uyorum şakakl i lar mı? Önümüzde 1 Eylül Dünya Barış Günü var. Bu yılki zırlamasaydı, Birleşmiş Milletler ekmeğini taptar çanı diyor. çıkmaya çalışıyorlar. auon satsa sk ei 
1 Eylül'den Amerikan hükümetini atom denemelerini durdur- © Genel Kurulu 1985' Uluslararası lar. Ama ekmek Üreten taşlar O Okuyamadık, “cahilsin” di- sağlan olar, yoksul 
maya zorlamak, bu amaçla kamuoyunda güçlü bir akım yarat- Gençlik Yılı ilan etmesiydi unu- ateşe döndü. Iş bulma kurumları yorlar. Çalışmak istiyoruz “kabi- Dışarda düşlerimin Seni bakiyor mak İçin yararlanılamaz mı? i tulmuştuk. ağzına kadar İşsizle dolu. Işsizli- İlyetsizeln” diyorlar. Yaşadığı- Yabanginı rnek Güme kiei WASHİNGTON ayak diretip denemeleri durdurmazsa silahlan- Biz gençler biraz başka dü- ğin yükü gençlerin sırtında. So- miz gerçekleri anlatmak” istiyo- Hüzünlü sevdalarımın beyinler ma yarışının asıl sorumlusu olarak bütün dünyaya teşhir edil- şündüğümüz için fazla baskı gö- o kaklar başıboş gençlerle dolup ruz “teröristsin” diyorlar. Çal- Nazlı gürbet öy Seni bekliyor melidir. Kamuoyunda kaybettiği desteği üreteceği yeni bomba- rüyoruz. Sözkonusu baskının taşmakta. Kendini kötü yolda şan ele kelepçe vuruyorlar. DÜ- Zincire vurulmuş larla telafi edemez hale gelmelidir. Amiral La Rocave gibi savaş kimlerden geldiği maydanda. harcayanların, çaresizlikten inti- şünen beyine idam veriyorlar. Yay ye Sopa Paslı bilekler uzmanlarının bile barış hareketi saflarına katılmalan, bugüne Okul giderlerini “bana göreha- har edenlerin çoğu gençler. Gören aydın göze namlu dayı- Sağnak yağmurları Bak nelere maruz kaldir kadar ki çabalarımızın boşa gitmediğini gösteriyor. Kolları sı- raçları- karşılayamaz olduğum- Eroin, esrar, uyuşturucu madde yorlar. indè Pii kahr Dağlar, şehirler vayıp daha da çok yandaş Ti ASi dan okula devam edemedim. taşıyanlar çoğunlukla gençler. o ` 1 Yüreğ l a apoa aal Irmaklar, kuşlar kazanmak için çalışalım! Í Babamız işçiydi. Bunun için ken- Bütün bunlara neden olanlar İı kim Doyasıyaağlamaklatiyorum ensiz hep suskun dimize “bey” dedirtemedik. Ba- şimdi utanmadan, “gençlerimiz. asın Serisi örün tehdit Gurbet yalnız ve nazlı Bayram etmeye Sevince sıra gelmedi daha : YOL YE ANAÇ Son çare komünist avukat i haklar arasnda, dostluk aag | “ep den yilan vaktimiz bile yok 
(3 Aylık Dergi) Çalıştığım Işyeri yüzlerce Tür- ma yanındalar. Bizler öyle olma- nsanları lansın istiyoruz. Bize silah değil | yitik benliğim peşisira ipe bar senin için kiyelinin uğrak yeridir. Birgün (lıyız ki Insanlar bize güvenebii- hiri ekmek gerekli bunu çok iyi bili- Yabangülü buram buram Nice koç yiğitleri 
9. SAYISI ÇIKTI 40-45 yaşlarında, sakallı, yakin sin, Her alandan her meslekten, | ZENİrİeMEYEN | yoruz Fabrikalar silah değil, ek- A Fiyatı: 5-DM şehirlerden birinde cami yöneti- fabrikadan geniş yığınların için- mek üretsin, dumanı gölge değil | 


huzur yaratsın istiyoruz. 
bizim kurtuluşumuz bizi 
“e ji el am 


cisi bir kişi beni görmek istedi. 
Yanıma gelir gelmez de “Bana komünist bir avukat 


rdim m 


de aktif görev alıp, onların güvenebilecekleri kişilerin bizler olduğunu gösterebilmemiz gə- y rej mik b nnd [i 


“TKP ve Demokrasi Savaşı" “HKUTLU e *Komitera'in 7: 
“ Kongresi'nin Tarihsel Kararları 


yn 


an 
Işığında TKP'nin Güncel Sava- 


pimi” -E.CANTEKIN® “Işçi Sınıfirin Sendikal Birliği ve Kimi Sorunlar Üzerine” -RGÜVENS “1939-1954 Döneminden Notlar” -B. SANLI e “Muhabirlik ve Muhabirlik Yazısı" -E KONUK 

“Almanya Komünist Partisi nin 11 Haziran 1945 Çağrısı” -G. BENSERe “Bulgar Faşizmi- nin Karakteri Üzerine Tezler” 

-G.DIMITROFe “Türkiye'de Yatırımlar Alanındaki Devlet Potitikası (90'li Yillar)" -E LURA-ZOVA® “Türkiye İşçi Sınıfının Oluşması ve Durumu” -GI STARÇENKOV e "Komünistlerin Yığınlar içindeki Çalışmı ke ve Biçimleri” -YKRASINe “Orta Köylü Sorunu Üzerine Düşünceler” -K. ANTERe"Enformasyonun Önemi ve Parti Organlarına Yazma Üzerine” “1. YAVUZe 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e Postası 


kranktayken işten attı. Ben de tazminat davası açtım. Fakat avukatım beni sattı, İlk mahkemeyi kaybettim. İkinci mahkemede yine avukatın oyununa geldim. Araştırdım, bizim gibi yabancıların hakkını komünist avukatlar savunurmuş. Kahvede seni yardım eder dediler. Bana komünist avukat bul” dedi. “Bak amca, burada bir işçi derneği var. Istersen seni onun avukatına götüreyim. Dürüst iyi bir insan.” 

Şaşırmamak elde değil. Türkiyemizde komünistler, devrimciler diktatörlük altında iplere, işkencelere çekiliyorlar. Burada hacı amca derdine çare komünist arıyor. 

Sonuçta avukat üçüncü mâhkemeden birşey çıkmayacağını, en azından 4000 mark tazminatı aldırabileceğini söyledi Baştan olsaymış daha farklı olurmuş. 

Görülen o ki, ilerici, yurtsever ve komünistler ezilen halkın däirek. — i na 
Bu da pratikte onlann sorunlanyla yakından, ciddi bir şekilde ilgilenilerek elde edilir. 
Kemal Çilesiz 


y . gösterebiimemiz: ge- 


Yıllık iznimizi geçirmek üzere 
6 hemşeri Malatya'ya gidiyorduk. Ankara'ya geldiğimizde karşımiza elarabasıyla bir hamal çıktı. Yükümüzü Malatya otobüs yazıhanesine kadar taşımasını istedik. Bizden yüzer lira istedi. 
Perişanlığına bakıp kabul ettik Yolda giderken hamal arkadaşın fikrini öğrenmek üzere: “Başbakanımız hemşerimiz olur, bakıyorum da memleketi cennete çevirmiş” diyecek oldum. Daha sözümü bile bitirmeden durup elini kulağına atarcasına bağıra" rak “böyle başbakanın anasıni avradını, kızını, kısrağını... 
demezmi 

Çevremizdeki yığın yığın insanlara, önünden geçtiğimiz trafik polisine aldırmadan bar bar bağırıyordu. “Yahu arkadaş biraz yavaş konuş. Biz de memnun değiliz. Ama şimdi gelir topumuzu alır götürürler. Dö- 


da kendi standlarının başına döndüler. 


Strassen Fest'te 10 gazetenin satılması bizler için bir başarıdır. isteriz ki her bölgede yapılsın. 


daha da sesini yükselterek: “Biz zaten ölmüşüz. Yaşıyor muyuz ölü müyüz belli değil. Namus ar elden gitti. Iş yok, güç yok. 
Bak akşam oldu. Verdiğiniz altıyüz lira bugünkü siftahımdır. 
Bu parayla bir sürü horantayı geçindirmek mümkün mü? 
Ben öyle de böyle de ölmüşüm. 
Ölümden öte yol yoktur. Yaktı bu p.....ler milleti.” 

Hamal arkadaştan ayrıldıktan sonra pahalılığı, yoksulluğu, baskıyı, zulmü gördükçe aynı küfrü birçok kez yürekten tekrarladım. 

Ama sadece küfür etmenin yeterli olmadığını, birlikte memleketimizi bu p... döllerinin elin- den kurtarmamız gerektiğini en çıkar yol olarak görüyorum. 

Bad Kreuznach'tan bir okuyucumuz 
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Bu yalanı kimin için yazıyorlar? 


Haziran ayında bir arkadaş ilk cezayı 1500 liraya kurtanyordefa arabayla Türkiye'ye gitti. sun. itiraza kalktın mı küfür Daha önce konuştuğumuzda ve yoldan alıkonma korkusu, 


burjuva basınında okuduğu yazı- gahını belirlemişlerdi. Bu ka- Açık bir şekilde rüşvet Istiyorlarla deliye dönüyordu. “Ben na- darçabuk işlem gördüğüm için lar. Dönüşte Bulgaristan'da sıl 'dan gidece- rahatça yoluma devam ettim. hatalı solladığım için 10 leva ğim?” Hangi konulara dikkat et- Yol üzerinde yeşil ok işareti ceza verdim. Şimdi düşünüyomesi gerektiğini anlatım. Ana Türkçe sağa veya sola yazılı rum Türk gazetelerin yazdıklagene aynı korku, “belki Yuna- idi. 300 km.'lik yola üç konak- nni. Benim gibi binlerce arkanistan üzerinden giderim” de- lama yeri ve 30 saat zaman. daşın kapıldığı panik. Bu yalanı di. Geri döndüğünde yolculuğu- “... Kapıkule'den Türkiye'ye kimin için yazıyorlar?” 


girdikten sonra gazetelerin yazmadığı asıl macera başlamıştı. Hele trafik polisleri. 
Makbuz istedin mi 3000 liralık 


Yorum yapmaya gerek yok. 
Gazetemiz bunu 61. sayısında, 
4. sayfada açıklamıştı. 

Enver Şahin/Klel 


nun nasıl geçtiğini sordum: “Bulgar sınırnnda gümrük 

memuru sordu 'komşu arabada 

yüklü neyin var?" Gümrüklük bir 


BULMACA 


SOLDAN SAGA: 1. Güney Amerika'da sömürgeciliğe karşı savaşın sembolü olmuş ulusal liderlerden biri, 2. 
Bir pamuk kalitesi - Eski inançlara göre büyü yapan kimse, 3. Çarlık Rusyası'nda 19. Yüzyılın sonunda özellikle aydınlar arasında yaygınlaşan, nüfusun ezici çoğunluğunu oluşturan köylülerin eğitimle aydınlatılabileceğini savunan, bu amaçla aydınların halka inmesini öngören hareketin temsilcilerine verilen ad - Devamlı ve kısa aralıklarla olan, 4. Bir petrol ortaklığının kısa adı - Türkiye'nin geçtiğimiz günlerde imzalayarak süresini uzattığı, ülkeyi emperyalist çıkarlara alet eden anlaşma, $, Bir sayı - Soru kelimesi - Doğada çok bulunan ser bir cisim, 6. (Tersi) Güven anlamında bir emir - Gümüşten sırma, 7. Büyükçe - Mimarlıkta, çeşitli deniz kabukları biçimde, eğmeçli süslemelerden oluşan ve sanat tarihinde bir döneme adını veren biçim, 8. Vücudun herhangi bir bölümünde özür olan kişi - Bir kadın adı, 9. Boru sesi - (Tersi) Düşük faizle ancak tekellerin yararlanabildiği - Küçük bitki, 10. Içinde bal bulunan, Yunanistan'da bir ada, 


YUKARDAN AŞAĞIYA: 1. Nikaragua'da Cezar Sandinonun adını alan kurtuluş cephesi, 2. (Tersi) eski dilde vuku kökünden yapma, yaptırma, düşürme - Orta Amerika yakınlarında çok sayıda adanın bulunduğu bir deniz, 3. Karaib Denizi'nde bir ada, 4. (Tersi) At üstünde oynanan bir oyun - Ağrıtma anlamına gelen eski dilde bir kelime, 6. Numaranın kısa yazılışı «*Adam'ın ortası, 7. Sovyetleri Birliği'nde bir göl - Nikelin simgesi « (Tersi) Müzikte duraklama işareti, 8. Alman işçi sınıfının yiğit önderlerinden bir kadının soyadı, 9, *Biye'nin ortası (Tersi) Inandırma, 10, Eski dilde genişlik anlamına gelen bir sözcük - Mısır tannsı, 11. 
Tatlı olmayan - (Tersi) Köpek, 12. Takıp, takıştınp, gülünç biçimde giyinen - Kargaşalık yaratınları denir. 


61. SAYIDAKI BULMACANIN ÇÖZÜMÜ 


SOLDAN SAGA: 1. Orhanvelikanık, 2. Kainat - Avniiye, 3. Anka - Ad - As, 4. Lamrakkarbap - Kah, 5. Apak - Eliza, 6. Pitagor - Kaptan, 7. Tn - Sülale, 8. Uhu - Makedonya, 9. Sil - Anar - Res - Rab, 10. Radnaçzignec - Me, 11. Kama -~ Kaan - Amal, 12. Atalt - Nniyadiloh. 


YUKARDAN AŞAĞIYA: 1, Okaliptus -Ka, 2. Rana - Inhirat, 3. Hikmet - Ulama, 4. Anar - As - Dal, 5. Na - 


Argüman, 6. Vtuk - Olanak, 7. Karakaçan - 8. Lakap - Lerzan, 9. Iv - Raked - Ini, 10, Knabka - Org, 11. Aida - Panenka - 12. Ni - Bet - Yse, 13. Iya - Lapa - Cai, 14. Keskin - MI, 15, Az - Samao - 16. Tarhana - Belh. 


Türkiye Postâsı, 9 Ağustos 1985 


HABERLER/YORUMLAR 


Sayfa 3 


Doğu'da Huzur Operasyonu adı altında devlet terörü bütün şiddeti ile sürüyor 


Kürt yurttaşlarımıza yönelik devlet terörü bütün şiddeti ile devam ediyor. 
Kürt halkı yollarda kurşunlanıyor, işkenceler- den geçiriliyor. 


Biri kadın i üç Kürt daha 


Doğu illerimizde devlet terörü bütün şiddeti ile sürüyor. “Huzur Operasyonları” adi altında Kürt halkına yönelik saldırılar Ağrı dağı ve çevresine kadar genişletildi. 

“ABD Dişişleri Bakanlığı turistik gezi yapacak vatandaşlarını “Doğu Anadolu'ya gitme” diye uyardı. Amerikalılar için yayınlanan uyarıda zorunlu olmadıkça Doğu Anadolu'ya gitmemelerini, gittikleri takdirde, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına kesinlikle uymalarını ve güvenlik güçleri ile işbirliği yapmalarını istedi. Daha önce Içişleri Bakanlığının “Doğu” da gerilla savaşı yapıyoruz” yollu açıklamalarıyla ortaya çıkan Kürt halkına karşı sürdürdükleri vahşet ve terör ABD'li yetkililerin açıklamaları ile de teyit edildi, O bölgelerde sürdürdükleri devlet terörü sansüre rağmen boyalı basına da yansımış oldu. 


3 Ağustos 1Ç Doğu Beyazıt, Iğdır ve Aralık jandarma komando birlikleri tarafindan sarilan Ağrı Dağı ve çevresi, “kaçaklar dağda saklanıyor” gerekçesi ile ev ev, adım adım talan ediliyor, Aralıksız sürdürülen aramalar boyunca bütün evler basılıyor. Kadın ve çocuklar dahil evlerinden çıkarılarak sokaklarda sorguya çekiliyor. Şüpheli olduğu gerekçesi ile insanlar gözaltına alınıyor. 
Yalnızca bir köyden gözaltına alınanların sayısı 11'e yükseldi 

Bu operasyonlar sırasında kaçip canını kurtarmak isteyen insanlar özellikle Ağrı dağının buzullarına doğru sürülüyor, Elleri- ne geçiremediklerini de soğuktan ve açlıktan öldürmek için yiyecek sağlayacakları tüm yolları abluka altına alıyorlar. Bu kişilerin yiyeceklerini yaz aylarında dağa akan hayvan  besicilerinden sağlayacakları düşünülerek, silah zoruy- 


la göçebeler de yerlerinden edilerek, çadırları ve hayvanları ile birlikte o yöreden sürülüyorlar. 

Sarp ve kayalık bölgelerde bile yerleşen jandarma birlikleri Doğu bölgesini kuşatmış durumda. Ağn Dağı'nın 2 bin 500 metre yükseklikteki bölümüne kadar sürdürülen operasyon tamamlandı. 

Bu saldırı yalnızca Ağrı yöresinde sürmüyor. 20 Temmuz'dan Ağustos ayının ilk günlerine kadar öldürülen Kürt yurtseverleri- nin Sayısı 10'na yükseldi, Bitlis'in Mutki ilçesinden 6, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 3 genç jandarmalar tarafından öldürüldüler, 

Siirt'in Şirnak ilçesi dağlık bölgesindebir genç pusuya düşürüldü. 
Yine Eruh ilçesinde 22 Temmuz gecesi biri kadın olmak üzere üç genç gece karanlığında pusuya düşürülerek öldürüldüler öldürülenlerin adlarının Emin Sank ve Çiçek Selcan olduğu üçüncü 


vuruldu 


kişinin ise kimliğinin tesbit edilemediği bildiriliyor. 

BBC Haber Merkezi'nden alınan bilgiye göre Türkiye-İrak sınırında operasyonların yeniden başladığı faşist devlet güçlerinin sınırları aşarak operasyonları sürdürdüğü tesbit edildi. 

Diktatörlük yoğun bir biçimde askeri birliklerini Doğu'ya kaydıriyor. Cuntanın Milli Savunma Bakanlığı bu hazırlıkların “sınır bölgesinde planlanan askeri manevralar” için olduğunu söylüyor. 
Böylece diktatörlük Kürt halkına yönelik bu soykırım planını ve bölgeye ilişkin saldırgan amaçlanni, Türk halkıyla bir toprak kavgası gibi göstermeye çalışıyor. 
SOL BIRLIK'in açıklamasında olduğu gibi “Türk ve Kürt halkının çıkarlar bir ve mücadelesi ortaktır. Kürt halkına yönelik insanbk dışı saldırılar karşısında sessiz kalınmamalıdır.” 


Anayasanın 15. maddesinin işlerliğini yitirdiği ileri sürüldü 


SODEP Başkan Vekili MuzafTer Saraç'ın yargılandığı Istanbul Sıkıyönetim Komutanlığı 1 numarali askeri mahkemesinde 2969 sayılı yasanın anayasaya aykırılığı belirtildi. 


Muzaffer Saraç'ın avukatlanmahkemeye verdikleri dilekpede, anayasanın 15, maddesinin işlerliğini yitirdiğini ileri sürerek 2969 sayılı yasanın anayasaya aykırı olduğunu bepisi e do anayasanın 


değil, belli bir dönemde görev yapanların tüm zamanlar için sorumsuz sayılacakları değil, belli bir dönem de sorumluluklarının o tartışılmayacağı hükme bağlanmıştır. Yani Medis Başkanlık Divanı Kuruluncaya kadar sorumluluk iddiaları ortaya atılmayacaktır. Başkanlık Divanı'nın kurulmasıyla birlikte yasağın hükmünün bitmesi gerekiyor. 
Başkanlık Divanı da kuruldugu için yasa işlerliğini kaybet- 


Yığınları demokrasi mücadelesinde birleştirmek ana görevdir 


Demokrasiyi kazanmanın yolu 


Kemal AKSU 


Ülkemizdeki son politik gelişmelere baktığımuzda üzerinde önemle durulması gereken yeni bir olgu var. Diktatörlük karşıtı geniş güçler Türkiye'de temel sorunun demokrasiyi yerleştirmek olduğunda birleşiyorlar ve demokrasi istemlerini artan bir kararlılıkla dile getiriyorlar. 

Daha önemlisi diktatörlük karşıtı yasal muhalefet partilerinin demokrasi konusunda ortak görüşlere yaklaştığı ve aralarında bu konuda işbirliği yapma eğiliminin güçlendiği görülüyor. Bu partilerin hepsi 1982 Anayasası'nın değişmesini, ordunun politik yaşama müdahalesine son verilmesini, halkın katılımını sağlayacak “Batı tipi demokrasi”ye geçilmesini, IMF'nin dayatmalarına boyun eğilmemesini, izlenen ekonomik politikanın değiştirilmesini ve ABD'nin çıkarları doğrultusunda “tek yönlü, seçeneksiz, tehlikeli” dış politikaya son verilmesini istiyorlar. Kuşkusuz bu partilerin demokrasi anlayışları ve ileri sürdükleri istemlerin derinliği konusunda aralarında farklılıklar vardır. Ancak bu partilerin ortak bir platform etrafında birleşmeleri ve güçlenen işbirliği eğilimi önemli bir gelişmedir. 

Demokrasinin tutarlı savunucuları sol güçler ise ülkemizin içine düştüğü bunalımdan çıkmak, zorbalık rejimine son vermek için halkımızın yaşamsal istemleri uğrun- da savaşımlarını kararlılıkla sürdürüyorlar. Sol güçlerin birliği süreci tüm zorbalıklara karşın gelişiyor. 

Sol Birlik'in açıkladığı Demokratik Güç Birliği Platformu tutarlı bir demokrasi anlayışı ve antiemperyalist, barış yanlısı içeriğiyle ayni zamanda daha geniş sol güçlerin istemlerini dile getiriyor. 

Bu gelişmeler ülkemizde demokrasiyi kazanmanın yolunu gösteriyor. Bir yandan diktatörlük karşıtı en geniş güçlerin demokrasi konusunda birbirlerine yaklaşmatan, ortak görüşler etrafında biraraya gelmeleri için her çabanın gösee rs diğer yandan demokrasi 

hareketini güçlendirmek, halkın e ae ve bilinç düzeyini yük- için kararlı ve aktif bir sa- 


seltmek ise ancak mevcut halk örgütlerini güçlendirmek, onları faşizme karşı demokrasinin güçlü kaleleri haline getirmek ve halkın örgütlenmesi için yeni yeni olanaklar yaratmak için çalışmak ve aktif bir politik savaşım yürütmekle sağlanabilir. Sendikalarda, denekler- de, meslek örgütlerinde, kooperatiflerde, demokratik yayın organlarında, erken seçimler için mücadele eden yerel halk girişimlerinde politik eğilimleri ne olursa olsun, daha geniş yığınları demokrasi mücadelesi etrafında birleştirmek, onların örgütlülük ve bilinç düzeylerinin yükselmesine yardımcı olmak ve daha geniş yığınların politik savaşıma katılmasını sağlamak bugün temel sorundur. 

Bu uğurda savaşım aynı zamanda demokrasinin kararlı ve tutarlı savunucuları ile bunun sadece sözünü etmekle yetinenleri somut yaşam içinde ortaya çıkaran bir sınav 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olacaktır. Ve hiç kuşku yok ki, halk yığınlarının bilinç düzeyinin yükselmesinde son derece önemli bir politik deneyim işlevi görecektir. 

Ülkemizde demokrasiyi kazanmanın yolu diktatörlük karşıtı güçlerin birliği ve yığınların aktif savaşımının örgülenmesinden goçiyor. 


Politikacılar ne diyor ? 


@ HÜSAMETTİN o CİNDO- 
RUK: “Memleketin önünde iki büyük dev mesele var, ekonomik kalkınmayı yeniden başlatmak ve ihtilalle kesilemeyen sürekli demokrasiyi korumak” 


© BÜLENT ECEVİT: (Yankı Dergisi 2.7.1985) “Geniş temelli ve köklü kitle hareketleri yoluyla ağırlığını duyurma olanağı bulabilen bir halk, demokrasiyi egemen güçlerden veya seçkinlerden daha iyi ve daha bilinçli olarak korumasını bilir. Demokrasi en sağlıklı güvenceye ve işlerliğe ona yaşamsal çıkarlarıyla bağh bulunanların ellerinde kavuşur. 


© ERDAL İNONÜ: “Türkiye yeniden insanların özgürlüklerini rahatça korkmadan kullandıkları bir ülke olmalıdır. 
Bugünkü Anayasa bazı sınırlamalar getirmiştir. Bunları elbet birgün halkımız gene Anayasada belirtilen yolla ortadan kaldıracaktır. 


9 ime “ TEKDAL: Türkiye" 


mesi gerekir. TBMM'de grup oluşturduğumuzda anayasa değişikliği için çalışacağız. Biz kendi inanç sistemimize güvendiğimiz için, bütün düşüncelerin hürriyete kavuşmasını isteriz, O itibarla kendi düşüncemiz olmasa da, kendi dü 

şüncemize karşı olsa da mukabil düşüncelere de hürriyet esastır, 


© SÜLEYMAN DEMİREL: 
Türkiye meselelerini tartıya» miyor. Tartıyabilın 


€ ne konuşan bir Türkiyeyi duima tercih etmişimdir 


© SOL BIRLİK: "Demokrasi nin başta emekçilerin hak ve özgürlükleri olmak üzere bü tün kurum ve kurullarıyla ger çekleştirilmesi, Kür hulki üzerindeki ulusal baskı Ve tetöre son verilmesi, işsizliğe karşı önlemler alacak, halkın ekonomik, sosyal, kültürel ympim “ düzeyini yükseltmeyi, ulusal gelirin emekçiler yaranna daha adaletli dağılımını amaçlayacak - bir ekonomi) il naes Tii 


a 


Danimarka'da bir basın ki. 
ması yapan Danimarka Sol Birlik komitesi, cunlanın 12 Eylül'den bu yana işlediği suçları ve temel hak ve özgürlükleri ortadan kaldıran uygulamalarını vurgulayarak özetle şöyle dedi: 

“Silah zoruyla dayalılan cunta anayasasından başlayarak, siyasi partiler yasası, sendika ve iş yasaları, dernekler mesleki kuruluşlar, toplantı ve gösteri yasaları, olağanüstü hal yasası faşizmin kurumlaşma amacına yönelik düzenlemelerdir. Işte son olarak çıkarılan polis ve vazife selahiyetleri yasası da bu zincirin bir halkasıdır. 

“Sıkıyönetimin  kaldırılmasın- dan doğacak boşluğu doldurmayı 


Açılan gedik 


bir demogoji olduğunun göstergesidir. Polisin dilediği anda dilediği kişinin evine girebildiği, istediği kişiyi gözaltına alabildiği, bir tiyatre temsilini, müzik eserini yasaklayabildiği, bir derneği kapatabildiği ve dahası polisin dilediği kişiyi tutuklanma korkusundan uzak olarak öldürebildiği, bu orman kanununu protesto ederiz. 
Önümüzdeki dönemde bu yasanın teşhiri için bir dizi çalışmalar örgütleyeceğimizi duyururken, tüm demokrasi güçlerini bu yasaya karşı seslerini yükseltmeye çağınıyoruz.” 


Dilruba YENEN 


“DEVLETİN malı deniz yemeyen domuz zihniyeti” ile cunta başları General Dynamics Firması'ndan 23 milyon dolar rüş- 


veti afiyetle yediler. 


BU olayla birlikte kamuyounda geniş bir şekilde Anayasa'nın 
15 maddesinin tartışılmaya başlanması “Anayasayı deldirtmem” diyen Evren'i telaşlandırdı. 

ÇÜNKÜ ölçmüşler, biçmişler, Anayasalarını yaparken her türlü güvenliklerini düşünmüş ve geçici 15. maddeyle de yaptıkları işlemlere karşı tüm yasal yolları kapamışlardı 

AMA kapalı kapılar ardındaki tezgahlanan rüşvet aniden kamuoyunun bilgisine ve ilgisine yansıdı. Üstelik de yapılan anlaşma bir uçak yapımının Sınırlarını çoktan aşiyör. Ülkemizin tüm zenginliklerine tarımdan telekomünikasyona, tekstilden madenlerimize kadar el atıyordu. 

PARLAMENTO içi muhalefet partileri “15. madde adli soruşturmaya imkan vermiyor ama idari soruşturma yapılabilir" derken, parlamento dışı muhalefet partileri de “Anayasa'nın geçici maddeleri kaldırılmalıdır” diyordu. 
CUNTANIN başı Evren Adapazarı'nda yaptığı konuşmada “Eğer böyle bir suistimal varsa Anayasa'nın geçici 15. maddesi bu şahıs hakkında takibat yapılmasına engel değildir" diyerek anayasasını koruma manevralarına geçiyordu. 
ANAYASA'nın taşaronu Orhan Aldıkaçtı önce “madde açık soruşturma yapılamaz" derken daha sonra ağız değiştiriyor “15. maddeyi o şekliyle biz yazmadık" diyor. Yardımcısı Prof. Kemal Dal'la birlikte topu yine cunta başlarına atiyordu. Bu rüşvet olayı onların ne ilk ne de son vurgunları. Fakat, ortada örtülmek istenen bir gerçek var. Anayasa üzerinde yoğunlaşan tartışmalar, Anayasa değişikliği istemleri, Bu gelişme Evren-Özal çetesini telaşlandırıyor. 

ŞİMDİ olayı örtbas etmek için çareler aranıyor. Ama bu işi geçistirmek pek öyle kolay görünmüyor. 

BİR KERE rüşvet olayının sorumluları Cumhurbaşkanlığı konseyi üyeleri. Üstelik korumasına girdikleri Anayasa'da artık bir gedik var, Bu durumda biraz geri adım atıp işin üzerini idari soruşturma adı altında göstermelik girişimlerle kapama- ya çalışıyorlar. Şu muhakkak ki diktatörler anayasalarını sonuna kadar korumanın savaşını verecekler. 

AÇILAN bu gediğe var güçle yüklenmenin tam zamanı, 


lar için sorumsuz sayılacakları 


Bugüne kadar 27 kişi idam edildi 


iddiası, ilgili tartışmalara bir boyut kazandırmıştır. 


Türkiye dünyada en çok idam cezası verilen ülkelerden -biri 


Temmuz ayında basında memleketimizdeki idam hükümlüleri- nin durumları ve sayıları ile ilgili yeni bilgiler yayınlandı. 

Açıklanan sayılara göre temmuz sonunda Türkiye'de 471 idam hükümlüsü vardı. Bunlardan 449'u 12 
Eylül'den sonra idama mahkum edilmiş. 471 idam mahkumundan 59'unun dosyaları Büyük Millet 
Meclisi'nin kararını bekliyor. Bu 59 
mahkumun 14'ü adi suçlu, 45ide siyasi sebeplerden idama mahkum edilmiş. Bu 45 kişinin 2'si sağcı, 43° ü ise solcu. 

12 Eylül'den bu yana idama mah- 


Aralarında TSİP üyelerininde bulunduğu 34 kişi gözaltına alındı İlericilere yeni saldırılar başladı 


Faşist diktatörlük demokrasi ve barış savaşçılarına, ilericilere saldırılarını her geçen gün daha da şiddetlendirerek sürdürüyor. Son olarak gözaltına alınanlar arasında TSİP üyeleri bulunuyor. 


Geçtiğimiz aylarda ilerici demokrat avına çıkan cuntanın polis örgütü Istanbul'da 21, Giresun ve çevresinde de 12 kişiyi gözaltına aldı. 

Gözaltına alınanlar arasında Türkiye Sosyalist Işçi Partisi eski üyelerinin de bulunduğu 34 kişi “Anayasaya hayır”, “1983 genel seçimlerini protesto” kampanyalanna katılmakla suçlanıyorlar, 

Giresun ve Istanbul'da gözaltına alınanların isimleri şöyle: 

Erdoğan Midillioğlu, Sıtkı Şenel, Rıza Bahçı Şenel, Hasan Midillioğlu, Hüseyin Yılmaz, Hayri Şenel, Eyüp Şenel, Köksal Midillioğlu, Yaşar Şenel, Murat Kızılca, Kazım Yeşilyurt, Mürsel Şenel ve 


kum olan 449 kişiden 32'sinincezası Askeri Yargıtay ve yasama organı tarafından onaylanmış. Bunlardan 27'si idam edilmiş. Mahkumlardan 4'ü firarda olduklarından, biri de polisle çatışmada öldürüldüğün- den bunlar hakkındaki ceza infaz edilememiş. 

Bu sayılarla Türkiye'nin dünyada en çok insanın idam edildiği ülkelerden biri olduğu belli oldu. 

Bu bilgiler ışığında ülkemizde demokrasi güçleri tarafından idamların durdurulması için sürdürülen çabaların ne kadar yerinde olduğu daha iyi anlaşılıyor. 


Orhan Yılmaz, Veli Gürcan, Çağa- 


tay Anadol, Nurettin Bayram, Mustafa Duru, Ayşen Anadol, Kendisi gibi düşünmeyen her kişiye ve görüşe amansız saldırılarda bulunan faşist diktatörlük, demokrasiyi ve barışı savunan ilericileri 


rasi toplumsal yaşamın, onun motor gücü halk yığınlarının toplumsal eyleminin hareket ve gelişme biçimi ise o zaman ancak örgütlü ve bilinçli halkın savaşımı bunu gerçekleştirebilir. Ancak bu güç demokrasiyi yeni saldırılara karşı koruyabilir. Herhalde Ecevit'in “Geniş temelli ve köklü kitle hareketleri yoluyla halkın demokrasiyi egemen güçlerden koruması” yolundaki sözleri, SODEP'in “halkın demokrasiye sahip çıkmasını sağlamak” amacıyla düzenlediği Saraçhane mitingi ve Cindoruk'un “demokrasinin üzerine serpilen ölü toprağını kaldırmanın yolu olarak toplumu yeniden politize etmenin gerekliliği”ni vurgulaması bu gerçeği dile getirmektedir. 
Demokrasi savaşımında halkın örgütlülük ve bilinç düzeyini yük- 


işkence ve hapis ile yıldıracağını sanıyor. Bu bizi şaşırtmadı. Ama Cumhuriyet gibi bir gâzelenin bu yurtsever insanları “terörist” diye nitelemesi, demokratik kamuoyunda tepki ve üzünlü ile karşılandı. 


İsveç'te öldü 


Cunta zindanlarında bir gün bile başeğmeyen Özçetin, ilticacı olarak yaşadığı İsveç'te de demokrasi güçleriyle dayanişmanin o önderlerindendi. 
Direngenliği ve özverisi yolumuza ışık tutacaktır. 


Cezaevinden çıktıktan sonra yaşamını politik ilticacı olarak İsveç'te sürdüren Asım Özçetin yakanlandığı hastalıktan kurtulamayarak İsveç'te öldü. 

2 Şubat 1945 yılında Ankara'da doğan Asım Özçetin, Ankara Kimya Sanat Enstitüsü'nü bitirdikten sonra Ankara'da Maden Tetkik Arama Enstitüsü'nde laborant olarak çalışma» ya başladı. 

1972 yılında Akgübre'de 
Türk-Iş'e bağlı Türkiye Petrol-Iş sendikasında işyeri temsilcisi 1974 yılında Mersin şubesi idari sekreterliğine seçilen Asım Özçetin 1978 yılında sendika şube başkanı oldu. 

Petrol-Iş içindeki sarı sendikacı tepe yönetimine karşı smf ve kitle sendikacılığından yana bir yönetimin iş başına getirilmesi yolundaki çalışmaların hedefe ulaşmasında çok önemli rol oynadı. 12 Eylül 1980'de yönetimi el koyan cunta, işçi ve emekçi örgütlerine ve onların yöneticilerine saldırdı. 5 Mayıs 1981'de Asım Özçetin karısıyla birlikte tutuklandı. TKP davasında yargılanmaya başladı. 
Cuntanın işkencehanesinde bir gün bile başeğmeyen Asım Özçetin ilerici olmanın onurunu korudu. 1982 Mart'ında cezaevinin zor koşullarında hastalığının ilk belirtileri ortaya çıktı. 27 Eyimi'de tahliye oldu. 


o amaçlayacak ekanami politika uygulanması, Türkiye'nin barışçı bir-diş politikaizlemesi zorunludur”. 


~ 


Hastalığı nedeniyle tahliye olduktan sonra sendikal çahşmalardan geri durması, tedavi olması önerildi. O bu teklifi ikircimsiz reddetti. Sendikal savapma kaldığı yerden devam etti. 
Işçiler iki yıllık aynılık ve yogun baskılara karşı onu büyük 
coşkuyla karşıladılar, 1983 
Aralık ayında yapılan kongrede, polis zoruyla alındığı görevine, Türkiye Petrel-Iş Mersin Şube Başkanlığına yeniden işçi oylarıyla getirildi. İşçiler böylece cuntanın üç yıldır TKP'lilere karşı sürdürdüğü yalan ve karalama kampanyasına da gereken cevabı verdiler. O sırada hastalığı kesin teşhis edilmiş, kansere yakalandığı anlaşılmıştı. 
Çalışmalarını sürdürdüğü sira- da yeniden hakkında tutuklama çıktı. O teslim olmadı ve yurtdışına çıktı, İsveç'e yerleşti. 
Hastalığının ilerlemesine rağmen, İsveç Türkiye Demokrasi Güçleriyle Dayanışma Komitesi'nde aktif görevler üslen- di. Faşist cuntanın uygulamalarını sergileyen Stockholm Konferansı'nda arkadaşlarıyla birlikte dayanışma çalışmalarına büyük katkılar da bulundu. 
Iki çocuk babası Asım Özçetin yaşamının en verimli çağında aramızdan ayrıldı. Onun anısı ber zaman yaşayacak, direngenliği, özverisi çalışmalanmıza işık tutacaktır. 


ik 


Sayfa 4 
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HABERLER/YORUMLAR 


Türkiye Postası, 9 Ağustos 1985 


Eski ABD Başkanı “12 Eylül” askersel devirmesini değerlendirdi 


ABD çıkarları açısından Türkiye'de | Nato'nun 


askeri müdahale gerekliydi 


Carter, ABD'nin Türkiye ve bölgedeki çıkarları açısından, Türkiye'de askeri bir müdahalenin gerekli olduğunu söyledi 

12 Eylül öncesi hükümetlere, 
Türkiye'de U-2 casus uçaklarının uçurulmasını ve bü yolla, Sovyetler Birliği'nin izlenmesini kabul ettiremediklerini söyleyen Carter, bu sorunun, Türkiye'de askeri rejimin işbaşına gelmesiyle çözüme kavuştuğu belirtti, 

12 Eylül harekatının, Türkiye" 
de ve bölgede “istikrarın” sağlanmasi açısından önemli bir adım olduğunu söyleyen Carter, “12 Ey-Wille birlikte rahatladık” dedi. 


Geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelen eski ABD Cumhurbaşkanı 
Jimmy Carter, 21 Temmuz 1985 
tarihli Cumhuriyet gazetesinde yayınlanan söyleşide, ABD'nin Türkiye'de ve bölgedeki çıkarları açisından, Türkiye'de askeri bir müdahalenin gerekli olduğunu söyleyerek, “I2 Eylül'le birlikte rahatladık” dedi. 12 Eylül askersel devirmesinin gerçekleştiği tarihte ABD Cumhurbaşkanı olan Jimmy Carter, Afganistan ve İran'daki rejim değişikliklerinden sonra, bölgede güç duruma düştüklerini ve Sovyetler Birliği'nin askeri faaliyetleri» ni izleyemediklerini söyleyerek, “dinleme üsleri Kurabileceğimiz ve U-2 casusluk uçaklarını uçura- e veya yeni bir ülkeye ihtimız vardı” şeklinde konuştu 

12 Eylül öncesi hükümetlere, 
Türkiye'de U-2 uçaklarının uçurulmasını ve bu yolla Sovyetler Birliği'nin izlenmesini kabul etüremediklerini ve bu nedenle de hayal 

* Kırıklığına uğradıklarını söyleyen eski ABD Cumhurbaşkanı Carter, bu sorunun, Türkiye'de askeri rejimin işbaşına gelmesinden sonra çözüme kavuşturulduğunu belirtti. 
Cumhuriyet gazetesinin, “bu sorun nasıl çözüldü?” ve “hangi 


ABD eski başkanı Cahter, 12 Eylül'ün “rahatlılığını" hissetmeye mi geldi? 


yolla çözüldü” biçimindeki sorula» nni yanıtlayan Carter, “kamuoyu önünde tartışılmasını uygun görmediğim bir yol” diyerek bu, sorulara açık yanıt vermekten kaçındı. 


Eski ABD Başkanı Jimmy Carter, “Cumhuriyet'le yaptığı söyleşide, 1980 öncesinde Türkiye'nin gerek askeri ve gerekse politik açılardan, çok “istikrarsız” bir ülke haline geldiğini belirterek, 12 Eylül harekatının hem Türkiye ve hem de, bölgenin “istikrara” kavuşması İçin, atılan önemli bir adım olduğunu söyledi ve konuya ilişkin olarak, özetle şöyle konuştu: 


“ 12 Eyiii harekatından önce, Türkiye'nin durumu, her açıdan tehlike arzediyordu. Afganistan'ın işgalinden ve İran monarşisinin devrilmesinden sonra, Türkiye'deki bu istikrar hareketi içimizi ferahlatmıştı. Nitekim, bugün Beyaz Saray'da halırladığımdan, daha farklı bir Türkiye buldum...” 
Cumhuriyet gazetesiyle yaptığı 


söyleşide, eski ABD Cumhurbaşkanı Carter, Türkiye'de demokrasiye geçildiğini ve şimdi Türkiye'de “demokratik” bir rejimin olduğunu da öne sürerek,“insan hakları titizlikle gözönünde tutularak, Sayın Evren'in güçlü ve etkili liderliği öncülüğünde Türkiye demokrasiye döndü” şeklinde konuştu. 


Türkiye 


saldırı üssü 


Sosyalist ülkelere ve Ortadoğu halklarına karşı, Amerika" mn jandarmalığını üstlenen cunta temsilcileri AWACS (Hava uyan ve Konirol sistemi) uçakları için her türlü desteği sağlıyorlar, Konya'daki Jet Üssü havaalanı pisi uzatılarak özel yaklaşma ve iniş sistemleri eklendi, 

3. Ana Jet Üssü'nde politik 
ve askeri durumlar gereği 2 ile 6 
arasında değişecek AWACS 
uçakları bulunacak. Havada 8 
saate kadar kalabilen ve çok geniş alanların radar kontrolünü etkili biçimde sürdüren bu uçaklar için, F. Almanya'daki eğilim merkezlerinde personel yetiştirildi. 

Konya'daki AWACS uçaklanmn halen üretilen son derece pahalı uçaklar olduğu bildiriliyor 

Her bir AWACS uçağı 82 
milyon marka mal oluyor. Bu parayla ise 18 okul yapılması mümkün, 


Nato ve 
ABD'den gelen gelene 


Geçtiğimiz aylarda Türkiye” de yoğun birtrafik yaşandı, Bir yandan IMF temsilcileri, devlet başkanları, dışişleri bakanları öle yandan da NATO komutanları, ABD generalleri, 

F, Almanya'dan Kara Kuvvetleri Komutanı'nın, ve Başbakan Kohl'ün ziyaetinden sonra birbiri ardı sıra askeri komulanların resmi geçidi sürdü. NATO Güney Avrupa Müttefik Kuvvetleri Komutanı Oramiral Lee Baggett gelerek, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Uruğ ile görüştü, NATO Güney Avrupa Müttefik Deniz Kuvvetleri Komütanı Oramiral Glasone Picioni'yi ise Milli Savunma Bakanı Zeki Yavuztürk ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Zahit Atakan tarafından kabul edildi. ABD Kara Kuvvetleri Komutani Richard Thompson" 
un ise, Türkiye'nin savunma malzemeleri ihtiyacını görüşmek üzere geldiği açıklandı. 


diy ilirken, salla bir gerçek dile getirilmektedir. 


Yöre halkına ister Kürt, 


ister Kurmanc, 


ya da Zaza, yahut Guran densin, değişen bir: şey yoktur zaten. Yöre halkı, her yönüyle Türk kaltürünün ke ben ve yaşatmak- 


Zorla Türkleştirme politikası iflas etmiştir 


Ali SÖYLEMEZOĞLU 


Elimize Ankara'dan sağa sola postalanan bir broşür geçti. Yayınlayan “Anadolu Basın Birliği Genel Merkezi”. Broşürde “Açık Mektup” başlığı altında Kürtlerin Türk kökenli oldukları “ispatlanıyor”, Meğer Kürtler aslında Türkmüşler, fakat zamanla Türkçeyi ve Türk olduklarını unutmuş» larmış. Şimdi bir takım “bölücüler” de bu durumdan yararlanıp Türkiye'yi parçalamak istiyorlarmiş. 

Bu broşürün ismi belirsiz yazanna bir noktayı hatırlatmak isteriz Milli Eğitim Bakanlığının kararıyla yayınlanan İslam Ansiklopedisinin altıncı cildindeki “Kürt” maddesine bir göz atsın. Kürtlerin Türk 


Doğal gaz hattı anlaşması tehlikede 


Geçtiğimiz yılın son haftasında, Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında imzalanan ve “Doğal gaz boru hattı” olarak adlandırılan, Türkiye" nin enerji sorununun çok ucuza çözümünün yanısıra, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri büyük oranda geliştirecek olan anlaşma- nin, ABD'nin dayatması üzerine, Özal hükümeti tarafından bozulmak istendiği belirlendi ve bu durum, Sovyetler Birliği Buşbukanı Nikolai  Tihonov'un o Buşbukan Özal'a gönderdiği bir mektubun 


PAUL HENZE 


basina sızmasıyla ortaya çıktı, 

Özal hükümeti, anlaşmayı sürüncemede bırakmak için, çok dekişik yöntemler uygulamaya başladı ve ilk olarak, doğal gaz boru hattının Türkiye'deki bölümünün Sovyetler Birliği tarafından gerçekleştirilmesinden vazgeçerek, bunun yapımının ihale ile kapitalist ülkelerin firmalarına verileceğini belirtti. 

Hürriyet gazetesinin 23 Temmuz tarihli haberinde, Özal hükümetinin tutumundaki bu degişikliğe, ABD yönetiminin bu projeye karşı çıkmasının neden olduğu belirtildi ve gazete haberinde “Amerika Dre doğal gaz 


nin petrol gereksinimi yan yarıya azalacak ve 2,5 milyar dolar yerine, doğal gaz ve elektrik için Sovyetler Birliği'ne yılda 550-600 milyon dolar ödenecekti, 

Yine yapılan anlaşma gereğince, Türkiye aldığı doğal gaz ve elektriğin bedelini döviz olarak değil, Sovyetler Birliği'ne mal vererek ödeyecekti, Anlaşmanın bir başka maddesine göre, beş yıl içinde iki ülke arasındâ 6 milyar dolarlık dış ticaret yapılacak ve böylece, bugün yılda yaklaşık 250 milyon dolar dış ticaret hacmi, beş kat artarak ortalama yılda | milyar 200 milyon 


dolara yükselecekti. 
© Okuyucularımızın hatırlayacağı 


T bir doğal gaz boru hatı 


“gibi, benzer 


kökenli olduklarına dair tek bir kelime bulamaz! 

Kökenleri ne olursa, bugün Türkiye'de “ana dilim Kürtçedir” diyen milyonlarca yurttaş yaşıyor. 
Resmi istatistiklerde bile görülen bu gerçeği kimse inkar edemez. 
Genel Nüfus Sayımına göre, O tarihte Türkiye'de anadili Kürtçe olan 2,2 milyon insan vardı, (Merak edenler kendileri baksınlar diye kaynağı tam olarak veriyorum: 1965 Genel Nüfus Sayımı, nüfusun sosyal ve ekonomik nitetikleri, Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü, Ankara 1969, S.166) 

Türkiye'deki Kürtlerin gerçek sayısının 2,2 milyondan çok daha fazla olmasını bir kenara bırakıp şu soruyu soralım: Anadilleri Kürtçe olduğu resmen saptanan bu yurttaşların kendi dillerinde okuyup yazmaları hangi hakla yasaklanıyor? Eşitlik, insan hakları, demokrasi bunun neresinde? 

Bu broşürün yazarına göre “Türkiye'de Kürtler vardır” demek, bölücülükmüş. Oysa asil bölücülük yüzlerce Kürt köyü basıtıp Kürt köylüleri çoluk çocuk demeden dayaktan geçirilirken, bu zulme direnenler sorgusuz sualsiz vurulurken sessiz kalmaktır. 

Amerikan emperyalizminin Ortadoğu'da yeni mevziler elde etmek için Kürt ve Türk halklarını birbirine düşürmek istediğini unutamayız. Türk ve Kürt halklarının birliğini savunmak bugün ancak Kürtlere uygulanan devlet terörüne karşı çıkmakla olur. Her Türk yurtseveri, Türk demokratı düşünmelidir: Altmış yıldır sürdürülen zorla Türkleştirme politi- 


ELİ, 


© “CIA, MİT örgütünlün içinde daima uzman elemanlar, irtibat görevlileri bulundurmuştur. Bu görevlilerin Türkiye İstasyon şeflerinden birisinin 
adı Paul Henze'dir” (Örsan Öymen, Milliyet, 20 
Temmuz 1980) 

Mesleği casusluk ve terörü planlama olan Paul Henze, ABD'nin 30 yıldır Türkiye'de yürüttüğü bozguncu faaliyetlerin kilit adamıdır. “Ismet İnönü'ye karşı suikast planını uygulama işini, Henze'nin yakın dostu olan dönemin Emniyet Genel Müdürü Cemal Göktan'ın üstlendiği de artık bir sir değildir”, (Oloçesiven Front gäzetesi, 31 Ocak 1985) 

© “Faşist Milliyetçi Hareket Partisi'nin yer aldığı Milliyetçi Cephe Hükümetleri, Henze'nin ısrarlı dayatmaları ve girişimleriyle kurulmuştur”. 
(Otoçestven Front, 31 Ocak 1985) 

© Şubat 1977'de CIA Başkanı Amiral Stansfield Tumer Türkiye'ye geldi. CLA'nin Türkiye “İstasyon şefi” Paul Henze ile görüştü. Üç ay sonm | Mayıs 1977 kırımında 34 yurtsever öldürüldü. 

© 6 Haziran 1977 seçimlerinden birkaç gün sonra Ecevit'e karşı sulkast yapılacağı açıklaması, Aynı günlerde Orgeneral Namık Kemal Ersun'un faşist darbe denemesi. Bu iki olaydan birkaç ay sonra Henze Türkiye'den aynldı. ABD Başkanı" ma Polonya asılı Ulusal Güvenlik Danışmanı Brezinski'nin yardımcılığına getirildi, Görevi, “Uluslararası Güvenlik Bölümü” Başkanlığı. 

© 11-13 Eylül 1979... İstanbul Tarabya Oteli. 
Üç gün süren toplantılarda Türkiye'nin geleceği, 
1961 Anayasası'nın değiştirilmesi, “etkin” bir iktidar oluşturulması görüşülüyor. Toplantıya katılanlar arasında Paul Henze, emekli Büyükelçi Muharrem Nuri Birgi, Büyükelçi Seyfi Taşhan, emekli Amiral Sezai Orkunt, emekli Generel İhsan Gürkan ve Profesör Aydın Yalçın var, (Cumhuriyet, 14 Eylül 1979) 

© Haziran 1981. Henze'nin ve önde gelen 21 
Amerikalının katıldığı Dışişleri Bakanlığı'ndaki gizli toplantı. Toplantıda Orgeneral Necdet Öztorun, Orgeneral Necip Torumtay ve Yeni Forum başyazan, Henze'nin kadim dostu Aydın Yalçın da var, Terörden Çevik Kuvvetlerin Türkiye tapraklarını kullanmasına vanncaya kadar her konu ele aliniyor. (Yankı, 22-28 Haziran 1981) 

© 4-5 Ekim 1982 günleri Tarabya Oteli'ndeki NATO Semineri'nde Henze, “Türkiye ve Terör” konulu bir konuşma yapıyor. “Ermeni terörünün ardında Sovyetler var” yalanını işliyor. 

1982 Eylülünün son günlerinde CLA Başkanı 
Wiliam Casey, 36 saatliğine Türkiye'ye geliyor. 
MİT Başkanı Kongeneral Burhanettin Bigalı ile görüşüyor. Aynı günlerde Henze de Türkiye'de. 

“Henze Tarabya Oteli'ndeki NATO seminerin- den sonra da Türkiye'den ayrılmamış, çeşitli illerde dolaşarak düzineleriç Türk valandaşıyla konuşmuştur. Yaptığı açıklamaya göre, amacı bir -araştirma yaparak Türklerin Anayasa referandumunda nasıl oy kullanacaklarını tesbit etmek- 


Bir CIA görevlisinin içyüzü 


tir.” (Teoaman Erel, Milliyet, 23 Ekim 1982) 

© Henze, Güneydoğu sınırlarında özel araştırmalar yapıyor. “Sınırlarda yaşayanların işlerinin başında ve huzur içinde oldukların gördüm” diyor. (Günaydın, 16 Ağustos 1983) 

© Yeni Forum dergisi sahibi Nilüfer Yalçın, Henze'yi “Amerika'nın en bilinçli aydınlarından biri” diye tanıtıyor. Christian Science Monitor gazetesinde Henze, “Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Avrupa'nın Güneydoğu kanadıyla Basra Körfezi" nde oynayabileceği hayati rolü” açıklıyor. (Nilüfer Yalçın, Milliyet, 18 Nisan 1983) 

Ankara Üniversitesi tarafından düzenlenen“ Uluslararası Terörizm” seminerine Henze, “Ermeni şiddetinin kökeni” konulu antisovyetik bir bildiri sunuyor. (Tercüman, 17 Nisan 1984) 

© Henze, OTİM'deki “Teröristlerin Rehabilitasyonu” adlı kapalı toplantıda Genelkurmay Başkanlığı ve Adalet Bakanlığı'nın çağrılısı olarak konuşuyor, (21-23 Ocak 1985) Gizli toplantıda Pişmanlık Yasası'nın temelleri görüşülüyor. Toplantya katılanlar arasında ABD uyruklu Türk asıllı Profesör Turan İtil de var. İtil, CIA'nin MK Ultru projesini yürüten kişilerden biri İnsanları deney hayvanı olarak kullanıyor. 


bilen akılı bir üke” 


Ayrıca... 


“Günlerden 10 Eylül 1980 çarşamba... Washington'da uçak satışı için gezisini tamamlayan Hava Kuvvetleri Komutanı Tahsin Şahinkaya onuruna, ABD Silahlı Kuvvetler Genel Kurmay Başkam J.Allen yemek vermişti, Yemekten sonra kahveler içilirken, ABD Milli Güvenlik Konseyi'nin Türkiye uzmanı Paul Henze, Şahinkaya'ya yaklaştı. Son bir defa daha üstü kapalı bir sinyal vermek istiyordu. Henze, “umarım, Türkiye'de durumun kontrolden kaçmasına izin vermezsiniz” dedi. Şahinkaya, geniş gülümsemesiyle yanıtladı: “Merak etmeyin” 

Günlerden 12 Eylül 1980 cuma... Sabah saat 3.30 Washington'da ise 11 Eylül akşamı yerel saatle 20.00 Henze evine yeni gelmişti, Beyaz Saray'ı aradı. Telefonda karşısına çıkan ses şöy» le diyordu: 

, “Paul, seninkiler (senin oğlanlar) nihayet yaptı.” 
(Your boys have done it..) 

“Kim benimkiler, neden bahsediyorsun?” 

“Senin generaller Türkiye'de darbe yaptılar.” 

“O...öyle mi? Çok memnun oldum.” 

Henze, gerçekten de memnun olmuştu. Sekiz aydır bekliyordu bu amı. Dışişleri Bakanı Muskie de, darbe haberini Başkan Carter'a “müdahale etmesi gerekenler etti” diye verdi.” (M. Ali Birand, Milliyet, 18 Eylül 1984) 


Silindi BR Soyer Birliği 


Türkiye arasında, geçtiğimiz. yılın 


son haftasında imzalanan bu anlaşmanın hemen ardından, ABD yönetimi bu gelişmederi “rahatsız” olduğunu açıkça söylemiş, daha sonra da, bu anlaşmadan vazgeçilmesi için Türkiye'ye telkinde bulunmuş ve bu haberler, boyalı basında bile yeralmıştı. 


Anlaşma neler içeriyordu? 


İki ülke arasında varılan anlaşma uyanınca, Türkiye Sovyetler Birliği'nden 1987 ve 1988 yillarin- 


Uluslararası Af Ör 


da 1,5 milyar metreküp, 1989'da 2,3 milyar metreküp doğal gaz alacak ve bu rakam, daha sonraki yillarda 6 milyar metreküpe yükselecekti, 6 milyar metreküp doğal gaz, 8 milyon ton petrole eşdeğer enerji ediyor ve bu miktar, Türkiye” nin petrol dışalımının yüzde 58'ini oluşturuyor. Türkiye, 8 milyon ton petrol için yılda yaklaşık 2,5 milyar dolar ödüyor. Oysa, bu proje (o gerçekleştiği zaman, Türkiye" 


meti tıpkı Türkiye'ye yaptığı gibi Federal Almanya'ya da anlaşmayı iptal etmesi için yoğun baskı uygulamaştı. Ancak Federal Almanya Reagan'ın baskılarına karşı koyarak ülkenin eneri ihtiyacı için büyük önemi olan bu boru hattının gerçekleştirilmesini sağlamıştı. 
“Dostluk hattı” adını taşıyan bu boru hatu Amerikan ekonomik ambargosuna rağmen planlandığından daha çabuk bitirilmiş ve hizmete açılmıştı. 


yeni raporunda, Türkiye'deki işkence tanıklarla doğrulanıyor 


üldü, 

öldürüldü. Sonuç ne? Kürt mese lesi çözüldü mü? Bugün iç Bakanı bile resmen “doğuda gerit la savayı veriyoruz” diyor. 

Milyonlarca Kürt anadilinde konuşmak, okumak, yazmak hakkina sahip değilken, “Kürt vardır” demek bile vatana ihanet sayılırken Türkiye'de ne hürriyet, ne de dëmokrasi olabilir. Bugüne kadar Kürtleri hedef alan baskı yasaları hep diktatörlüğe karşı çıkan Türkleri de ezmek için kullanıldı. Artık anlamalıyız ki Kürtler için demokrasi olmayan bir ülkede Türkler için de demokrasi olamaz. 


Türkiye'de işkenceler sürüyor 


Uluslararası Af Örgülü temmuz ayında Londra'da İngilizce yayınladığı 76 sayfalık geniş bir raporla Türkiye'de özellikle siyasi tutuklulara yapılan işkencelerin aralıksız. 
sürdüğünü açıkladı. Özal hükümetinin başa gelmesinden sonra bu konuda herhangi bir değişikliğin olmadığını vurgulayan Af Örgütü raporunda işkenceden geçen birçok yurttaşımızın İfadelerine yer veriyor ve işkence yapılan yerler, işkence usülleri vb, hakkında ayrıntılı bilgi veriyor. 


Son yıllarda işkencede öldürülenlere örnek olarak 1982 yılında öldürülen TKP Merkez Komitesi üyesi Mustafa Hayrullahoğlu da gösteriliyor. Af Örgütünün Mustafa Hayrulfahoğlu'yla ilgili başvurularına askeri savcının önce “M. 
Hayrullahoğlu 26 Ekim'de intihar etti” diye cevap verdiğini, ardından İstanbul Cumhuriyet Suvcısının “Hayrullahoğlu 16 Kasım'da hastalanıp öldü” diye açıklama yaptığını belirtiyor. 

Türkiye'de işkencenin yaygın şekilde uygulanmasına kanıt olarak eski Maliye Bakanı Vural Arıkan'ın mecliste yaptığı açıklamaları da gösterdikten sonra, eğer işkenceyi önlemek istiyorsa, Türk hükümetinin bir dizi önlemler alması gerektiğini belirtiyor. Alınması istenen önlemler arasında en önemlileri şunlar: 
© Gözaltına alınanların derhal bir hakim önüne çıkarılmaları ve 


Af Örgütü raporunda işkencede öldürülen birçok tutuklu belgelendi 


Ky aem rae kara 
Yay İle 


düzenli olarak avukatları, Yakalar n ve doktorları ile ilişki kurabilmeleri güvence altına alınmalıdır. 


© Gözaltına alınanların yakınlan ve avukatlarına derhal haber verilmeli, hiç kimse gizlice gözaltına alınmamalıdır. Gözaltına alınanlann nerede bulunduğu derhal yakınlarına bildirilmelidir. 


© Gözaltına alınanların ve tutukluların bulundukları yerler sü- 


rekli bağımsız kuruluşlarca ziyaret edilip denetlenmelidir. 


© Türk Hükümetibütün işkence şikayet ve iddialarını soruşturmak» la yükümlü bağımsız bir merci oluşturmalıdır. Bu kuruluşun yürüttüğü soruşturmalar ve elde ettiği sonuçlar kamuoyuna açıklanmalı» dır, 


© İşkenceyle elde edilen itiraf ve delillerin mahkemelerde kullanılması kesinlikle önlenmelidir. 


© Mahkum, tutuklu ve gözaltına ahnanlarla ilgili bütün kamu görevlilerine (askeri personel de dahil) işkence yapmanın bir suç olduğu bildirilmeli, işkence yapma emri verilse bile uymamaları gerektiği anlatılmalı, Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan sanık ve mahkumlara nasıl davranılması ge- 


tektiğini gösteren belgeler geniş biçimde dağıtılmalı. 


© Devletin en üst düzeydeki yetkilileri sanık, tutukla ve mahkumlarla ilgisi olan bütün görevlilere işkenceye hiçbir şekilde göz yumulmayacağını belirten bir genelge yayınlamalıdırlar. 


e Kamu görevlilerinin işkence yaptığı veya yaptırdığı belli olursa sorumlu görevli hakkında dava açılmalıdır. 


© İşkence kurbanlarına ve yakınlarına uğradıkları maddi ve manevi zarar tazmin edilmeli, 


SODEP Haberler 
Dergisi'nden bir alıntı 


Türkiye'de işkencelerin yaygın olarak uygulandığı gerçeği SODEP'in yayın organi “SODEP Haberler Dergisi”nin 9, sayısında da dile getirilmişti. “Bazıları emniyet binasının üst kaundan kendisini atarak öldürmekte, bazıları banyo yaparken sabunun üstüne basıp ayağı kaydığı için ölmekte, bazıları merdivenden düşmekte. 
Bu kadar emniyetsiz yerlere neden emniyet merkezi denir bilmek zor” denilen yazıda iki yurttaşın mayıs ayı içinde 12 gün arayla Ankara Emniyet Sarayı binasından atlayarak “intihar” ettiği hatırlatıldı. 
Yazıda “çok yakın aralıkla iki vatandaşin intihar etmek için Emniyel Sarayını seçmelerinin düşündürücü olduğu” belirtildi. 


Türkiye Postası, 9 Ağustos 1985 


HABERLER—YORUMLAR 


Sayfa 5 


1975 yılında iş kazası sonucu sara'ya yakalanan Hasan Ali Fidan'a aylık bağlanmıyor 


10 yıldır sigorta hakkını alamadı 


19 yıldır Federal Almanya'da yaşayan birişçimiz 1976 yılından beri sigorta hakkını alamıyor. 1975" de işyerinde geçirdiği bir kazada başına kalıp çarpması Üzerine sara hastalığına yakalanan işçinin mesleğinde çalışamamasından ötürü kendisine aylık bağlanması için defalarca yaptığı müracatlar reddedildi. Once saralı olduğu kabul edilmedi. Daha sonra Türkiye'de yaptığı meslek eğitimi sayılmadı ve mesleği olmadığı iddia edildi. 
Federal Almanya'daki yönetmeliklere göre aynı meslekte 5 yıl çalaşmış bir kişi bu meslekten sayılır. 
Türkiye'deki çalışması gözönüne alınmasa bile yaklaşık on yıldır tornacılık yapan işçimize bu hak tanınmıyor. 1976'dan bu yana sigorta, belediye, mahkeme ve iş bulma kurumunun kapılarında yaşlanan İşçimizle görüştük, sorunlarını dinledik, Umanz sorumlu sosyal sigorta kurumu bu yayınımızdan sonra bu hatasını düzeltir. 

1943 Sivas-Divriği doğumlu Hasan Ali Fidan 1966 yılında Federal Almanya'ya geldi. Bavyera eyaletinin Hof kentinde bir süre çalıştıktan sonra 1968 yılında Troisdorf daki Dynamit Nobel fabrikalarında işe başladı. Bu arada bir iki kez işyeri değiştirdikten sonra 1973 yılinda Lohmar'daki Walterscheid firmasına girdi. Yaklaşık iki yıl boyunca gece gündüz, cumartesi pazar demedi çalıştı. Ta ki 11 Ocak 
1975 günü iş kazası geçirinceye 
kadar, O gün her zaman olduğu gibi yine traktör akslarını toma ediyordu. Dökümden gelen aks kalıpları tavanda asılı vinçle torna makinasına geliyordu. Vincin zinciri iyi kenetlenmediği için kalıp tek taraftan kurtuldu ve başına çarptı, Fidan olduğu yerde yıkıldı kaldı. Gece vardiyasında sadece iki kişi çalıştıklarından ve makinaların gürültüsünden kaza geçirdiğini kimse farketmedi. 

Daha sonra ayılıp arkadaşının yanına geldiğinde, kendisinin kanlar içindeki halini gören arkadaşı derhal kazayı bildirdi ve Fidan Siegburg hastanesine kaldırıldı. 


Hasan Ali Fidan 1960-64'de Ankara MKE'de tornacı iken 


sadece birkaç gün hastalık nedeniyle çalışamadığı halde, kazadan sonra iki kez toplam 1 ay tedavi görmek zorunda kaldı. Bunun üzerine işletmenin ekonomik durumu bahane edilerek işten çıkarıldı. 
Mahkemeye başvurduysa da işine geri dönemedi, ancak 2 bin mark tazminat alabildi, bunun da yarnsından fazlası o avukat masraflarına gitti, 


Bu arada birkaç kez baygınlık geçirdi. Ilk defasında Şubat 1975'de ziyaret ettiği bir arkadaşının evinde bayıldı. Kendisini muayene eden doktor sara olduğunu tesbit etti. 
Birbuçuk ay sonra tesadüfen aynı evde tekrar bayıldı. Durumun acil olması nedeniyle doktor Hasan Ali Fidan'ı Siegburg hastanesine sevketti. Orada bu alanda uzman doktor olmadığı işin teşhis konamadı ve Fidan Bonn üniversite kliniğine havale edildi. Birbuçuk aylık hastane tedavisi sırasında kendisinde sara olduğu hastane raporuyla tesbit edildi. Makinalı bir işte çalışması yasaklandı, mesleğinde çalışamaz oldu. 

Sara nöbetlerinin sıklaşması üzerine avukata danışarak meslegini icra edememesinden ötürü aylık bağlanması için dilekçe verdi. 
Kendisine yüzde 60'lik ağır sakat kimliği verildi, ama meslek odası aylık bağlanma istemini reddetti. 
Gerekçe olarak da sara hastalığının iş kazasından ötürü olmadığı, eğer varsa doğuştan olabileceği öne sürüldü. Ne var ki, Fidan'ın yakınları arasında saralı kimse yoktu ve do-Huştan saralı olsaydı hastalığı en geç 15-16 yaşına kadar ortaya çikardı. Oysa Hasan Ali Fidan kaza geçirdiği 35 yaşına kadar hiçbir be- 


lirtiyle karşılaşmamıştı. Kazadan sonra ise sürekli nöbet gelmeye başlamıştı 

Fidan'ın 1977 yılında merkezi Bayreuth'daki Sigorta Kurumu'na başvurusu da Mart 1978'de reddedildi. Kendisine hafif işlerde çalışabileceği ve mesleğinin zaten olmadığı, Türkiye'de gördüğü eğitimin ise sadece kurs olduğu bildirildi. 
Halbuki Fidan 1960-64 yılları arasında Ankara Makine Kimya Endüstrisi'nde tornacılık eğitimi görmüş, Türkiye'de bu meslekte çalışmış ve Federal Almanya'ya geldikten sonra da tomacılık yapmıştı. 

Sağlık durumu sigorta tarafindan iş bulma kurumuna bildirildi-Zinden kendisine makina başında iş verilmedi, hafif iş de nedense bir türlü bulunamadı, Bir süre işsizlik parası aldıktan sonra o da kesildi. 
Kendisi iş bulup girdiğinde de çalışma izni için başvuru yapıldığın- da iş bulma kurumundan memurlar gelip bu işte çalışamayacağını söylüyor ve dolayısıyla işini kaybediyordu. 

Fidan 1982 yılında tekrar bir dilekçe verdi. Dilekçe sigorta kurumu tarafından tekrar reddedilince mahkemeye başvurdu. Mahkeme Hasan Ali Fidan'ı sanki daha önce sara olduğu belirlenmemiş gibi tekrar hastane muayenesine gönderdi. 
Tlaçlarını düzenli aldığı için Bonn" daki hastanede nöbet gelmedi. 
Böylece mahkemeyi kaybetti. Daha sonra sarası olduğunun hastane, sinir ve ortopedi doktorları tarafından tekrar tesbit edilmesi üzerine 1983 yılında yine mahkemeye başvurdu, Bu kez de avukatı gelmeyince kendisi geri çekmek zorunda kaldı. Durumunun ağırlaşması Üzerine 1984'te tekrar hukuk yolunu aradı. Aradan 10 yu geçmesine rağmen Fidan hakkına hala kavuşmuş durumda değil Kendisiyle konuştuğumuz Hasan Ali Fidan bu görülmemiş sonumsuzluktan yakınıyor; 

“Ne yapacağımı şaşırdım. Başvurmadığım yer kalmadı. Ne hastalığımı kabul ediyorlar ne meslekimi. Ondan sonra da sana mesleğinde iş veremeyiz, hastasın diyorlar, Kendim iş bulduğumda da 


Geçen 12 Eylül gösterilerinde olduğu gibi bu yılda Türk ve Kün emekçileri, diğer yabancılar ve Almanlarta birlikte 
Jaşisi diktatörlüğü protesto edecekler, 

Bu yıl öncekileri- ne farklı olarak tek yerde değil yüzün üzerinde küçüklü büyüklü kentlerde seslerini duyuracaklar. 
Kohl'ün faşist diktatörlüğe yardımı artırdığı bir dönemde protesto eylemleri büyük önem taşır. 


6 Örgüt 12 Eylül'ün 5. yılında Eylem Haftası çağrısı yaptı 


Haydi 12 Eylül de insan hakları, barış, demokrasi i için dayanışmaya 


12 Eylül 1980 askersel darbesinin beşinci yılında Federal Al manya'daki Türk ve Kürt işçilerinin demokratik örgütleri Türkiye ve Türkiye Kürdistanı Eylem Haftası düzenliyorlar. 9-14 Eylül 1985 
tarihleri arasında bütün Federal Almanya çapında düzenlenecek olan hafta “Insan hakları, demokrasi, barış” ana belgisi alında yapılacak. 

Birlik Yolu, DIBAF, FIDEF, Gerçek ADK, KOMKAR ve KKDK tarafından düzenlenen hafta boyunca çok çeşitli eylemler örgütlenecek. Eylem haftası bir basın toplantısı ile kamuoyuna duyurulacak. Hafta boyunca çeşitli kentlerde bilgilendirme masalan açılacak. Türkiye'deki “demokrasiye dönüş” manevrasını gözler önüne serecek olan açık oturumlar düzenlenecek, Faşizmi protesto eden, insan haklarına saygı gösterilmesini isteyen uyarı nöbetleri ve değişik uluslardan ve görüşlerden insanların katılacağı meşaleli yürüyüşler yapılacak. Kültür programını da içeren dayanışma gecelerinin de çeşitli kentlerde düzenleneceği bildiriliyor. 

Eylem Haftasıyla ilgili otarak KOMKAR Genel Başkanı Nuh 


le rotti yi 


MET) 


yanıtladı: in faşist 


KOMKAR Genel Başkanı 
NUH ATEŞ 


gütlenmesinin önemini açıklar misiniz? 


Nuh Ateş: Federal Almanya Başbakanı Helmut Kohl Türkiye'ye yaptığı resmi ziyaret esnasında “Türkiye demokrasiye dönüş yolunda hızla ilerledikçe, Federal Almanya'yı Avrupa'da yanında bir sözcüsü olarak bulacaktır” dedi. 
Bu sözler ve şimdiye kadar yapılanlara ek olarak yapılması muh- temel olan yardımlar karşısında uluslararası dayanışmanın önemi daha da artıyor. Batılı gerici çevrearka 


onu i 


alanda önemli görevler düşmektedir. Bunun içindir ki, 6 demokratik işçi örgütü 9-14 Eylül tarihlerini Türkiye ve Türkiye Kürdistanı Eylem Haftası ilan ettiler, 


Türkiye Postası: Bu Eylem Haftası'nın Türkiye demokrasi güçleriyle dayanışma açısından önemi pedir? 


Nuh Ateş: Insan haklan, de mokrasi ve barış şiarı altında yapilacak bu hafta boyunca Federal Almanya çapında sürdürülecek enformasyon toplantıları, uyan nöbetleri, protesto mitingleriyle faşist rejim teşhir ve protesto edilecek Türkiye ve Türkiye Kürdistanı demokrasi güçleriyle dayanışma gösterilecektir. Bu eylemlerin zulme, açlığa, işkence ve baskıya karşı tepki ve hoşnutsuzluğu artan yığınla» rın mücadelesi açısından da önemi büyüktür. Dayanışma çalışmaları ülkemizdeki demokrasi güçlerine, zindanlarda tutuklu bulunan onbinlere moral güç ve cesaret verecektir. 


Türkiye Postası: Bu yıl protesto eylemleri geçmiş yıllardan farklı olarak, merkezi değil de yerel planda yapılıyor. o Bununla! 
amaçlanan ne oldu? ©  : 


g 


e — 


eğ ayl e © Bununla akm m i 
Türkiye Postası: 12 Eylül'ün 5. kartılmalıdır. Bunun için de en Nuh . ş 5 A 
7 go Ateş: 6 örgüt bu yıl 12 Eys 

Türkize Kürdler Eylen Hafi miş demokratik kamuoyunu Türki lül faşist darbesinin 5. yildönümütası'nın Fi da ör VE Türkiye Kürdistanı" i mü geçmiş yıllardan farklı olarak m Federal Almanya halk yığınlarını hedef alan terör, Federal Almanya çapında yapıli- 


hastanede beyin sarsıntısı belirlendi. 10 gün hastane tedavisi gördükten ve iki hafta da evde din- 


kusu ile tekrar işbaşı yaptı. Kaza öncesi firmada çalıştığı iki yılda 


kaybediyor 

vermiyorlar, Üstüne cabası beş kuruş para bile vermiyorlar, Ama hakkımı alıncaya dek uğraşacapm.” 


On yıldır sigorra hakkını alamayan Hasan Ali Fidan ailesi ile birlikte 


aa, sed, m Aa 


Hamburg'da 

bir Türkiyeli 

_ üç Alman tarafından öldürüldü 


Hamburg'da Mehmet Kaymakçı adında bir Türk genci, üç Alman genci tarafından dövülerek öldürüldü. 

29 yaşındaki Mehmet Kaymakçı olay gecesi gittiği birahanede Frank B., Bernd M. ve Mario B. ile tanışmış, bir süre birlikte bira içtikten sonra yine birlikte dışarıya çıkmışlar. Lokal sahibinin ifadesine göre dışanda lç genç Mehmet Kaymakçı” yı dövmeye başlamışlar. Lokal- den tahminen yarım kilometre uzakta da Kaymakçı'nın cesedi bulunmuştur. 

Cesedin bulunuşunun ardından üç Alman genci yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gençlerden Frank B.'nin ifadesinde: “Mehmet fazla parası olmadığı içerek dışarı çıkmıştı. Biz de paran yoksa Almanya'da ne arıyorsun diye sataştık. Zaten canımız sıkılıyordu, Yumruk ve tekmeyle iyice hırpaladık. 
Öldüğünü anlayınca da saklayarak kaçtık” dediği öğrenil miştir. 


Pasaportuna el konan Ays 


Uçta 


ın kendi durumuna düşenlere önerisi 


“Her birimizi bozguncu faaliyetten koruyan güçlü bir kalkan oluşturmalıyız” 


@ Berlin'de TC, Başkonsolosluğu tarafından, arkadaşları hakkında ihbara zorlanmak için pasaportu alınan Aysan Uçta, kendi durumuna düşenlere önerilerde bulundu. Berlin konsolosu Alphan Şölen'le aralarında geçen konuşmayı ayrıntıları ile anlattı. Uçta, bu tür olaylarla karşılaşanlara soğukkanlılıklarını koruyarak barış, demokrasi düşmanı rejimin temsilcilerine taviz verilmemesini önerdi. 


»Türkiye Postası: Sayın Uş- ta, Batı Berlin'deki T.C. Başkonsolosluğunda sizce neden pasaportunuza el kondu? 

Aysan Uçta: Tek bir cümleyle söyleyeyim, arkadaşlanm hakkında beni ihbarda bulunmaya zorlamak, istedikleri türden bilgiler elde etmek için. Daha önce belirtmiş olduğum gibi, yurt dışında çalışan bir işçi olarak bana karşi pasaportumu baskı, tehdit ve psikolojik işkence aracı olarak kullanmaya kalktılar, 

«Türkiye Postası: Konsolosun size karşı davranışını anlatabilir misiniz? 

Aysan Uçta: Benimle konsolos Alphan Şölen konuştu. Kendisi Içişleri Bakanlığına bağlı bir polis, daha doğrusu bir MIT yetkilisi gibi konuştu. Konuşma sırasında sık sık dışan çıkıp yeniden geliyordu. Herhalde psikolojik olarak direncimi kırmaya çalışıyordu. Gerçekte konuşmaya iyi hazırlanmışti. Otoriter olmaya çalışıyor. 
Kendinden emin bir şekilde konuşuyordu. Sık sık “Soruları ben soracağım siz değil” 


ya da “Burada siz konuşacaksınız, ben değil” gibi sözler söylüyordu. 

» Türkiye Postası: Peki, otoriter olmaya çalışırken kaba mı davranıyordu? 

Aysan Uçta: Hayır, tersine nazik görünmeye çalışıyordu. Ama pasaportumun elinde olduğunu sürekli vurguluyor. Kişilerin ve demokratik örgütlerin TKP ile ilişkisini sorarken devletin zaten bunları bildiği izlenimini uyandırmaya çalışıyordu. Sık sık “Bakın aynı yaştayız, birbirimizi anlarız, biz sizi tanıyoruz, herşey size bağlı” diyordu. 

»Türkiye Postası: Konuşmdnızı teybe alıyor muydu? 

Aysan Uçta: Mümkündür. Konuşmanın bir yerinde "neden birbirimize güvenmeyelim. Bakın burada ses aleti filan yok” dedi. 

*Türkiye Postası: Size yöneltilen sorulara hangi yöntemle cevap verdiniz? 

Aysan Üçta: Ben genellikle soruya soruyla cevap verdim. Bu soruları sormaya hakkı olmadığını, pasaport- 


TC. Berlin Konsolosu 
Alphan Şölen 


Konsolos mu, MIT görevlisi mi? 


la bu soruların ne ilgisi olduğunu sordum. 

*»Türkiye Postası: Konsolosluğa giderken böyle bir durumla karşılaşacağınızı biliyor muydunuz? 

Aysan Uçta: Hayır bilmediğim gibi düşünmüyordum da, oldukça şaşırdım. Sonra da tepem attı. Sinirlendim. 

»Türkiye Postası: Konsolosun yanından ayrılınca ne yaptınız? 

Aysan Uçta: Sendikalara, Türk Merkezi'ne ve avukatıma başvurdum. 

*Türkiye Postası: Bu herhalde konsolosun işine gelmedi? 


Aysan Uçta: Herhalde, 
Çünkü konuşmadan kimse- ye bahsetmememi özellikle belirtmişti. 

*»Türkiye Postası: Benzer bir durumla karşılaşan vatandaşlarımıza: ne tavsiye edersiniz? 

Aysan Uçta: Böyle bir durumla karşılaşan herkes, karşısındakinin banş, demokrasi ve özgürlük düşmanlarının temsilcisi olduğunu hiç unutmamalı. Sogukkanlı olmalı, konuşmanın her anında kendini kontrol altında tutmalı, karşısındakine bilineni teyit anlamında bile bir bilgi vermemelidir. Sağlam akıllı bir dirençle karşılaşınca öteki gerileyecek, manevra yapmaya zorlanacakur. Ikinci önemli konu da bu durumla karşılaşan herkes ilk iş üyesi ol-Sun olmasın sendikalarla demokratik kuruluşlarla ilişki kurup ne yapacağını danışmalıdır. Olay mutlaka kamuoyuna duyurulmalıdır. 
Bu tür olaylar karşısında birlikte olaya sahip çıkmak ne kadar güçlü olursa, bu tür bilgi toplama çabaları da o ölçüde iflasa mahkum ölur. 
Bu tür olaylarda da tüm demokrasi güçlerinin saflarını sıklaştırması, her birimizi bozguncu faaliyetlerden koruyan, güçlü bir kalkan olacaktır. 

»Türkiye Postası: Sayın Aysan Uçta yanıtlarınıza teşekkür ederiz. 

Aysan Uçta: Ben de teşekkür ederim. 


baskı, yolsuzluk ve sefalet konusunda bilgilendirmek gerekiyor. 
Bu temelde tüm demokrasi ve barış güçlerinin desteği ahnarak tepki, protesto eylemleri Kürt ve Türk halklarıyla, tüm demokrasi güçleriyle dayanışma yükseltilmelidir. 
Federal Almanya'daki Kürt, Türk demokratik işçi örgütlerine bu 


„ler bu tür eylemlerle daha geniş 


cak yerel eylemlerle karşılıyor. Biz- 


kitlelere, ilerici, demokraj ve bafıştan yana güçlere seslenebilme- nin, onları eylemlere katabilmenin ve desteğini alabilmenin daha olanaklı olduğu görüşünü taşıyoruz. 
Bunun için de vargücümüzle çalışacağız ve başaracağız. 


Kürt öğretmenler 
Münih'te seminer düzenledi 


Federal Almanya'daki Kürt öğretmenlerin Münih Kürdistanlı Öğretmenler Çalışma Grubu'nun girişimiyle 13-14 Temmuz'da Münih'te DGB binasında düzenledikleri seminer sonucu bir çağrı yayınlandı. Alman Bilim ve Eğitim Sendikası GEW ve Kızılhaç tarafından da desteklenen seminere Kürtçenin Kürt çocuklarının eğitiminde anadil olarak tanınması, Kürt dilinde 


radyo ve televizyon yayınlarının sunulması, Küriçe araştırmalarının sürdürülmesi, üniversitelerde Kürtoloji kürsülerinin oluşturulması, yetişkinlere Kürtçe öğrenme kursları düzenlenmesi ve bu çalışmaların sürdürülebilmesi için gerekli maddi kaynakların sağlanması istendi. Seminere katılanlar ayrıca kütüphanelerde Kürt edebiyatına yer verilmesini ve Kürtçe yayınların desteklenmesini de talep ettiler. 


Bilindiği gibi KOMKAR'ın başlattığı Birlik Yolu, DIB-AF, FIDEF, Gefçek ADK ve KKDK tarafından da desteklenen bu doğrultudaki bir kampanya kamuoyunda geniş ilgi görmüş ve binlerce kartpostal imzalanmıştı. Başla Yeşiller olmak üzere parlamentodaki muhalefet partileri saylavlarının, DKP'nin, protesten kilisesi ve çeşitli demokratik kuruluşların dayanışmasıni da kazanan kampanya sürüyor. 


Rhein-Sieg bölgesi yabancılar komitesi dernekleşti 


Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen “Irkçılığa ve yabancı düşmanlığına karşı yürüyüşün hazırlıkları sırasında çalışmalarına başlayan Rhein-Sieg Bölgesi Yabancılar Komitesi 3 Ağustos Cumartesi günü Troisdorf'da Internationalas Zenirum'da yaptığı kuruluş toplantısıyla dernekleşti. Yabancıların sorunlarının çözümü için ve yabancı düşmanlığına karşı daha etkin mücadeleyi Alman ve yabancıların birlikte üye olacakları bir dernekle verebilecekleri görüşünde birleşen komite üyelerinin bu adımı partiler, demokratik kuruluşlar ve sendikalar tarafından da destekleniyor. Derneğin yönetim kurulunda üç Alman, üç Türkiyeli ve bir Yugoslav yeralıyor. Komite daha önce 4-11 Mayısa tarihlerinde düzenlediği dostluk haftasında film gösterileri, tartışma toplanlılan ve dosiluk gecesiyle çevrede büyük bir saygınlık kazanmıştı. 


HABERLER-YORUMLAR 


Türkiye Postası, 9 Ağustos'1985 


Gençlik ve 147 gün 


Türkiye Postası 31 Mayıs tarihli 58. sayısında “1985 Gençlik Yılı Yarışması” düzenlediğini açıkladı. Müjde tam da böylesine denir, diyerek okumaya koyuldum yazıyı. Içimde bir heyecan ve kafamda neler yapabilirim düşüncesi birbirine karışt. Üstelik müzik dalında da yarışılıyordu. Ancak yazının son bölümü... ah son bölüm... bu da mı gelecekti başıma, meğer yaşım... neyse... anladınız işte! 
Hey gençler! Gülmeyin öyle, siz de yaşlanacaksınız. Ama 78 gün daha yaşlanmadan “henüz vakit varken gülüm!” davranın! 
Bir değil, beş değil, on küsur konuda yarışma fırsatı veriyor size “Türkiye Postası”. 


İster sevgilinize türkü yazın 


Senem gibi 
İster barış için, ekmek için, tüm güzel şeyler uğruna dövüşen insanlar için şiir yazın yaren gibi 
İster güzelim resimler yapın ceren gibi 
İster “Adiloş Bebe”lerin 

ülkesinden resimler gönderin ellerinde Newroz çiçekleri 


yahutta bir gezinizi anlatın, gördüklerinizi bizlere de yaşatın. 
Unutmayınız ki dün olduğu gibi yarın da dünyanın en büyük sanatçıları gökten zembille inmiyor. Nerüda, Nazım, Aragon vd. gibi büyük ustalar da acemilik köprüsünden geçtiler. Zaman zaman tanıdık, tanımadık can dostlardan kasetler aliyorum. Yaptıkları müzikle ilgili fikrimi soruyorlar. Yeteneğim ölçüsünde yanıtlıyorum. Oysa Türkiye Postası'nın düzenlediği her yarışma dalının ayn ayn jüri üyeleri olacağından çok daha sağlıklı değerlendirmeler yapılacaktır. 

Yarışma 26 Ekim 1985'e kadar sürdüğüne göre, şu sulırları 


HEVAL 


okuduğunuz sayıdan itibaren daha 78 yarışma gününüz var. 
Daha on gün tatil yaptığınızı düşünelim, kalır 68 koca gün. 
Yani uyku saatleri hariç tamı tamına 1088 çalışma saati. Şimdi takvimleri önünüze koyup bir güzel planlama yapmalısınız. Benimki de iş değil yahu, bağışlayın unuttum. Haber yayınlanalı 70 gün oldu. Belki birçoğunuz sözkonusu planlamayı yaptınız bile. 

Bu güzelim ve zengin yarışmaya katılmayan ben fukara Heval, netsem neylesem gayrı... 
Hiç olmazsa “Türkiye üzgün yurdum, güzel yurdum”un başına çöreklenen haramzadelerin zulmüne uğrayan, fakat buna karşın yiğitçe direnen gurbet gençliğine bir türkümü armağan ederek sözlerimi bağlıyorum. 


BEDEL 


“Kutsal vatan” hizmetleri Satışa çıkalı beri 
Gençliğin çelik elleri Yakanıza yapışmaz mi 


Bu da mi alınyazısı 
Diner derilerin sızısı Verirsen birliğe hızı Yaraların sarılmaz mi 


Beş oğlanı yetiştirmek 

Yetmiş beş bin mark ne demek Bilir misin nedir emek 

Bunlar bir gün sorulmaz m 


Vatan millet naraları 
Artar eksilmez kârları 


Göz göre bu haraçları 
Alan eller kırılmaz mı 


Bedel değil bu bir illet 

Gençliğe reva mı bu dert Heval derki be hey millet Birlik olup sorulmaz m? 


12. Dünya Gençlik ve Öğrenci Festivali Moskova'da başarıyla sonuçlandı 


Beş kıtanın 


12. Dünya Gençlik ve 
Öğrenci Festivalinde 
Moskova 150 ülkeden gençlerin politik ve kültürel merkezi oldu. Festival birlik ve dostluk havası içinde sürdü. 


“Barış, dostluk, antiemperyalist dayanışma” belgisi altında 27 Temmuz - 3 Ağustos tarihlerinde Sovyetler Birliği'nin başkenti Moskova'da düzenlenen 12. Dünya 
Gençlik ve Öğrenci Festivali 150 
ülkeden 20 bin delegenin katılımıyla görkemli bir şekilde gerçekleşti. 
Gençlik delegelerinin yanısıra çok sayıda uluslararası alanda tanınmış sanatçı, devlet adamları ve demokratik-devrimci hareketlerin önde gelen temsilcileri de Festivale katildi. ABD'de öldürülen siyah lider Martin Luther King'in kızı Denise King ve Angela Davis'in yanısıra Güney Afrika ANC (Afrika Ulusal Kongresi) başkanı Oliver Tambe da katılanlar arasındaydı. Festival ayrıca onbinlerce yerli ve yabancı konuk tarafindan da izlendi. 

Lenin stadyumundaki açılışta SBKP Politbüro üyeleri eksiksiz yer alarak gençliğe verdikleri öne- 


a ri a: 


Moskova 1985: Dünya gençliği banş, dostluk ve antiemperyalist dayanışma belgisini birlikte haykırdı 


mi dile getirirken, Federal Almanya'daki hükümet çevreleri ve basin Festivalin başarısını gölgelemeye çalıştılar. Gençlik Bakanı Geissler” in Federal Almanya'dan Festivale giden gençlere devlet desteğini red- 


detmesinden sonra Berlinli gençlerin ayrı bir heyetle katılmaları sanki büyük bir skandalmış gibi gösterilmeye çalışıldı. Berlin'i her zaman Federal Almanya'nın bir parçası olarak görmeye çalışan tutucu-ge- 


rici çevrelerin yaygaraları Federal Almanya dışında umursanmadı. 
Federal Almanya delegasyonunu geri dönüşe zorlama çabalan da geçerli olmadı. Festival açılışında olduğu gibi daha sonra da birlik 


Temmuz ayında Forum ve resmi konferans olmak üzere iki toplantı yapıldı 


Dünya kadınları BM Kadın Onyılının sonunda Nairobi'de toplandılar 


Temmuz ayında Kenya'nın başkenti Nairobi farklı bir istilaya uğradı. Her kıtadan, her renkten, her politik görüşten 14 bine yakın kadının istilasına. Dünya kadınları hertürlü maddi manevi güçlükleri aşarak, BM Kadın Onyılı'nın sona ermesi nedeniyle düzenlenen resmi ve gaynresmi konferanslara katılmak için Nairobi'de toplanmışlardı. 

Hükümetler dışı örgütlerin toplantısı Forum 10-19 Temmuz, resmi konferans ise 15-26 Tem, muz mpi arasinda yapıldı. 


rencisinin tuluklu bulunduğu bu üniversite, Filistin O kadınlanıyla ilgili bir filmin Kenya yetkilileri tarafından yasaklanması üzerine 
8 bin kadının katıldığı bir miting 
de düzenlendi. Kampüste Coca-Cola dağıtımı için açılacak standın yerine kadınlar büyük bir bariş çadırı kurdular. Amerikalı barişsever bir kadının tüm masraflan üstlenmesiyle gerçekleştirilen çadır. konferans boyunca büyük bir ilgi merkezi oldu. Burada pek çok önemli toplantı düzenlendi. 


Kadinlar pae Eiana ve Minit 


Konferanstaki Türkiyeliler 


Meksiko ve Kopenhag konferanslarıyla karşılaştırıldığında Nairobi'ye katılan Türkiyeli kadınların sayısı oldukça yüksekti. 
Merkez Yönetim Kurulu'ndan 4 kişi, Amsterdam'da geçtiğimiz haziran ayında düzenlenen Türkiyeli Göçmen Kadınlar Konferansı'nı temsilen 3 kişi ve İngiltere'den yine göçmen kadınlar adına katılan 2 kişi Forum'daydı. Türkiyeli Tülin Akın adında bir kadın düzenleme komitesinde workshopları örgütlemekle görevli idi, Aynca öğretim üyesi, araştırmacı Mübeccel Kıray, Yakut Irmak, Yeşim Arat ve Nilüfer Çağatay çeşilli örgütlerce konferansa uzman olarak çağrılmışlardı. Milliyet gazetesinden GE a min iç Bİ E 


iel 2 idi Eo g 


İKD 


gençleri kucaklaştı 


ve dostluk havası içinde sürdü. 

Bu yılki Festivalin diğerlerine göreenönemli farklılığı iki nokta- da toplanabilir. Birincisi, delegasyonlann gençlerden oluşması. Komünist ve sosyalistler, sosyal demokratlar, dini kuruluşlarda örgütlü gençler, liberaller ve alternatifler Moskova'ya birlikte gittiler. 
İkincisi ise bu yılki Festival diğerlerinden çok daha fazla bir görüş alış-verişi, tartışma olanağı sağladı. 
200 merkezde ele alınan 15 ana 
konuda gençler sorunlarını tartıştilar. Her delegasyon görüşlerini yazılı ve sözlü olarak yayabiliyor ve karşıt görüşler dayanışma ortamı içinde tartışilıyordu. 

Diğer taraftan her zaman olduğu gibi bu festivalde de barış, silahsızlanma, halkların kardeşliği, uluslararası antiemperyalist dayanışma belgileri altında politik mitingler düzenlendi. Dünyanın dört bucağından halkların kültürleri tanıtıldı. Gençler sokaklarda halkla kaynaştılar birlikte eğlendiler. 

Bilindiği gibi Türk ve Kürt gençleri de 1 örgütlen oluşun 60 delegeyle Festivale katıldılar. Gelecek sayımızda Moskova'dan dönen delegasyon üye ve yöneticilerinin Festival izlenimlerini aktaracağız. 


FAC'de meslek öğrenen gençlerin sadece yüzde 
2,Psi yabancı 


Alman Basın Ajansı DPA'nın verdiği bilgiye göre Federal Almanya'da meslek öğrenimi gören yabancıların sayısında artış oldu. 
1984 yılında bir önceki yıla oranla 
20 bin kadar daha fazla genç meslek öğrenimine başladı. Yabancıların öğrendikleri mesleklerin bâşında sanayi, ticaret, banka ve sigortacılık, lokantacılık gibi branşlar geliyor. Meslek öğrenimi gören her 2 gençten biri Türkiyeli. 


ların desteği 


Bavyera'daki uygulamadan etkilenenler sorunlarını dile getirdiler s. , “nt : 
Nürnberg'de “ailenin bölünmesine karşı girişim Bavyera eyaletinin 1981'den bu yana AET dışı ülkelerden gelen yabancıların eşlerini yanlarına getirebilmeleri için üç yıl evli olma şartını dayatmasına karşı tepkiler genişliyor. 20 Hazitan günü “Almanlar ve Yabancılar” girişiminin çağrısı üzerine Bavyera hükümetinin bu uygulamasından etkilenen 70 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda “Ailenin Bölünmesine Karşı Girişim” kuruldukdan sonra parti ve demokratik kuruluşalmaya çalışıldı. Girişimin bu doğrultuda 19 Temmuz'da düzenlediği basin toplantısına avukatlar, Arbeiterwohifahn yetkilileri, SPD, DKP ve Yeşiller'in yanı sira FİDEF çalışma grubu, yabancılar danışma meclisi temsilcileri, belediye meclisi ve eyalet parlamentosu üyeleri de katıldı. Toplantıda insanlık dışı bu uygulamanın parlamento gündemine getirileceği ve ilk planda 14 yıldır FAC'de yaşaya rumunun ele alınacağı açıklandı. Girişim konuyla ilgili çeşitli eylemlerle kamuoyuna başvuracağını açıkladı. 


Murat Dağdelen'in du- 


Hiroşima'nın yıldönümünde Heilbronn'da toplantı yapıldı 


6 Ağustos'ta Hiroşima'ya ve 9 
Ağustos'ta Nagazaki'ye atom bombası atılmasının 40, yıldönümü nedeniyle 20 Temmuz günü Baden Württemberg eyaletinin Heilbronn kentinde politikacıların, sendikacıların ve din adamlarının katıldığı iki açık oturum düzenlendi. 

Yaklaşık 400 kişinin izlediği bu açık oturumların Heilbronn'da yapılmasının anlamlı bir nedeni vardı, Hatırlanacağı gibi bundan altı ay önce kentin Waldheide tepelerinde mevzilenmiş olan Pershing 2 atom füzeleri deposunda “bilinmeyen nedenlerden” bir patlama olmuş, 3 kişi ölmüş ve onlarca kişi yaralanmıştı. 

Toplantıda konuşan DGB Baden Württemberg Başkanı Pommerenke yıldızlar savaşı projesini ve diğer saldırı stratejilerini kınadıktan sonra, silahlanma ve sos- 


yal hakların budanması arasındaki bağı dile getirdi. Pommerenke, komünistlerle aynı masaya Oturmasını eleştirenlere sert bir şekilde çattı, DKP yöneticisi Sehröder komünizmde silahlanmadan Çikar sağlayan kimsenin olmadığıni tersine emperyalist silah tekellerinin silahlanma yarışından büyük vurgunlar vurduğunu dile getirdi. DAC'nin SED partisiyle SPD'nin “Kimyevi silahlardan arındırılmış bir Avrupa” için hazırladıkları anlaşma taslağını ilk adım olarak değerlendiren SPD yöneticisi Sehreer bundan sonra» ki hedefin tüm atom silahların- dan arındınlmış Avrupa için ortak çalışma olduğunu söyledi. Yeşillerin temsilcisi Maler ve din adamı Sehaafele de insanlığın bu büyük tehditten korunması için elden gelen çabanın harcanması gerektiğini vurguladılar. 


müz tarihleri arasında yapıldı. 


“Fotum'un birinci günü Kenyata 


Merkezinde yapılan açılış toplansı törensel hatta folklorik bir gösteri niteliğindeydi. Daha sonraki günler Forum çeşi 

grupları (workshop) biçiminde sürdü. Workshop'ların kesin sayısını kimse bilmemekle birlikte 1000-2000 arasında olduğu tah- 
*min ediliyor. Bazıları 30-40 kişilik, bazıları ise 400-500 kişilik kaulımlarla yapıldı. Salonlarda ya da güneşin altında yapılan toplantılarda çok çeşitli konular tartışıldı. 

Çok çeşitli görüşlerden kadınların katıldığı toplantılarda “herkesin söz hakkına saygı” ilkesine büyük çoğunlukla uyuldu. Gerçekte bu ilkeyi çiğneyenler, “politika yapılmasın, kadın sorunlarını tartışalim” diyen gerici, ırkçı politikalan savunan kadınlardı. 

Toplantıların büyük çoğunlu-Bu bir bahçe çevresindeki çeşitli binalardan oluşan Nairobi Üniversitesi kampüsünde yapılıyordu. Bu bahçe daha sonra eylemlerin odak merkezi haline geldi. 
Geçen aylarda öğrenci olaylarına sahne olan ve halen birçok öğ- 


“raf yina olduklarını karari tù- 


tumlarıyla somutladılar. Çadırın büyük ilgi görmesi üzerine Kenya yetkilileri “Kenya'nın iyi dostu bir ülkeye (ABD'ye) saldırıldığı” gerekçesiyle çadıri kapama tehdi- di savurdular. Ancak gelen tepki öylesine güçlüydü ki, buna cesaret edemediler, 

Konferans boyunca, tartışılan konularda sorun her seferinde ABD'ye gelip dayanıyordu. Başkanlığını Reagan'ın kızının yaptığı ABD delvgasyonunun konferans öncesinde tüm çabaları, dolapları boşu çıktı kisacasi. 

Yıldızlar savaşının engelenmesini istiyordu kadınlar ve Forumun son günü Sovyet delegasyonunun başkanı eski bir emeklar olan Zoya Zaribuyuna ile Wasington'da kurulmuş yıldızlar sivaşına karşı komitenin temsilcisi genç bir Amerikalı ortak bir barış ağacı diktiler, 

Güney Afrika'daki irkçi rejim kınanırken, Filistin, Nikaragua ve El Salvador halklarıyla dayanışma dile getirilirken ABD'nin terör ve baskı poitikası protesto edildi. Bine yakın Japon kadını ucuz kadın 


vekili Göksel Kalaycıoğlu, MDP 


lerinin varlığı pek hissedilmedi. 


bırakılması için bine yakın imza 


ilettiler, 


emeğiyle Japon mucizesine yaptık” ları katkıyı anlatırken, ellerinde kağıttan yaptıkları barış güvercinleri ve gömleklerindeki “kagana- 


wa barış” yazılı çiçekleriyle savaş şahinlerinin üzerinden beyaz bir 


Kara kıtanın kadınları, dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen kadınları büyük bir coşkuyla ağırladı. Bütün engellemelere karşın değişik görüşlerden kadınlar barış, dayanışma ve özgürlüğü bu toplantıyla türküleştirdiler 


den olduğu söylenen İlhan Dülger yeralıyordu. Ayrıca sözde KKTC'ni temsilen Latife Bilgen de diplomatik Türk pasaportuyla delegasyondaydı. Türkiye" kından ilgilenmeyen hatta kadın ve insan haklarını ayaklar altına alan Karar ve uygulamaların destekleyicileri olan delegasyon üye- 


ruma katılan ilerici kadınların fotoğraflarını çekmek ve isimlerini elde etmek, ayrıca Yunanistan ve Kıbrıs politikalarını savunmaktı. 
Sonuçta amacı dünya kadınlarını biraraya getirmek olan bir konferansta bu ülkeler kadınları arasında düşmanlığı körüklediler. 
Türkiyeli ilerici kadınlar konferansta 3 workshop düzenlediler. 
Birisi, Akdeniz'de barışın kadınlar açısından önemini, diğer ikisi ise göçmen kadınların sorunlarını ele alıyordu. Pekçok toplantıya katılarak da Türkiyeli kadınların sorunlarını aktardılar, dayanışmayı güçlendirmek için çalıştılar. Reha İsvan'ın derhal serbest 


arasında Angela Davis, Bayan Allende, Betty Fricdan, Bella Abzug gibi kadın hareketinin ünlü isimleri vardı. Finlandiyalı delegeler bu imzaları resmi konferans sırasında Türkiye delegasyonuna 


giri 


milletvekili Imren Aykut veDPT | 


de kadın sorunuyla uzaktan ya- 


Zaten ilgilendikleri konular, Fo- 


toplandı. Bu listeyi imzalayanlar 


güvercin gibi geçtiler. 


Kadınların ülke kalkınmasın- daki yerini ve rolünü inceleyen bir çalışma grubunda ise, G.Amerikalı bir delege 3. dünya ülkelerinin IMF'ye olan borçlarının 10 
yıl boyunca silinmesi ve tüm faizlerinin ödenmemesini önerdiği Zaman, izleyicilerden yükselen alkışlara şöyle yanıt verdi. “Kuşkusuz bu benim orjinal fikrim de-Bildir. Fidel Kastro'nun önerisidir. 


Forum'da hiçbir belge benimsenmedi, ya da karar alınmadı. Ancak Forum'un -çalışmaları resmi konferansı büyük ölçüde etkiledi. 
Binlerce dostluk kuruldu, dünya kadınlarının ilişkiler ağı genişledi, ileriye dönük ortak çalışma temelleri atıldı. 


Resmi konferansta ise, büyük tartışmalar sonucu, kadınların s0- runlarının.çözümü doğrultusunda 2000 yilina dek yapılacak çalışmaları içeren “ileriye yönelik stratejiler” belgesi oybirliğiyle benimsendi. Bu belgenin hükümetleri bağlayıcı bir niteliği olmamakla birlikte, kadınların yararlanabilecekleri ve hükümetlerini zorlayabilecekleri pek çok maddeyi içeriyor. Ayrica dünya konferanslarının düzenli olarak toplanması ve 2000 yılından önce en az bir konferans toplanması karar altına alındı. 


> 


manya'da meslek öğrenen gençlerin sadece yüzde 2,7'sini oluşturuyor. 


FTİB İngiliz maden işçilerinin çocuklarına tatil sunuyor 


Fransa Türkiyeli Işçiler Birliği Genel Başkanı Kasım Yeşilgül'ün gazetemize yaptığı açıklamaya göre, FTİB 11-24 Ağustos tarihleri arasında 40 İngiliz maden işçisinin çocuğunu Fransa'da ağırlıyor. Türkiyeli emekçilerin evlerinde kalacak Ingiliz çocukları için çeşitli kültürel etkinlikler hazırlandı. B'in bu girişimi çeşitli belediyeler ve CGT sendikası tarafından örnek bir dayanışma olarak nitelendirildi. Bobigny belediyesi ve FTİB 17-18 Ağustos tarihlerinde Fransız, İngiliz ve Türkiyeli çocuklar için çokuluslu bir kültür gösterisi düzenleme kararı aldı. 

Bilindiği gibi bir yıldan fazla süren grevleriyle madenlerin kapatılmasına ve madencilerin işten atılmasına karşı direnen maden işçileriyle dayanışma olarak FTİB ve Londra Halkevi geçtiğimiz ocak ayında 1000 kişinin katıldığı yemekli bir moral gecesi düzenlemişlerdi. FTİB ve Londra Halk evi bu eylemleriyle grevden sonra da dayanışmayı sürdürüyorlar. 


DÜZELTME 


62. sayımızda 1. sayfada FTİB imza kampanyasıyla ilgili 


haberde Kasım Yeşilgül'ün soyadı Yeşilyurt olarak yazılmıştır. Bu hatamız nedeniyle okuyuculanmızdan özür dileriz. 


Türkiye Postasi, 9 Ağustos 1985 


Helsinki Nihai Senedi: Avrupa'da yumuşama ve barışçıl işbirliğinin temellerini atan belge 


Barış güçlerinin önemli bir kazanımı 


35 ülke arasında 1 Ağustos 1975' 
de imzalanmış olan Helsinki Nihai Senedi (veya Helsinki Sonuç Belgesi) geçtiğimiz günlerde on yaşını doldurdu. Bu anlaşma 33 Avrupa ülkesiyle, ABD ve Kanada'nın katıldığı, 3 Temmuz 1973'de Helsinki'de başlayan ve kısa aralarla 1975 Ağustos ayına kadar süren “Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı" sonucunda imzalanmıştı. 
Konferansın sonuç belgesi 15'i NATO üyesi 27 kapitalist ülke, 7'si Varşova Paktı üyesi sekiz sosyalist ülkenin devlet başkanı ve başbakanları tarafından Imzalanmıştı. Türkiye'nin de katıldığı konferansın Sonuç Belgesi dönemin başbakanı Süleyman Demirel'in imzasını taşımaktadır. 

Geçtiğimiz on yıl içinde ABD yönetiminin bu anlaşmanın temel ilkelerini çiğneyen, onu kağıt üzerinde bir takım güzel sözlerden ibaret bırakmaya yönelik çabalarına rağmen Helsinki'de başlatılan Avrupa ülkeleri arasındaki barışçıl işbirliği süreci durdurulamadı. 
Helsinki'de atılan temeller bugün de sosyalist ülkelerin ve barışçıl işbirliğinin olumlu sonuçlarını canlı bir biçimde yaşayan Batı Avrupa'nın gerçekçi konumlardan hareket eden kimi yöneticilerinin çabalarıyla korunuyor. 

Bugün, ABD yönetiminin uluslararası ilişkilerde şiddete başvurmayı yöntem olarak yasallaştırmaya çalıştığı, Batı Avrupa'ya yerleştirdiği atom füzeleri- nin ardından silahlanmayı uzaya da ulaştırdığı günümüzde Helsinki Sonuç Belgesi'ndeki kafarları bir kez daha gözden geçirmek önem taşıyor. 


Temel ilkeler 


Birçok bölümden meydana gelen Sonuç Belgesi'nin çekirdeğini 10 ilke- den oluşan temel ilkeler bildirgesi oluşturmaktadır. Birleşmiş Milletler Örgütü'nün milletler hukuku temelindeki bu maddelet şöyle sıralanmıştır: 


+ Bağımsızlık ve egemenlikte eşitlik içerdiği 


saygı 

«Şiddete başvurmanın, tehdit ve zor kullanmanın reddi 

«Sınırların ihlal edilmemesi 

» Devletlerin toprak bütünlüğünün 


a Bağımsızlığın haklara 


şekilde yaşayacakları koşulları sağlamayı kabul etmişlerdi. 

Anlaşmada Avrupa'da barış ve güvenliğin sağlamlaştırılmasına katkıda bulunmak üzere büyük askeri manevralan önceden bildirme ve gözlemci davet etme veya gönderme uygulaması da karara bağlandı. Onaylanan hükümlerle, soğuk savaş kalıntılarının giderilmesi, uluslararası ticarette her türlü ayırımcı engellerin ortadan kaldırılması, ekonomi, bilim ve teknik alanlarında, doğal çevreyi korumakta, uluslararası işbölümünde ikili ve çok yanlı işbirliğinin geliştirilmesi için ulaşım ve turizm alanında birlikte çalışmalar için yöntem ve olanaklar belirlendi. Özellikle, kültür ve eğitim alanında işbirliğine, çeşitli ülkelerin halkları arasındaki temasların genişletilmesine ve bikgi alışverişinin artırmasına ilişkin maddeler önem taşımaktaydı. 

Barış Derneği Başkanı Mahmut Dikerdem'in askeri mahkemede yaptığı savunmasında da işaret ettiği gibi Helsinki'de yeni bir “Insan hakkı” kavramının onaylanması ve belgelenmesi başarılmıştı. Bu hakkın adı insanların birarada yaşamalarıydı. Böylece Fransız ve Amerikan devrimlerinin ve insan hakları Evrensel Bildirgesi'nin ürünü olan bireysel haklara, insanlık tarihinde 


HABERLER YORUMLAR 


herşeyden önce soğuk savaştan kurtulmak ve devletler arasında normal, yumuşak İlişkilere geçmek demektir. Yumuşama, ayrılık ve sürtüş- 


meleri zor yoluyla, tehdit ya da ṣan- | 


tajla değil, barışçıl yollardan, görüş- 


me masasında çözmeyi istemek an- | 


lamına gelir. Yumuşama belli ölçülerde güven ve birbirinin meşru ç- 


karlarına saygı gösterebilmek anla- | 


mına gelir.” 

Yumuşama süreci sosyalist sistem ile kapitalist sistem arasındaki mücadeleyi ortadan kaldırmıyor, bu müca- 


Leonid BREJNEV, 1975 
Helsinki Nihai Senedi'ni imzalarken 


x i RE 
Helsinki kararları, bugün ABD'nin saldırgan politikasına karşın sosyalist ülkelerin ve 


çok önemli bir aşama olan toplumsal bir hak eklenmiş oluyordu. 

Bu hak ile banş kavramı da yeni boyutlar kazanıyor, barış ile yumuşama arasındaki bağ açıkça ortaya konuyor- 


dünya barışçı kamuoyunun çabalarıyla korunuyor 


delenin askersel alanda, silah zoruyla “değil de barışçı yollardan yürütülmesini sağlıyor. Siyasal yumuşamanın sürekli olabilmesi için ise silahlanma yanışının durdurulması gerekiyor. 


: 1975'de yapılan Helsinki Konferansı" |. 


di'nin imzalanmasıyla Avrupa'da güvenlik ve İşbirliği sağlanmış, yolun sonuna gelinmiş olmuyordu. Geçtiğimiz on yıl bu belgenin önemli bir başlangiç ve vazgeçilmez bir temel ilkeler bütünü olduğunu gösterdi. Ancak bu Belge'yi imzalamak zorunda kalmış olan, en başta ABD olmak üzere kimi kapitalist ülkelerin yönetimleri, onu kağıt üzerinde bırakmak çabasından vazgeçmediler. Oysa ki Belge, yalnızca daha ileri adımlar atmak için banişi ve yumuşamayı savunanların elinde anahtar olmakla kalmadı, özellikle ekonomik ve kültürel açıdan yarattığı olanaklar somut gelişmelere yolaçtı. Sosyalist ülkelerle kapitalist ülkeler arasında (Ekonomik Yardımlaşma Konseyi ile Ortak Pazar) ticaret hacmi 1977'de 1970'dekinin üç katı olmuştu. Sonuç Belgesi'nin benimsenmesinden önce sosyalist ülkelerle kapitalist ülkeler arasında bağlanan ekonomik anlaşma ve sözleşmelerin saytsı 500 civarında iken, 1977'de 1300'e ulaştı. 
Ayrıca 1970'li yıllarda Sovyetler Birliği ile çeşitli Avrupa ülkeleri arasında sağlık sorunları, tıp, nükleer enerjinin barışçıl kullanımı, deniz dibi sraştırmaları, çevre kirlenmesi konusunda ortak araştırmalar yapmak üzere çalışmalara girişildi, ortak sanayi projeleri başlatld. Sosyalist ve kapitalist ülkeler arasındaki kültürel alışveriş gelişti, Sovyetler Birliği birçok kapitalist ülke ile (aralarında Türkiye de olmak üzere) kültürel işbirliği anlaşmaları imzaladı. 
Ekonomik ve kültürel alışveriş, ABD yönetiminin baltalama çabalarına karşın halklar arası verimli bir işbirliği baştatt. Ayrıca, yine kapitalist ve sosyalist ülkelerin temsilcilerinin imzalanan belgeyi gerçekleştirmek üzere kurulan ortak komisyonlarda sürekli biraraya gelmeleri de diyaloğu geliştirdi. 
Sonuç Belgesi'ne uygun olarak Helsinki anlaşmasını imzalayan ülkelerin 
dışişleri bakanlarının ilk toplantısı 4 
Ekim 1977 ile 9 Mart 1978'de Belgrat'ta yapıldı. 35 ülkenin temsilcileri 
10 Kasım 1980 ile 9 Eylül 1983'de 
Madrid'te tekrar biraraya geldiler. 


© Sonuç Belgesi 35 ülkeden 
400 diplomatın, 2500 toplan- 


ya 41906 telak zariade ça- 


layan ve-belirli aralıklarla halen süren “Avrupa'da Silahsızlanma, Güven ve Güvenlik Sağlayıcı Önlemler Konferansı"nın gündemi hazırlanabildi. 


İki eğilim 


Sonuçta, Helsinki Nihai Senedi'nin imzalanmasını izleyen 10 yil içinde iki temel eğilim ortaya çıkmıştır. Bunlardan biri yumuşama sürecinin askersel 


© Barışveyumuşamaüzerinde- 
ki tehditlerin özellikle 1980 
den sonra artmasına rağmen Helsinki'de başlatılmış olan Avrupa ülkeleri arasındaki banşçıl işbirliği süreci durdurulamadı. Nihai Senet 2. Dünya Savaş sonrasından yumuşamanın temel ilkelerini, sosyalist ve kapitalist ülkelerarasında politik, ekonomik ve kültürel ilişkilerin temelini belirleyen en önemli belge oldu. 
alanda silahlanmanın sınırlandırılması ve silahlanma yanşının durdurulmasına yönelik önlemlerle sürmesi için ça- ba gösteren, bu arada Avrupa'da sosyalist ve kapitalist ülkeler arasında ekonomik ve kültürel ilişkilerin gelişrilmesi için çakışan sosyalist ülkelerin ve bağlantısız ülkelerin eğilimidir. Öteki ise özellikle ABD yönetiminin tavrında simgelenen, Konferansın tüm olumlu sonuçlarını sıfıra indirgemeye, böyle bir Belge'yi neredeyse yok saymaya yönelik eğilim. Reagan yönetiminin Bati Avrupa'ya İlk vuruş tüzelerini yerleşme kaka Batı Avı yöne 


zlar Sa- jd 


Sayfa 7 


“Halklar 


arasında problem 


yoktur” 


MERAL ONUR 


11 Temmuz 1985 günlü Hür 
riyet gazetesinde küçük bir haber yeraldı. Kuşadası'na bağlı Davutlar'ın SODEP'li Belediye Başkanı Cem Celalettin Özelbiçer bir Yunan adası olan Samos adasına dostluk ve iyi niyet ziyareti yapmış. Samos Belediye Başkam Grillos ile Davutlar Belediye Başkanı Özelbiçer'in bu dostluk görüşmesine hemen Aydın Valiliğince elkonulmuş. Evet, Özelbiçer hakkında Samos'a “izinsiz gittiği” iddiasıyla soruşturma açılmış. Ancak Özelbiçer yürekli bir çıkışla kendini savunuyor. 
“Hesap vermeye hazırım. Ben Türk-Yunan dostluğunun ulus-İararası platformda kurulması için öncülük etmek, komşumuz Yunanlı yöneticilerin de şenliğimize (geçtiğimiz günlerde Davutlar 1. Halk Türküleri ve Halk Oyunları Şenliği yapıldı) çağırmak amacındaydım. Yaptıklarımla da gurur duyuyorum” 

Bu haber ve Ozelbiçer'in savunması bende sıcacık bir amı- mı çağrştırdı. 1984 yazıydı. 
Yine o günlerde de yüzyıllar boyunca birarada kardeşçe yaşamış Türk ve Yunan halkları- m, birbirine düşman etmek için çeşitli nifak tohumları ekiliyor, Ege Denizi'nde, Kıbrıs'ta gerginlik ortamları yaratılıyordu. 
Ailece İstanbul'dan Adalara giden vapura binmiştik. Vapurda bir Türk ailesi olduğunu sandıfmz bir ailenin yanına oturmuştuk. Oysa yollarını yitirdikleri için yardım istedikleri zaman bir Yunan ailesi olduklarını öğrendim ve çok şaşırdım. Böylece aramızda başlayan sohbet, bir vapur yolculuğu kadar kısa da sürse sıcacık bir dostluğa dönüşüverdi. Kartal açıklarından geçerken yaşlı Yunanlı erkek, Konya'ya nereden gaiii? Benim babam Konya'da 


gi lerin politik temelinin sağlamlaştırılmas Halkların eşitliğini ve kendi kader- | sıyla mümkündü. 
lerini tayin hakkını kabul etme Sovyetler Birliği eski devlet başkan- 
» Devletler arasındaki dostça ilişki- | jarından Leonid Brejnev 1979 Ocak lerin eşit haklar temelinde, karşı- | ayında “Time” dergisiyle yaptığı bir lıklı güven ve anlayış içinde geliş- | söyleşide yumuşamayı şöyle tanımlatirilmesi mıştı: “Gerilimlerin yumuşatılması ya 


s Sadakat ve inançlar konusunda halklar hukuku yükümlülüklerinin 


yerine getirilmesi 


Kısacası, belgede imzaları bulunan | devletler aralarındaki ilişkileri geliştirmeyi, halkların sürekli barış içinde, her türlü tehditten ve baskıdan uzak bir 


Nikaragua Devlet Başkanı Ortega'nın Mayıs ayında Sovyetler Birliği ve Avrupa'ya yaptığı gezi sırasında ABD, Nikaragua'yla ilgill ambargo kararını açıkladı. 
Karar geri tepti, ABD ambargo kararıyla dünyada tek başina kaldı, Sosyalist ülkeler ve bir dizi Batı Avrupa ülkesi, Nikaragua hükümetiyle, ülkenin ihracat ve ithalatını ABD'den bağımsızlaştıracak anlaşmalar imzaladı. Okuyuğularımıza, Federal Almanya" da yayınlanan Konkret adlı darginin, konuyla ilgili olarak Nikaragun Devlet Başkanı Yardımcisi Sergio Ramirez Mercado' yla yaptığı söyleşiden bölümler sunuyoruz. 


Soru: Rengan'ın ambargo kararını açıklaması, Avrupa ülkelerinde Nikaragua'ya yardım eğilimini artırdı mı? 


Yanıt: Bu ambargonun bizi ABD'den ithal ettiğimiz mallar artık başka yollarla karşılama zorunluluğuyla bıraktığını görmek lazım. En başta boykot, önemli oranda ABD teknolojisiyle ça-Iışan sanayimizi etkiliyor. Bir de Ihracat sorunumuzu çözmemiz gerekiyordu. Örneğin artık ABD” nin bizden almak istemediği muz; şimdi hepsini Belçika alacak. ABD'nin boykot uyguladığı ürünlerin ihracatını eg gibi Batı Avrupa'ya kaydırdık. Özellik- 


du. Banş 


Nikaragua Devlet Başkanı 

Yardımcısı Sergio Ramirez le tütün ve muz ihracatını, Et ve deniz mahsullerini şimdi Kanada'ya satıyoruz. İthalata gelince; burada artık sözkonusu olan ABD'nin vermediklerini başka türlü elde etme sorunu değil Tüm teknolojiyi, tüm sistemi baştan aşağı değiştirmemiz gerekiyor. 

Soru: Dışişleri Bakanı Shultz’ 

un son açıklamalarına bakilirsa, Reagan yönetimi Nikaragua'ya karşı doğrudan askeri önlemler düşünüyor. 

Shultz Kongre'ye, kontralara 

para yardımı yapılmazsa “askeri seçenekler"in gündeme geleceği tehdidini savurdu. 

Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Yanıt: Kendimizi bir askeri çıkartmaya hazırlıyoruz çünkü Reagan yönetiminin asıl hedefinin bu olduğuna inanmak zorundayız. Ama yine de bir işga- 


açıkça ortaya konuyorsavaşın olmadığı koşullar değildi. Adil, kalıcı ve gerçekçi bir barış düzeni ancak yumuşama sü- 
"recine girişle, yani farklı sistemlere sahip devletler arasında barışçıl ilişki- 


da kısaca 'yumuşama' derken hepimizin soğuk savaş diye tanımladığı, her an açık çatışmaya dönüşme tehlikesi taşıyan sürekli bir gerginliğin belirlediği bir ortamın karşıtı olan bir uluslararası ortam anlatmak Istiyoruz. Başka bir deyişle “yumuşama 


eylem oldu. 


lerin çeşitli düzeylerdeki toplantıların- da geliştirilirken, özellikle Sovyetler Birliği'nin NATO ülkeleriyle yaptığı anlaşmalarla gündemi belirlenmiş, etekemiğe bürünmüştü. Konferans, sosyalist Ülkelerin Avrupa'da güvenliği sağlamlaştırmaya yönelik çabalarının zirve noktasını simgeledi. Il. Dünya Savaşı sırasında gerçekleştirilen Anti-Hitler Köalısyonu'ndan sonra sosyansı ve kapitalist ülkeler arasında işbirliğini ve banş içinde yanyana yaşama ilkelerini belirleyen en önemli uluslararası 


Hiç kuşkusuz, Helsinki Nihal Sene- 


saldırı ve tehditlerine rağm 


Saldırılara karşı koyacak silahlı halkımız var 


lin -bu koşullarda- önlenebilir olmasından yola çıkıyoruz. Çünkü bu Iş için sadece Beyaz Saray" da oturanların ideolojik aşınlıklan yetmez; işgali engelleyebilecek bir dizi de kuruluş var. Görünüşe bakılırsa ABD hükümeti ne yurt içinde, ne de yurt dişında böyle bir macera için en ufak bir desteğe sahip değil Ama yine de duyduğumuz sorumluluk, bizi böylesi durumlara karşı hazırlıklı olma yükümlülüğüyle karşı karşıya bırakıyor. 


Soru: Nikaragus kendisini nasıl savunacak? 1961'de Domuzlar Körfezi çıkartması- m geri püskürttüğü zaman örneğin Küba'nın elinde savaş uçakları vardı. Nikaragua'nın hava kuvvetleri o kadar güçlü değil, 


Yanıt: Saldırıya tüfeklerle, savaş uçaklarından daha iyi yanıt verebilecek silahlı halkımız var. 
Çünkü elimizde ne kadar savaş uçağı ya da tank olursa olsun biz ABD'ye karşı konvansiyonel bir savaşı kazanamayız. Bir ülke işgal edilecekse orada belirleyici olan tank ve top değil, askerdir. Çok iyi askerlerimiz var, bölgeyi çok İyi tanıyoruz, gerilla savaşlarından büyük deneyimler elde ettik. İşte bizim iyimserliğimiz buradan kaynaklanıyor. 


Soru: Daha iyi bir yaşam umuduyla devrimi destekleyen halk, yıllardır güç ekonomik koşullarda, kontraların saldınsı karşısında sürekli yaşam tehlikesi içinde yaşıyor, Halktaki ruh halini nasıl değerlendiriyorsunuz? 


Yanıt: ABD'nin desteklediği komtraların osaldırlanna karşı halkta savunma yönünde büyük bir eğilim ve istek var, o yüzden de bu “savaşı” sürekli kazaniyoruz ya. Karşı-devrimciler bugüne Kadar küçücük bir köyü, en ufak bir toprak parçasını dahi ele geçiremediler. Aynı direnişin bir işgal durumunda yabancı askerlere karşı da gösterileceğin- den emin olabiliriz. 


Soru:ABD'nin IMF ve Dünya Bankası gibi kuruluşları da kapsamına alan yoğun ekonomik baskısına ne kadar dayanabileceksiniz? 


Yanıt: Nikaragua ekonomisi çökecek diye en ufak bir korkumuz yok. Evet, ülkede durum kötüleşti ama iç denge için tehlke oluşturacak boyutlara da varmadı. Silahlamaya zorlanmamızın sonucu olarak örneğin üretimde değişiklik, ya da tanm alanında yeni ekim yöntemleri gibi bir dizi projeyi hayata geçiremedik. Ama yeterli miktarda 


da Barış Derneği'nin kurulması ülkemizde önemli kazanımlardan biridir. 


Konferans öncesinde ve özellikle Reagan'ın iktidara gelmesinden sonra ABD yönetiminin yumuşamayı baltalama yönünde attığı adımlar, Madrid konferansı sırasında Afganistan sorununu ön plana çıkarması, CIA eliyle Madrid'de sosyalist ülkelerden kaçanlara düzenlettirdiği toplantılar ortamı gerginleştirmekle birlikte, Konferans'ın dağılması sosyalist ve bağlantısız ülkelerin yapıcı tawrlarıyla ençıellendi. 
» 1984 Ocak ayında Stokbolm'de baş- 


yiyecek inddeği ve Ihracat için de yine yeterli miktarda kahve, pamuk ve şeker üretmeyi başarabildik. 


Soru: Yeni bir Şili yaratılmayacağından eminsiniz... 


Yanıt: Nikaragua'da mı? ABD" nin müttefik olarak ordumuza ihtiyacı var bir kere böyle bir şey için. Onu da çoktan kaybetti. Şili'yle Nikaragua arasındaki belirleyici fark, bizde gericiliğin hiçbir şekilde kök salamayacağı artık. 


Soru: Başkan Kennedy'nin deniz filosunu göndermede 


yanşının durdu, “Eh T; 1973'de yapilan Helsinki Konferans; |. _ fida 4700 taslak üzerinde ça- , Arup yö 

“nir toplanmasını İlkin 1988'da Sovyet“ |” > Boja ortaya pek e De 

ler Birliği önermişti Bu öneri daha tı. Yumuşama koşulların- NT büyük manevi 

sonra 1970'li Wiarda sosyalist ülke- ja 4 yapması Sonuç Belgesi'ndeki yüküm- 


lülüklerine karşıdır. Reagan yönetimi sadece askersel açıdan silahlanma yanşını yükselterek değil, sosyalist ülkelerle ekonomik ilişkileri kısıtlayarak Batı Avrupa ülkelerinin Sovyetler Birliği ile doğal gaz projesinde olduğu gibi büyük kapsamlı, uzun dönem anlaşmaları yapmasını engellenmeye çalışarak, Helsinki'nin ilkelerini dinamitlemek istemektedir. Reagan yönetiminin 1980 Moskova Olimpiyatları'nı boykot etmesi, Olimpiyatları'na Sovyet âtletlerinin katılmasını engelleyen planlar hazırlanmasi hep aynı amaca vöneliktir. 


1984 Los Angeles 


halk geleceğe umutla bakıyor 


tereddüt göstermesi yüzünden suya düşen Domuzlar Körtezi işgali öncesinde KÜba'daki durumla aranızda benzerlikler görüyor musunuz? 


Yanıt: Hayır, bizim durumumuz çok farklı.Biz yüz tane Domuzlar Körfezi çıkartması atlatmış sayılırız şimdiye kadar. Küba’ da bir gün içinde olup bitenleri biz, üç yıldır sürekli yaşıyoruz. 
Shultz'un da dediği gibi, ABD' nin askersel açıdan tek çıkar yolu, doğrudan çıkartma. Çünkü karşı-devrim tümden başansızlıkla sonuçlandı. ABD şimdi onun için işgalle tehdit ediyor 


i sonra pek çok akrabası- 

nın Türkiye'de doğup, uzun yıllar yaşadığını öğrendim. Yaşlı Yunanlı kadın bir Anadolu kadınından farksızdı. Bunu, kendisine söylediğimde bana, “sen de bir Yunanlı kadına öylesine benziyorsun ki, sibette biz yillar boyu kardeşçe birlikte yaşadık, birbirimize benzeyen çok şeyimiz var.” dedi. Bir süre sonra küçük çocuğumuz yaşlı Yunanlının omuzuna bindi, ona dede demeye başladı. 

Vapur Adalara yanaştığında Türk-Yunan halklarının kardeşliği temelinde kurulan dostlağun sıcaklığını ve günümüzde yaratılan düşmanlığın üzüntösünü hissederek. onlarla vedalaştım. Yaşlı Yunanlının aynlirken söyledikleri hâlâ kulaklarımdadır. “Kızım, halklararasında hiçbir problem yoktur. 
Bizi birbirimize düşman ediyorlar." 

Son yıllarda Yunanistandaki NATO'ya ve ABD'ye karşı oluşan olumlu gelişmeler sonucu, bölgede ABD tarafından çeşitli sudan nedenlerle gerginlik ortamları yaratılıyor. ABD emperyalizmi, bu oyunları Türkiye'deki faşist diktatörlük ve Yunanistan'daki şoven çevreler sa. 
yesinde çok rahatlıkla sürdürüyor. 

Davutlar Belediye Başkanı" nın dostluk girişimi üzerine faşist cuntanın soruşturma açması, Türk-Yunan dostluğuna hangi açıdan baktığının bir göstergesidir. Halklararasında dostloğun kurulup pekiştirilmesi, onursuz dış politikanın önüne geçilmesi ülkemizde demokrasi savaşımından, faşist diktatörlüğün alaşağı edilmesi görevinden ayn düşünülemez. 
SODEP'i Belediye Başkanı nın böylesi bir dostluk gezisi örmek ve yürekli bir davranıştr. Ve kendisi bu haklı, gerekli ve yerinde savunmasında yalnız. 
bırakılmamalıdır. Demokrasi- den, barıştan, halklararasında dostluk ve kardeşlikten yana olan herkes bu haksız ve yasadışı soruşturmaya, ve halkların dostluk ve kardeşlik temeline dayalı İlişkilerine zarar veren barış düşmanı benzeri tutumlara karşı çıkmalıdır. 


Sayfa 8 


EKONOMİ 


Türkiye Postası, 9 Ağustos 1985 


Tarım sektörü ve köylülüğün şimdiki durumu: 


Tek kelimeyle “yıkım” 


@ Son yedi yılda, başta tarım olmak üzere, üretken sektörlerin büyük kayıplara uğramasına karşılık, asalak yanı ağır basan sektörlerin ulusal gelir içindeki payında büyük oranda artışlar gözleniyor. 

Tarımsal ürünlerin taban fiyatlannın sürekli enflasyon oranın altında tutulmasi, tarım kesimin- den her türlü desteğin çekilmesi, içpazann daralması, tarım girdilerine yapılan sürekli ve büyük zamlar, üreticinin dışsalımcı holdinglerin ve tefeci-tüccar takımının insafına terkedilmesi, “24 Ocak Kararları'nın ve Cunta'nın üretimi ce- 


zalandınp “asalak” faaliyetleri ödüllendiren politikalarının sonucu olarak, 1980'den bu yana büyük kayıplara uğrayan tarım sektörü ve köylülük, tam bir yıkıma uğradı ve şimdi kırsal alanda, Cumhuriyet tarihi boyunca görülmemiş olaylar yaşanmaya başladı. 
Örneğin, bu yil parasızlıktan, pazar yetersizliğinden, kredi yoklugundan, dışsatımcı holdinglerin ve tüccarın, tarımsal ürünleri çok ucuza kapatmak istemesinden ve benzeri nedenlerden ötürü, ya üretici köylünün ürünü tarlada kaldı ve çürümeye bırakıldı, ya da denizlere ve yollara dökülerek, Ziraat Odaları Birliği Başkanı Osman Özbek'in deyimiyle “tarım ürünleri toplu mezara gömüldü.” İzmir Zi- 


Hükümetin yanlış politikası soncu tonlarca vebte denize dökülüyor, torloda 


ATIN AR LAR? AMAN VERMEYİN 


Süit ve BARI. 


ve hududu yoktur ki... 


““Yülmuş mudur? o © 


Sayılara sıçrayan yalan 


BAŞBAKAN Turgut Özal, şimdi Türkiye'de, “söyleyecek yalan bulamayınca doğruyu söyleyebilen adam” adıyla tanımtanıyor. Tanımlama, hem çok güzel ve hem de, Evren-Özel çetesi için, oldukça uygundur; ama bunların yalanının hattı 


REJİMİN niteliği ne olursa olsun, bir devletin ve bir ülkeyi yönetenlerin, ekonominin temel göstergelerine ilişkin resmi istatistiklerde, “sahtekârlık” yaptığı hiç görülmüş ve du- 


“ÖZAL Hükümeti'nin, son birkaç ay içerisinde, yalanları nere- 


ves TARLADA ÇÜRÜYECEĞİME ) 


Özlem ÖZGÜR 


raat Odası Başkanı Reşit Kurşun’ un yaptığı açıklamaya göre, dökmek veya tarlada çürümeye terkedilmek suretiyle elden çıkarılan janmsal ürünlerin maddi değeri, yalnızca Ege Bölgesi'nde 30 milyar lirayı aştı. 


Tarım ve köylülük nasıl yıkıma uğratıldı 


Devlet Istatistik Enstitüsü'nün (DİE), geçtiğimiz haftalarda kesinleşen ulusal gelir rakamları, tarım 
sektörü ve köylülüğün, hem 1980 
sonrasında sürekli büyük gelir kaybına uğradığını gösteriyor ve hem de, bu veriler tarım sektörünün hangi yöntemlerle yıkıma uğratıldığına açıklık getiriyor. DİE'nin verilerine göre, tarım sektörünün ulusal gelirden aldığı pay, 1977 yılında yüzde 25,2 iken, 1984 yılında yüzde 17,5'e geriledi. Böylece 1977-1984 dönemini kapsayan son yedi yıllık sürede, tarım kesiminin ulusal gelirden aldığı pay, yüzde 
28 oranında gerilemiş oldu. 

DİE'nin verileri, başta tarım olmak üzere, üretken sektörlerin büyük kayıplara uğramasına karşılık “asalak” yanı ağır basan sektörlerin ulusal gelir içindeki payının önemli oranlarda arttığını gösteriyor. Örneğin DİE'nin istatistikleri- ne göre, 1977-1984 dönemini kapsayan yedi yıllık sürede, ticaret sektörünün ulusal gelirden aldığı pay, yüzde 122'den yüzde 17,5'e yükseldi. Böylece, 1977-1984 döneminde, ticarek sektörünün ulusal gelirden aldığı pay, yüzde 40 
oranında artmış oldu. 

1977 yılında, ticaret sektörünün 


adlüsal selirden aldığı nav birim dek. 


nın altında belirlenmesi neden oldu. Nitekim. DİE'nin istatistikleri- ne göre, 1977-1984 dönemini kapsayan son yedi yıl içinde, genel fiyatlar 21 kat ve ticarete konu olan malların fiyatları 30 kat artarken, tanmsal ürünlerin fiyatları ancak 15 kat artırıldı. 


Özal Hükümeti'ne 

tepkiler 

Tarım sektörünün yıkıma uğraması ve üreticilerin ürünlerinin tarlada kalması üzerine, tarım üretcilerinden ve köylü örgütlerin- den, Özal Hükümetine karşı sert tepkiler gelmeye başladı. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Osman Özbek, Özal Hükümeti'ni ağır bir dille suçlayarak, “Çiftçinin ekonomik afete uğradığını ve bunun tek sorumlusunun hükümet olduğunu” söyledi. 

İzmir Ziraat Odası Başkanı ve TZOB Başkan Yardımcısı Raşit Kurşun da yalnızca, Ege Bölgesi'nde çiftçinin zararının 30 milyar lira olduğunu söyledi ve bunun sorumlusunun hükümet olduğunu belirterek, “Başkan Ocak ayında, siz üretin biz tırlarla tarlanız- dan, bahçenizden ürününüzü alıp ihraç edeceğiz dedi. Mahsulü denize döküp tarlada çürüttüğümüz şu günlerde bir tek tıra rastlamış değilim. Bu senaryoyu Hükümet yazdı ve baş rolü tarım kesiminin oynaması kararlaştırıldı. Sonunda bu içler acısıdurum yaratıldı. Üreticinin zaran, en az üçyüz milyar lira, bunu kim ödeyecek” şeklinde konuştu. 


a Lİ OE LİLİ anlannninm deli 


Özal Hükümeti ABD tekeli 
ABD ile yeni bir kölelik anlaşması imzalandı 


Türkiye'de faaliyet gösteren ABD tekellerinin işletmeleri ve maddi varlıkları, hiçbir koşulda kamulaştırılmayacak ve ülkede bir “karışıklık” durumunda, işadamlarının can ve mal güvenliği “öncelikle” sağlanacak. 4 
Özal hükümeti ile ABD arasın- ABD tekellerinin işletmeleri ve 


AZA eli Bini Ünel ÜL, 


Castro borç yüküne karşı direnişe çağırdı 


Ağır dış borç yükü alında sarılan ekonomi yalmz Türkiye'nin 


karşı karşıya olduğu bir mesele değil. Emperyalizme bağımlı tüm ülkeler uluslararası dev bankalara ödemek zorunda kaldıkları faiz ve borç taksitleri altında eziliyorlar. Geri kalmış ülkelerin emperyalist bankalara olan toplam dış borç tutan 1975-1982 yılları arasında yüzde 349, her yıl ödemek zorunda oldukları faiz tutarı ise 1975-1981 döneminde yüzde 489 arttı. 

Özellikle Latin Amerika ülkelerinin bu borçlar yüzünden derin ekonomik ve sosyal bunalımlarla karşı karşıya olduğunu dikkate alan sosyalist Küba Devlet Başkanı Fidel Castro Latin Amerika ülkeleri temsilcilerini uluslararası bir konferansa çağırdı. 
Temmuz sonunda Küba'nın başkenti Havana'da başlayan ve 5 gün sürecek olan konferansa birçok tanınmış devlet adamının da aralarında yer aldığı 500 delege katılıyor. Böylece çokuluslu bankaların sömürüsüne karşı bir direniş için ilk girişim yapılmiş oluyor. > 

Fidel Castro yaptığı açış konuşmasında Latin Amerika ülkelerinin hem bu borçları ödeyip, hem de ekonomik sorunlarını çözmelerinin mümkün olmadığını, ABD hükümetinin yüz milyarlarca dolar tutan silahlanma harcamalarırida yüzde 10'luk bir kısıntı yaparak vadesi gelen borçları üstlenebileceğini söyledi. Gerek konferans, gerekse Castro'nun bu önerisi bütün dünyada ilgi uyandırdı. Gazetemiz yayına hazırlanırken Havana'dak! konferans henüz sürmekteydi. 


ne devlet güvencesi verdi İşbirlikçiliğin ilginç bir örneğidaha ! 
ABD'nin önde gelen bankalarından birisi olan ve geçtiğimiz. 
yıl Türkiye'de kâr rekoru kıran 


Amerikan Express Bank'ın, Türkiye şubesinin faaliyetlerini 


Tükenmeyen borç-faiz kader mi? 


Türkiye'nin dış borcu 


hızla tırmanıyor 


Içinde bulunduğumuz yılın ilk beşayına ilişkin veriler, hem Türkiye'nin dış borc yükünün çok hızlı bir tırmanma sürecine girdiğini ve hem de, dış borç faiz ödemelerinin ana parayı aşlığını gösteriyor. Merkez Bankası'nın verilerine göre, Ocak-Mayıs 1985 dönemini Kapsayan sürede, Türkiye 1 milyar 314 
milyon dolar dış borç ödedi ve böylece, geçtiğimiz yılın eş dönemine oranla ödenen dış borç miktar, yüzde 53 oranında artmış oldu. Bilindiği gibi, geçtiğimiz yılın eş döneminde, Türkiye 862 milyar dolar dış borç ödemişti. ; 

Merkez Bankası'nın verilerine göre, Ocak-Mayıs 1985 dönemini kapsayan beş aylık sürede ödenen 
1 milyar 314 milyon dolarlık dış 
borcun, 630 milyon dolarını ana para ve 684 milyon dolarını da, dış borç faiz ödemeleri oluşturdu. 
Böylece, ödenen faiz miktarı ana parayı aşarak, Türkiye'nin ödediği 
yıllık dış borç faiz oranı yüzde 109 
olarak gerçekleşmiş oldu. 

Dış borçlar içinde kısa vadeli olanların oram yüzde 22'yi aşıyor. 
Bu oran 1987'de yüzde 12 idi. 
Bu durum Türkiye'nin vadesi gelen borçlannı ödemek ve bütçe açıklarını kapamak için para piyasasinının çok üstünde faizlerle kısa vadeli borç yükünün altına girdiğini gösteriyor. “Bugünü kurtarmak” için alınan bu borçlar ülkeyi hızla bir iflasa doğru sürüklüyor. 


Amerikan Express Bank'ın faaliyetlerini Özal ve Ersin'in oğulları yürütüyor 


ikametin, son ter ay ernde yanan n, son birkaç ay.içeris 

ye kadar uzattigi ve resmi Istatistikleri bile, nasıl “yalancinin en büyüğü” haline getirdiğini, sağır sultan bile duymamış mıdır? “Hayali dışsatım” ve “hayali ulusal gelir” yaratılarak, dışsatım ve ulusal gelir rakamlarının şişirildiğini, görmeyen kör ve duymayan sağir kalmış mıdır? 

YALNIZ, bunlar mı? Özal Hükümeti'nin, bunların ardından, ekonominin temel göstergeleriyle ilgili olarak yaptığı, üç düzeltme daha var. Birincisi, işsizlik rakamlarıyla ilgili. Işsizlikle ilgili istatistikleri derleyen DPT, 1984 yılında Türkiye'de açık işsiz sayısının 3 milyon 850 bin kişi olduğunu ilan eder, ve bu rakam devletin konuya ilişkin bütün belgelerinde plan program ve bütçede yeralır. 

BUNUN ardından birkaç ay geçer, DPT işsizlik rakamlarında bir “düzeltme” yaparak, daha önce 3 milyon 850 bin olarak İlan ettiği işsiz sayısını, 2 milyon dolaylarına düşürür. 
Bu “düzeltme” neden ve hangi gerekçeye, dayanılarak yapılır? Hiçbir gerekçeye dayandırimaz. Türkiye'de 3 milyon 850 
bin kişiye ulaşan işsizler ordusu, Başbakan Turgut Özal'ın ho-Şuna gitmez. Ve Özal, DPT'nin başı olan kardeşi Yusuf Özal'a buyruk verir, işsizlik rakamlarini düşürün diye... Sonra, işsizlik sorununun çözümünde, bir gün içinde büyük mesafeler alınır. 


il tdi? 3 


E, mahtesiyle de olsa, şimdi dışsatımdaki gidişat da oldukça kötüdür. Hükümet, 1985 yılı için dışsatımda yüzde 17'lik bir artış hedefler. Ancak, Ocak-Nisan döneminde birâkalım artışı, dışsatım miktarınında önemli düşüşler olur. Ama, Özal Hükümeti tarafından istatistik değil, yalan üretme fabrikası haline getirilen DİE, Mayıs ayı dişsatımında yeni bir “patlamanın” müjdesini verir. Mayıs ayında, Türkiye'nin dişsatımında, yüzde 27'lik artış olduğu ilan edilir. 

BU rakamlara ilk itiraz, dışsatımcı büyük holdinglerden gelir. 
Türkiye'nin dışsatımının yarısından çoğunu gerçekleştiren 20 
büyük holding bir açıklama yaparak, bizim dışsatımımız yüzde 20 ile 30 arasında geriledi, bu artışın nasil olduğunu biz de anlayamadık derler, 

AMA çok geçmeden, meselenin asli ve astarı ortaya çıkar. 
Dışsatımda gözlenen gerilemeler de, Özal'ın hoşuna gitmez. 
ve yeni bir yöntem geliştirilerek, dış ticaret rakamları düzeltilir. Nasıl mı? Transit dışsatım diye adlandırılan, bir yabanci Ülkenin bir başka ülkeye Türkiye üzerinden yaptığı dışsatım rakamlarını, Türkiye'nin dışsatımı gibi göstererek. 
YILIN ilk altı ayı boyunca, bütün fiyat indeksleri, yıllık enflasyon oranın sürekli tırmandığını gösterir. Temmuz başına gelindiğinde de, değişik fiyat indekslerine göre, Türkiye'de yıllık enflasyon oranı, yüzde 50 ile yüzde 53 arasında değişmektedir, Ağustos'un ilk haftasında, Ozal ve ekibi, şaşalı basını toplantılarıyla “enflasyon canavarının belini kırdıkları- m” İlan eder ve halka, “müjdeyi” patlatırlar: Yıllık enflasyon oranı, yüzde 35'e çekilmiştir... 

YANİ, bir ayın içinde enflasyon oranı 18 puan gerileyerek, yüzde 50-53 yüzde 35'3 düşer. Bu ne demektir? Bu tek kelimeyle, bir ay gibi kisa bir sürede, Türkiye'de üretilen ve alim-satıma konu olan malların fiyatlarının, yüzde 36 oranında ucuzlaması demektir, Yalanın böylesi, hiç duyulmuş ve görülmüş müdür? 

NE VAR Kİ, Özal'ın bu yalanına, kendisinden başka inanan olmaz. Ve çok geçmeden, Özal'ın bir sahtekarlık daha yaparak, enflasyon rakamlarında da “düzeltme” yaptırdığı ortaya çikar. Evet, Cumhuriyet tarihi boyunca, Türkiye'de, türlü çeşitli yönetimler görülmüştür, ama Evren-Özal çetesi gibisi, gerçekte ne görülmüş ve ne de duyulmuştur. 


nere” 


“1977 yılında, carei sektörünün 


ulusal gelirden aldığı pay inm sek- 


törünün yansı dolaylannda iken, 
1984 yılında bu iki sektörün payları yaklaşık eşit duruma geldi. 
Böylece, ancak 700 bin kişinin istühdam edildiği ticaret sektörü ile yaklaşık 12 milyon kişinin çalıştığı tarım sektörünün, ulusal gelirden aldığı paylar öşitlenmiş oldu. 

Tarım sektörünün bu denli büyük miktarlarda kayıplara uğramasına, tarımsal ürünlerin taban fiyatlarının sürekli enflasyon oranı- 


Asgari ü 


ABD hükümetleri arasında imzalanan bu anlaşma ile, Türkiye'de faaliyet gösteren ve yatırım yapacak olan, ABD tekellerine devlet güvencesi verildi, Çıkarlarını sınırlayan engeller ortadan kaldırıldı. 
Imzalanan bu anlaşma uyanınca, Türkiye'de e gösteren 


cretin satınalma gücü 


197Pnin dörtte biri düzeyinde 


1977-1984 dönemini kapsayan yedi yıl içerisinde, Türkiye'de asgari ücretle çalışan yaklaşık üç milyon işçinin satınalma gücünün yüzde 
75 oranında azalarak, 1977 yılının 
dörtte biri düzeyine gerilediği belirlendi. Resmi istatistiklere dayanılarak yapılan araştırmaya göre, 1977-1984 döneminde, fiyatların 70,3 kat artmasına karşılık, asgari ücret apcak 5 kat artırıldı ve böylece, “gerçek asgari ücret” yüzde 
75 oranında geriletilmiş oldu. 

İstanbul geçinme indeksine göre, 1977 yılında 100 olan fiyatlar, 
1984 yılı sonunda 2,028'e tırman- 
di ve böylece, son yedi yıl içinde, fiyatlar 20,3 kat artmış oldu. 

1977-1984 döneminde, asgari ücretin satınalma gücünü koruyabilmesi için, 1977 yılında 110 lira olan günlük asgari ücretin, 1984 yılında 2,231 lira olması gerekiyordu. 

Oysa, bugün asgari ücretle çalışan bir işçinin eline ayda 16 bin 
420 lira ve günde ise, 547 lira geçiyor. 

Bu durum, asgari ücretin sâtınalma gücü 1977 yılı için 100 alını- 


dığında, bunun 1984 yılında 25'e gerilediğini ve böylece, “gerçek asgari ücretin son yedi yıl içinde yüzde 75 oranında aşındığını gösteriyor. 

Araştırmaya göre, 1977 yılı sabit fiyatlarıyla, 1977 yılında 110 lira olan günlük “gerçek asgari icret”, 
1981 yılında 62 lira 70 kuruşa ve 
1984 yılında ise, 27 lira 50 kuruşa 
geriledi. 


Günlük gerçek asgari ücret (1977 fiyatlarıyla) 


110 
Lira 


” durumunda, deki ABD'li işadamlarının can ve 


mal güvenliği, devlet tarafindan öncelikle sağlanacak. Böylece, cumhuriyet tarihi boyunca, yabancı sermayeli kuruluşlara, bu içerik- te ayrıcalık tanıyan bir anlaşma, ilk defa imzalanmış ve bu hak da, ilk defa ABD tekellerine verilmiş oldu. 

ABD ile Özal hükümeti arasında imzalanan bu anlaşmaya göre, Türkiye'de yatırım yapacak olan ABD'li işadamlarına, hiçbir bürokratik engel çıkartılmayacak, bunlar ekonominin değişik alanlarında faaliyet gösterebilmeleri için Bakanlar Kurulu'ndan izin almaları gerekmeyecek ve ABD'li yatırımcı lar, Türk işadamları ile ayni haklara sahip olacaklar. 

Ayrıca, yine bu anlaşma uyarınca, Türkiye'de faaliyet gösteren ABD tekelleri, kar transferi konusunda hiçbir sınırlamaya tabi tutulmayacak ve bunlar, kârlannın tamamını istedikleri zaman Türkiye” nin dışına çıkartabilecekler. Bunlann yanısıra, yabancı sermayeli kuruluşlardan alman “ek vergi” uygulamalan, ABD tekellerine tatbik edilmeyecek ve bunların ödeyecekleri vergi miktan, Türk işadamlarınınkini geçemeyecek. 


elde kaldı 


Özal hükümetinin, yurtiçi ve yurtdışında satışa çıkardığı Keban ve Oymapınar barajla- 


nmn gelir ortaklığı senetleri, bu sefer ilgi görmedi senetlerin ancak dörtte biri satılabil- di. Toplu Konut Fonu ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanı Vahit Erdem'in yaptığı açıklamaya göre, satışa çıkartılan ve toplamı 100 milyar lira olan Keban ve Oymapınar barajlan gelir ortaklığı senetlerinin 
25 milyar liralık bölümü satılabildi ve geri kalan, 75 milyar liralık bölümü ise elde kaldı. 


Amerikan Express Bank'ın, Türkiye şubesinin faaliyetlerini “yürütenler arasında, Başbakan Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal ile cunta şeflerinden Cumburbaşkanlığı Konseyi Üyesi Nurettin Ersin'in oğlu Oktay Ersin'in de bulunduğu belirlendi. 

Bilindiği gibi, 1981 yılında Türkiye'de şube açarak faaliyete başlayan Amerikan Express Bank, geçtiğimiz yıl bankacılık tarihinde görülmemiş bir rekor kırmış ve bir yılda, Türkiye'ye getirdiği sermayenin 3,5 katı kâr etmenin yolunu bulabilmişti. 


lam 1 milyar 154 mer lira kår elde etmişti. 


Öte yandan Amerikan Express Bank ile Koç Holding ortaklığında yeni bir bankanın kurulacağı ve bu konuda, iki kuruluş arasında ilke anlaşmasına varıldığı belirtildi. Amerikan Express Bank yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, kurulacak olan bankanın adı Koçbank olacak ve banka, eylül veya ekim ayında faaliyete başlayacak. 


Holdinglere teşvik ve sahtekarlık 


1985 yılı bütçe ve programına göre, Özal hükümetinin dışsatıma 
tanınan teşviklerin azaltılarak yıl sonunda “sıfırlanacağını” ilan etmesine karşılık, sessiz sedasız çıkartılan bir bakanlar kurulu kararı ile, dışsatımcı büyük holdignlere yeni teşvikler verildi. Resmi Gazete'nin 
27 Temmuz tarihli sayısında yayınlanarak yürürlüğe giren Bakanlar 
Kurulu Kararına göre, dışsatımcı holdinglere verilen yüzde 5,5'lik vergi iadesi oranı, yüzde 6'ya yükseltildi. Bu uygulama, dışsatımı 30 milyon doların üzerinde olan 20 büyük holdinge, yılda 9,5 milyar lira 


ek gelir sağlayacak. 


Yine aynı kararla, “vergi iadesi” adı altında “dışsatımı teşvik”e tabi olmayan çok sayıda sanayi ve tarım mallan, teşvik kapsamı içine alındı ve ancak, bu uygulamadan, dışsatım hacmi 30 milyon doların üstünde olan büyük holdinglerin yararlanabileceği esası getirildi. Bu uygulama ile dışsatımcı 20 büyük holdinge, “dışsatımı teşvik” adı altında, devlet kasasından onmilyarlarca lira ek para aktarılacak. 

Öte yandan, dişsatımda gözlenen gerilemeler üzerine, Özal hükümetinin mayıs ayı istatistiklerinde sahtekarlık yaparak, dışsatım miktarını olandan fazla gösterdiği belirlendi, Cumhuriyet gazetesinin haberi- ne göre, bir yabancı ülkenin bir başka ülkeye Türkiye üzerinden yaptığı ve “transit dışsatım” olarak anılan rakamlar, mayıs ayı dışsatımına eklenince, Türkiye'nin dışsatımı olandan fazla gösterilmiş oldu. 


Altı aylık bütçe açığı 507 milyar 


Gümrük ve Maliye Bakanlığı nın verilerine göre, Ocak-Haziran dönemini kapsayan altı aylık sürede, devlet bütçesi 507 milyar lira açık verdi ve böylece, Özal hükümetinin, 1985 yılı için öngördüğü 
500 milyarlık bütçe açığı hedefi, yihın ilk yarısında aşılmış oldu. Yılın ikinci yarısında, iç ve dış borç ödemelerinin yanısıra, devlet harcamalarının da yoğunlaşacağına dikkati çeken uzmanlar, 1985 yılı bütçe açığının 1,5 trilyon lira dolayında gerçekleşeceğini belirtiyorlar. 

te yandan, yine Gümrük ve Maliye Bakanlığı'nın verilerine göre, borç ödemelerinin bütçe içindeki payı büyük oranda arttı ve ödenen borç miktar, toplam bütçe harcamalarının dörtte biri düzeyine yükseldi. Örneğin, içinde bu- 


İunduğumuz yılın Ocak-Haziran döneminde, devlet bütçesinden 
626 milyar lira tutarında iç ve dış 
borç ödendi ve bu miktar, toplam bütçe harcamalarının yüzde 25'ini oluşturdu. Oysa, geçtiğimiz yılın eş döneminde, ödenen iç ve dış borçların toplam bütçe harcamalan içindeki payı, 16,6 dolayında bulunmaktaydı. 


Resmi veriler, 1985 yılı içinde, vergi gelirlerinin devlet harcamalarını karşılama da önemli bir gerilemenin ortaya çıktığını gösteriyor. Örneğin, ilk altı ayın verilerine göre, geçen yıl Ocak-Haziran döneminde, vergi gelirlerinin. 
toplam harcamaları karşılama oranı yüzde 81 iken, bu oran, bu yılın eş döneminde yüzde 58,9'a düştü. 


Türkiye Postası, 9 Ağustos 1985 


Tüm nükleer denemeler 


tek yanlı olarak durduruldu 


Hiroşima'nın 40.yılında Sovyetler Birliği'nden anlamlı bir öneri 


Bundan 40 yıl önce ABD, 6 Agustos 1945'de Japonya'da Hiroşlenn şehrine İlk wom bombasını atmişt. Yüzbinlerce insan ölümüne, bir o kadarının da yaralanıp, sakat kalmasına neden olun bambunın çok yönlü izleri günümüze dek sürüyor. 

29 Temmuz 198 günü ise, tüm dünyaya Moskova'dan hir 
haber yapılıyordu. Bugüne dek tüm dünyada kalıcı bir barışın sağlanması için hep olumlu, yapıcı üneriler getiren Sovyetler Birliği, bunlara bir yenisini daha ekiiyordu. Sevyetler Birtiği Komlinisi Partisi Genel Sekreteri M. Gorbaçov açıklamasında, Sovyetler Bicliği'nin Hiroşima'ya atom bombasının atılışınmn 40. 
yıldönümü olan 6 Ağustos'tan başlamak Orere) Ocak 1946'ya dek tüm nükleer denemeleri tek taraflı durdurduğunu belirtiyordu, Sovyetler Birliği ABD'nin de aynı katar almarını İstedi, Ancak ABD bu öneriyi reddettiği gibi üstelik Nevada'da yapılacak olan ntikleer denemeleri izlemek tizere Sovyeder Bizİİğİ'nin bir gözlemci ekihi göndermesini istedi Her zaman olduğu gibi, 

a İsteğiyle, nükleer silahların sınırlandırması konusunda ne kadar cidd) oldukları demagejisin! yineledi. 

Sovyetler Birliği'nin beş aylık nükleer denemeleri erteleme (morstaryom) karan tüm dünyada hany güçlerince coşkuyla karşalamıyor. Çeşidi örgütler kararı obumu karşıladıkları tektediklerini belirtiyorlar. Federal Almanya'da du SI giller de birer açıklama yaparak öneriyi olumlu karşıladıklarını belirttiler. 

Ayen 1 Agustos 198 yünlü Sovyetler Birliği Deşişleri Bakan Yardımcısı Georgi Korniyenko uluslararatı bir basın toplantı düzenleyerek, Gerbaçor'un nükleer denemelerin ertelenmesi katanni açıkladı. 


Sovyet-Çin ilişkilerini normalleştirme yönünde önemli bir adım 


10 Temmuz çarşamba günü 
Moskova'da Sovyetler Birliği ve Çin Halk Cumhuriyeti (mo 


mayı Sovyetler Birliği Bakanlar Kurulu Yardımcısı Ivan Aryyon ve ÇHC Başbakan Yardim- 


tuh açıklamında SSCB'nin Çin ile olar İlişkilerini her iki mrafin da eyii hakları sahip Alu Éu temelde, iki ülke halklarman. 
ve dünya barışinin çıkarı doğ, rulussunda gormalleştirmeyi ve 


Güney Afrika'daki irkçi beyaz yönütim 1 Temmuz Pazar günü irk ayrımı politikasına karşı yük-Selen direnişi kırmak wmacıyla 
36 ilde olağanüstü hal ilan etti. 
Siyahlana yaşadığı kalabalık yerteşim bölgelerinde olağınnli hal ilan edilmesi ANC ve UDF öncüiüğünde en doğal insan hakları için verilen mücndeleyi engelleyemedi, tersine siyahların direnişi 
daha büyük buyulura blaştı, 21 
Temmuz'dan bu yana onlarca insan polis saldırılar sonunda Ditiröldü ve binin üzerinde kişi nutuktandi. Tasavvur edilebilen en geniş yetkilerle danatılan polis, katil çe telerke bilikte çalışmızsına ragmen duruma hakim olamıyor. Ülkedeki direniş basında 1976 Soweto ayaklanımanından bu yana en ciddi baaiun olarak değerlendirilirken, Güney Afrika'daki wigi rejime karp oluşun geniş muhalefet dünya çağında boykot çağrısında bubundu. Sosyalist ülkelerin yam vra, Fransa ve Danimarka hükümetlerinin girişimiyle Birleşmiş Miletler Güvenlik Konseyi Güney Afika'y) boykot karan aldı, 


Siyahlar insandan sayılmıyor 


Irk ayam Güney Afrika'da toptumun ckosomik, kültürel, politik ve hukia) olmak üzere tüm alanlarında, en sèrt biçimiyle Uy gulanıyor. Siyah ve boyar derili insanların oturdukları park bankları, götüleri tuvaletler, bindikleri otobüster, asansörler, spor tesisleri ve plajlar birbirinden kesinkes aynimi durumda. Yakın dörerme kudut beyaz ve siyah irktan insanlann birbirleriyle evlenmeleri de yasaktı Siyahların onurunu ayaklar aluna atan tu uygulamaların yun sara onların ezgisini petyinleyen bir dizi yusa ve yönetmelik mevruttur, En bapa insaniar yasalar karşyamda osit debi, Ülke halimun vüzde 


Sayfa 1 


Güney Afrika'da 36 bölgede ilan edilen olağanüstü hal halkın mücadelesini kıramadı 


Döktüğü 


rejimi 


Güney Afrka halki, kari! çetelerin saldırılarına nğmen ırk u ayahlanmada ölen arkamaşlarının tabutlar Güney Afrika Kominis Purtisi pankami attneda tayyordir 


Irkçt Botha hükümeti onları iste diği yere sürüyor. Aileleri parçatanıyor, Hugün 3 milyon insan zor-Mi başka yerlere yerleştirilmiş durumda, Tüm siyahlar pasaport tajimak zorunda, hatta 18 yaşından küçük çocuklar bile, Buna uymayanlar ağır cezalı çarptııyorlar. 
Her yil 600 binden fazlu insanı bu cezalırı bedef oluyor 

Güney Afrika siyah Insanlar içir baştan başa bif çezmevi gibi, Hallan yüzde 3' zindanlarda yapıyor. 
Son günlerde yapılan seri operasyonlaria bu sayı yüzde S'e vardı. 
Cernovlerinde sistematik ikonce-Ter sonucu ldürüler iekkalacın sayim pilda 100'Ù gepiyor. Buna dhede günlük yaşamın bir parçası haline getmiş olan devet ten ek Jeniyor, Özel eğititmiş polis biriiklerinin yursara, ordu terle komandoları ve sözde sivil katil çeteleri siyahları #örekti baska ve korku al- 


hinda tutarak ik ayrımına karşı ayaklanmaların siuh zoruylu Önhüyorlar. 


Devlet terörünün katmerlisi 


“Güvenlik” kuvvetleri “grevler de, soklk gövlerilerinde olsun, öldürülen direnişçilerin ve muhalefet liderlerinin ceraze trenlerin- de olsn irk ayırımı politikasının kınanımasına #0? yommuyor ve teedilür etmeden yaylım ateşi açı yor. Hunları! bir iki örnek olarak 
1976 yılında Soweto ayaklunımsinda 1500 kişinin katledilmesi ve bu yilin 2) Mari'undaki cenaze ttenine ateş açılması sonucu 20 kişinin öldürülmesi gösterilebilir 


H Hasinın günü ordu komando birliklerinin Motesana eyaletinin başkenti Gaherene'de estirdiji terörden wedir alında gizlenerek 


kan ırkçı 


kurtarama 


Nelson Mandela 
“Ulusun Mrak” ferterinder muebbet hapiy mahkum 

şans eseri kurtulan Livy Phale yayadığı. korkunç manzarıyı şöyle dile getiriyor: “Sam 1.45 civarında evin önünde arabalar yalanı pweyafonlarla ışıklarını sõndürmeye ve evlerinde kalmaya ça: Kırdılar, Sonra evin kapısı açılı ve katiller içeri dalb. Lümdi'nin 


Tir odunun koştular, fakat bir ya~ ran olmadı, Güney Afrikati karit- 


yacak 


Ingiltere. Federal Almanya ve Japonya gibi ülkeler i#kcı Botha rejimini her alana destekliyorlar Batılı Ulkeler ucuz hammadde ve işgücü ihtiyaçlarının! önemli hir bðtümünü bu ülkeden karşılıyorlar. 
Güney Afrika halkı açlık çekerken, ülkenin altın, elmas, platin, krom, mangan, uran, demir, bakır, kurşün, titan, kalay vb. gibi değerli tmadenleri sanayi ülkeleri tarafindan sömürülüyor. NATO ülkeleri atom Ve silah sanayilerini Güney Afrika'tın yardımıyla daha da ge tiştitebiliyorlur, Sendika! hakların olmaması, işçilerin her türlü s07- yal haklardan yoksun olarak bobaz tokluğuna çalıpunlması nedeniyle Güney Afriku batının bir yar rım cenneti işlevini görüyor. AKla gelebilen sür çokuluylu tekeller ve uluslararası bankular ülkede az yannmla büyük kürler ël- e ediyorlar 

Güney, Afrika'daki ırkçı rejim ABD ve NATO'nun askersel alanda du en sadık uşaklarından birisi. Alom bombasına varıncaya kidar batırın her türlü tophs kinm silahıyla donatılmış olan Güney Afrika komşuları Angola, Mozmmbih, Zambia ve Zimbabwe'yi s0- tekli Süldırılarıyla. tehdit. alanda tutuyor ve taimm bü ülkelerdeki çıkarlarına bekçilik ediyor, Utusul kurtuluş mücadeleleri sonucu kapitalisi olmayan yoldan gelişmeyi seçmiş İlerici rejimlerin yıkilımdi in Bellis hükümet hiçbir askeri müdahaleden kaçınmıyor. Bunun karşılığında ise ABD ve NATO wkp tejimin ayakta kalabilmesi için gerekli desteği sağlıyorlar. 


Güney Afrika halkı direniyor. 


Güney Afrika'da ırk ayrımı polti» kasina karşı mücadele eğen 700'e yakın demokratik örgüt, parti, girişim ve komite Birleşik Demokmik Cephe (UDF) çalısı stunda. 
a Wry 


Ki 


nov anlaşmayla ilgli olarah yap- 


ABD'nin uyguladığı 


antısında Sovyet-Çin ilişkileri- nin hörmelleşmesi ve düzeltilmesinin önünde hir engel bu-Yunmuduğı inancında olduklariru, Sovyetlerin hiç bir şekilde 


che topraklarında bak iddia 


etmediğini açıkfadı ve iki Ülke arasındaki ilişkilerin büyük ölçöde narmalleşmesinin Sovyet ve Çin hulklarının yaşamsal çıkarluruta, Asya'da ve dünyada, bariş ve güvenliğin kahıcılaşma saha ve sosyalizmin dünyudakı rolünün artmasına katkıda butunacağını söyledi. 


ktikler 


miyos. 
kürabiliyor, ama ırklara göre ayti olarak ve yöneticileri boyat olmak şaruyla, En önemlisi ise siyahlar toplu sözleşme ve grev hakkına sahip değil, Binlerce İşçinin birden iğten atıldığı durumlurda en küçük bir uyan gevi bile geniş polis operasyonlanyla sert bir şekilde basti nhyor. 

Siyah Afrikalılar kendi ülkelerinde yabancı durumdalar: Bir yerden bir yere gitmek İstediklerinde be yazlardan izin almak zorundalar. 


ağır ekonomik bunalım, sağın kışkırttığı terör 


kiremitli e girl sari 


4 a a ze yin T 


siyahları ürek bask ve korku al- törden sodir annda gizlenerek 


Bağır devler terörü bile Güney Afrika halkanın baktı mücadelesini kıramıyor. 


bölünen sol 


fir odauna koştular, (akut bir yaran oldı. Güney Afrikalı katl» der deli 


Bu arada gardrobun kapısı tarildi joseph Malara'mn kana bulanmiy vücudu yere yıkaldı. Lindi ve George ölüm korkusu içinde bir ubyeye büzüldüler. Oldukları yerde kalbura döndürüldüler, Katiller daha sonra hatıra fotoğraflar çeklirip evi terkettiler. Daha sonra gelen polis yüzlerce mermi kovanı bulda”, 

ABD ve yakın yandaşları 

terör rejimini 

destekliyor 

Politik ve ekonomik çıkarları nedeniyle başla ABD olmak üzere 


Rıfat YILDIZ 


Bolivya'da eski diktatör Banzer seçimleri neden kazandı ? 


Güney Amérika vülkelerinden Bolivya'da 14 Temmuz'da yapılan başkanlık, parlamento ve yerel soçimler, 1971'de bir askeri darbeyle iktiduni ele geçirip, yıllarcn ülkeyi yönelen eski diktatör Banizer'in ba- 


şarrıyla sorluçdand. 

Başkanlık seçimlerinde eski dikwlör Hago Banzer oyların yaklaşık yüzde 37'sini, yine eski diktalör-İerden sağcı parti MNRH'nin başkanı Viclor Paz Estenssoro yüzde 24'ünü kazandı. 

Ülkede 1982'den beri iktidarda bulunan sol güçler isẹ ağır kayıplara uğradılar. Bunlardan sadece Jaime Paz Zamere'nin 
sonyaldemokmt MIR yüzde 10 
oranında oy alarak bir varlık gös- 


terebildi. 

Bolivya 1952 yılında başını maden İşçileri ile köylülerin çektiği buğuva demokratik devrimden sonr ksa süren bir demokratik dör nem geçirdi. 1964 yılından 1982 yilına kadar ise ardarda askeri diktatödükler Ülkede yönetimi sürdürdü, 

Bo diktetörlükler döneminde ålenin ekonomik durumu son dere- 

Ekonomik bunulım 


maya 

16 yıllık düktatörlükler dönemi, 
1980 yılında yapilan seçimleri 
MNRI, MIR ve Bolivya Komünist Partisi'nin oluşturduğu Demokratik Halk Birliği (UDP)'nin kazan- 


masıyla sonu erdi. Ancak yeni seçilen devlet başkanı Hernan Siles Zuaza 1980 yılında gerçekleşen hir askersel durbe nederiiyic ancak iki yıl sonra 1982'de göreve başlayabildi. 


Kütüklere kaydedilmeyen 
1 milyon kişi 


Seçimler öncesinde seçim hileleri yapıldığı yolundaki söylentiler, Bolivya'da politik durumu gerginleştirdi. Seçimlerden birkaç gün önce Zuazo ve diğer so) güçler top- hem 3 milyon seçmenden | milyo-Bunun henüz seçim kütüklerine kaydı yapılmadığı gerekçesiyle sex çimlerin ertelenmesini istediler. 
Bu {| milyon seçmen büyük çoğuntuğuyla Zuazo'nun MNRI partisini seçen köylüler ve tinm işçilerinden oluşuyordu. Ancak bu islem sağ partilerin onayını alamayınca. gerçekleşmizl. R 

Yine de bu durum UDE/nin birkaç yil içinde yıpranması ve halkanı eski dikutörü seçmesini açıklamaya belerli değil Bunun nedenle tini öncelikle ekonomik durumun ağırlığında ve sga partilerin bu durumu iyi kullanarak sol güçleri bölmeyi başarmış olmalarında aramak gerekli 


Ağır ekonomik bunalım 
UDP iktidarı geldiğinde, Boliv- 


ya tarihinin en ağır ekonomik bunalimani yaşıyordu, Ülkenin diş 


borçlar 3.$ milyar dolardı. Yüzde 90'ı katay dıştatımından doğan dış satım gelirleri İse yılda #00 milyon dolan aştruyordu. Erilnsyon yılda yüzde 1200 dolayınıdaydı 

Bolivya'nın diktatörilikter döneminde oluşan bir başka Özelliği ise kokain kaçukçılığı yapan haydi! 
çetelerinin devlet eliyle destekler» meleriyii 

UDP hükümet öncelikle düm “demokratik hakların sağlanması ve ekonominin kurtarılması Üzerinde durdu. Demokrasinin yerleştirilmesi yolunda çok önemli adımlar atan hükümet, Aynı başarıyı ekonomik alanda elde edemedi. 

Bolivya'da demokratik bit yöne timm işbaşına gelmesiyle ABD ve TMF ülkeye, diş borçlarını ödemesi için büyük bir baskı uygulumayu girişler, UDP hükümeti bu baski» ya, bu börçları tümüyle durdurarak karşılık verdi, Bir yandan da üreti. 
mi arurmaya yönelik önlemler almiya çalıştı. Ancak uluslararsı tcarotte hammadelerie | endüstri ürünleri arasındaki değişim ilişki-Jerinin sürekli hammaddeler sleyhine değişmesi, alnan ekonomik önlemlerin başarısını çok düşürdü. 
Enflasyon yılda yüzde # bin gibi korkunç boyutlur akdi. 

Öte yandın UDP kokain kaçakçılığıyla du mücadeleye girişti. Ancak bu durum kotiin üretimiyle yaşıyan 400 bin köylüyü hökümetle karşı karyya getirdi. 

Sağcı güçler bu olanakları iyi de #etlendirdiler, Bir yandan çoğu ko- 


kain kaçakçılacından ölüyan faşist terör çetelerini eyleme geçirip kan dökerken, diğer yandan da tkonomik bunalımdan yararlanıp 0 
Kede kargaşa yarıtmaya çalıştılar 

Ülkenin en önemili sendikalar birliği olan, başını Maden İşçileri Sendikası'nın çektiği ve BKP'nin denetimindeki Bolivya İyiler Mer-Kesi (COB) UDP hükümetini demokrast yolunda attağı, adımlarda tonuna kadar destekledi, 

Ancak troçkisi, maocu veya “yal” sekter grupların denetimindeki hazı sendikalar sürekli olarak sol hükümetin uygulamalarına karja Çıkrık yericilerin ekmeğine yağ sürdüler. 


Kısır döngü 


Uyun süren diktetörlükler dö. 
neminin halkı yıldırmiş olduğunu 


ve yeni hir nikeri darbenin solun tabanını ve bicliğini güçlerdireceğini gören ABD de Bolivya'da yeni bir taktikten yanaydı, Sağ güçler demokratik bir görünüyle iktidar olmalıydılur. Bunun içia sol hü-Kümete kunje etkili bir taktik uygulund, 


UDP sendikalara arası dizelör düzelimez orduda kışkırtmaları girişildi. Hükümet orduyla olan soturların holledince bu ker özel vektör saldırıya geçirildi. Özel soktörle anlaşmaya varılırica “sol” sek ter sendikaların eylemleri başladi Ve bu kur döngü böylece sürüp pui 

Bu taktik çok estiti oldu. Hükümet zkonomik ve toplumsal sarunlaria uġragmaya zaman bulamazkon, hükümeti oluşturun sol-xüç- 


ter de bölündüler. UDP iktidara geldiğinden beri syal demokrat MIR hareketi zaten birkaç here hü-Kümutten çekilmişti Ancak yine hükümet ortaklarından BKP'nin çabalarıyla her seferinde tekrur görev almaya kabul etti 


Ancak geçtiğimiz kasım ayında artik Bolivyu Komünist Partisi de MNRI ile orak olarak hükümette kalamayacağını açıklayıp, ayrılınca UDP dağıldı. Hükümeti MNRI tek başma oluytururken, MİR hareketi de bölündü, 


Şimdi ne olacak? 


Bolivya yasalırına yöre, baykanhk seçimlerinde adaylardan hiçbiri oyların yüzde 50'sinden: fazlasını alamazsa devlet başka parlamentoda seçiliyor. Buna göre, yeni dev det başkanı 3 Ağustoy'la yupdarak. 
parlamento oturumunda seçilecek. 


Seçimletde en çok oyu toplayın. 
eski diktatr Hugo Banzer başkan seçildiği taktirde diy borç Ödemeterini © başlatacağını, ekonomide devlet sektörünün puyunı azalma» ya huşlayacağizı ve “politik amaç-U” grevleri yasaklayarak, Tlllerini kargaşa yaratmak suçundan yargiluyacağarı açıkladı, 

Sol partiler ise yeni bir diktatörlüğün başlaması tehlikesine karşı halkı uyanyorlar ve bunu önlemek için yeni birr birlik oluşturmaya ça-Yaşıyorlar. 


bi eş etmeye başladı” ettiler. © 


dişim ve komite Birleşik Demokratik Cephe (UDF) çatısı altında 

birleştiler. Şu sıralarda, 16 yönetici lame” 


si. *yalaRa 

ln ÜRE e e en çi 
Ört ANC. Açık adıyla Alri- 
Ulusal Kongresi olan ANC 8 

Ocak 1917'de aşiret reihleti, din 

adamlan, aydınların yarında iggi 

ve Köylülerin katıldığı kongrede 


kuruldu. Bayta maklamalar yayretlar yan ANG daha sonralar yığın cylemletine ağırlık vermeye bağladı. 
1920'lerde madon işçilerinin grevi 1940'larda boykot pasif direniş» ler 1950'lerde ike yasaların karşı protesto eylemleri, 1960'da Pasaport. Yasası gösterileri bunlardan bazıları, Ancak 1960 yılında Sharpeville'deki yığın eylemlerinin katlamia yarıtlarımasından sonra deiyik törden eylem biçimleri de uygulanmaya başlandı. ANC iki pru- ba ayrıldı. Bir grup yığın eylemle rini sürdürürken, Nelson Mandela başkanlığındı bir halk ordusu oluşvuruldu. “Uusin Miara” adlı ANC'nin askeri kanadı silahlı mücadeleye henüz hazır olmadığı için irkçi yönetimin ağır bir darbesine bedel oldu. 1963 yılında Nelson Mandela ve diğer bir dizi komutan yakalandı ve mücbbet hapse mahkum edildi. “Ulusan Murah” günümüzde deneyimli ve etkin bir mücadele sürdürüyor ve Güney Afrika'da verileri silahh mücadele Birleşmiş Milletler ve birçok uluslararası kuruluş tarafindan yasal direniş olarak nilelendi-Biliyor, Nelson Mandela'ya özgürlük sloganı kimi Batı Avrupa deyjetlerinin bile desteğini kuzanıyor. 
ANC'nin “iriga rejlini yönetemez hale getireceğiz” belgisi aruk ger çekleşiyar. Botha eejimi ne potis devleti yöntemleriyle, ne de terör 


Anadil eğitimi tartışmaları 


Yabancı dil yerine anadili 


öğrenimine eğitbilimsel bir yaklaşım 


Tüm Federal Almanya ve Batı Berlin düzeyinde orta dereceli okullarda okutulacak yabancı dil ya da diller, 1964 yılında yapılan ve 1968 yılında yenileştirilen Hamburg Anlaşması ile belirlenmiştir. 
Adi geçen anlaşmada yabancı dil olarak okutulacak dilin “yaşayan dil” olması ilkesi benimsenmiştir. 
Yaşayan dilden ise genel anlamda Avrupa Topluluğu'na ait ülkelerden birinde konuşulan dil anlaşiyordu. 

Buradan şu sonuca varmak olasıdır: Yabancı dil konusu devletin dış siyaseti ve yer aldığı siyasal kampın amaçları ile yakından ilgilidir. Yabancı dil siyaseti, diş siyasette güdülen amaçlar, yerleştirilmek istenilen değer yargıları ve bunların tümünün iç siyaseti belirleyen toplumsal kesimlerin yararlarını gerçekleştirmesi düşüncesi tarafından belirlenir. Sorunu böyle koyunca Federal Almanya'da ve Batı Berlin'de özellikle Avrupa Topluluğu dışında kalan ülkelerden gelen insanların dil ve kültürlerinin uzun süre neden görmezlikten gelindiği anlaşılacaktır. 

Bu “olumsuz olgu” yani Avrupa Topluluğu dışından gelen insanlann dillerinin “yaşayan dil” olarak değerlendirilmemesi, görmezlikten gelinmesi, başta çağdaş düşünceli eğitim ve bilim çalışanları olmak üzere Federal Almanya'daki demokratik kamuoyunun bilinçli ve seçenekli eleştirilerine hedef oldu, Federal Almanya dışındaki ülkelerdeki (İngiltere, Fransa, Hollanda, İsveç vs.) olumlu gelişme ve uygulamalar demokratik kamuoyunun eleştirilerine güç verdi, yeni boyutlar kazandırdı. 

Uluslararası örgüt ve kuruluşlann (Birleşmiş Uluslar İnsan Hakları Bildirgesi, Unesco'nun çalışmaları, Helsinki Anlaşması ve son olarak da Avrupa Topluluğu Öğütleri vs.) demokratik-hümanist kararları ve etkinlikleri bu konuda olumlu baskı unsuru, işlevi gördü- 


ler, 
Batı 


hu. ii ine “Birime ve 


dereceli öğretim kurumlarında da, öğrencinin, düşünsel, toplumsal ve kültürel gelişimine ve yeni kültürel bileşimin isterleri doğrultusunda geliştirilerek sürdürülmeli. Bu bağlamda ana amaç, göçmen işçilerin anadili bilgilerini diri tutmak, ülkelerindeki gelişmeleri izleyerek çok kültürlü ortamda kültürler ara- * sı diyalogu yeni içerik ve biçimlerle beslemek olarak belirmekte. Bu anadil dersinin böyle bir ortamda ulaşacağı en üst düzeyli bir öğretim amacıdır ve tüm diğer öğretsel-eğitsel (didaktik-pedagojik) karar ve önlemler bu amaçtan çıkarılmak ve bu amaca hizmet etmek zorundadır. Bu bağlamda öne çıkarılma sı gereken ikinci önemli öğrenim amacı, anadili bilgisinin yetkinleştrilerek göçmen işçi çocuklarının öz kökenlerini, kültürel değerlerini ve diğer insanların kökenlerini ve kültürel geleneklerini eleştirel-mesafeli bir tavırla değerlendirerek ulusmerkezci ve Avrupamerkezci düşünce ve davranış biçimlerini a$- 


sına ilişkin yönetmelik temelinde Türkçe'nin lise düzeyindeki okullarda neden sürdürülmediğine ilişkin soru önergesine verdiği yanıt- ta, bu düzeyde verilecek Türkçe dersinin içerik ve isterlerine uygun araç-gereçlerinve öğretim elemanlarının olmadığını belirtiyor. Burada üstünde durulması gereken konu, bu konuda siyasal yetkiye 


sahip bir kurumun neden böyle bir - 


uygulamanın yasa) temelini ve koşullan yaratmadığıdır. Nasıl ki Türkçe birinci yabancı dil yerine okutulabiliyorsa, istenilse, lise düzeyindeki okullar da okutulması için gerekli her türlü koşul yaratılır. Eksik olan, araç-gereç ve öğretmen değil; eksik olan siyasal istek ve yönelim... 

Bu savımızi kanıtlamak için bayan Laurin'in anadili dersine ilişkin memoranduma verdiği yanıtı 
göstermek olanaklı, 12. 9. 1983 
günlü yazısında bayan Laurin şu saptamayı yapıyor: 

— “Anadili, bireyin temel benliğini belirler.” 

— “Ülkelerinde doğmuş olan 1. 
ve 2. kuşağın benliğini anadilleri belirler.” 

— “Almanya'da doğmuş olanlann benlik gelişiminde anadilin İşlevi azalır. Alledeki konuşulan düzeye denk olur.” 

— “3. kuşağın benlik gelişimini ise Almanca belirleyecektir.” 

Burada açıkça söylenmeyen düşünce şudur: Zaman içinde göçmen işçi kümesi kültürel ve dilsel olarak Alman nüfus içinde eriyecektir, yani özümlemeye uğrayacaktır. O halde anadili öğrenimi özellikle 3. kuşak için hiç de gerekli değildir. Görüldüğü gibi Bau Berlin'deki göçmen işçi çocuklarının öğrenimi hiç de demokratik bir temelde ele alınmamaktadır. Anadili öğrenimi konusundaki olumlu gelişmelere karşın temel ape 


Yaşlı ninelerimizin, teyzelerimizin sürekli olarak şikayet ettikleri bel, sırt, boyun ağları, romatizmalar hepimizin bellegindedir. Ama bugün çevremize baktığımızda, hiç de o kadar yaşlı olmayan pekçok tanıdığımızın sırt, kol, omuz ağrılarından şikayet ettiklerini, yatakta bir yandan bir yana dönerken ağnlar içinde kaldıkları- m söylediklerini duyuyoruz. 
İmkan bulanlar masaja, buhar tedavisine gidiyorlar. Kimileri- ne boyunlarıyla omuzları arasinda bir yerden iğneler yapılıyor. Belki kendimiz de aynı ağnlardan şikayetçiyiz... 

Bu türden ağrıların çeşitli nedenler olabilir. Kasların sertleşmesi ve sinirlere basınç yapması, belkemiğinde doğuştan gelen veya sonradan kötü hareketler yüzünden oluşmuş kaymalar, sinir iltihaplanmaları, çeşitli türleri olan romatizma, vs... 
Ama, bu türden ağrıların başlıca nedeni kireçlenme denilen hastalık, Kimi doktorlar, kireçlenmeye “yüzyılımızın hastalığı” diyorlar. 

Kireçlenme veya benzeri ağrı türleri erkeklerde de görülmekle birlikte daha çok kadınları ve özellikle de 40 yaşın üzerindeki kadınları etkiliyor. Kireçlenme olan ve bu yüzden ağrı çeken kadınların çoğunluğu sürekli masa başında oturarak çalışan veya ağır işler yapan kadınlar. Şişman, hareketsiz insanları da bu gruba dahil etmek olanaklı, 

Kireçlenme, eklemlerin kikırdak yastıkçıklarında oluşan bozukluklara verilen genel ad. 
Bilindiği gibi eklemler, hareketi sağlayan yuvalara oturuyorlar. 
Zamanla bu yastıkların, yuvalann yıpranması kireçlenmenin ortaya çıkmasında etken oļuyor. Kıkırdak yastıkçıklarının 


GÜLDÜŞÜN 


İNCELEME-ARAŞTIRMA -DERLEME 


gelişimi, insanda 19-20 yaşlannda tamamlaniyor. Gelişim tamamlandıktan sonra da, tüm insan uzuvları gibi aşınma, yıpranma, hücrelerin ölümü de başlıyor. Bu süreç içinde, eklemlerin kötü kullanımı, örmegin bilinçsizce yapılan kötü hareket veya ağır işler, şişmanlık ve eklemlere yük binmesi, kötü beslenme, kadınların menopoz dönemlerinin hormonal etkileri, rutubet ve rutubetli soğuk, güneş ışınlarından yelerince yararlanamama ve özellikle 

stress” adı verilen sinirsel gerginlikler kireçlenmeyi hızlandıran etkenlerin başında geliyor. 

Günümüzde, hele gençler- de görülen kireçlenmenin ve bundan doğan şiddetli ağnlann başlıca nedeni stress olarak belirleniyor. Çoğu hastalar da kendilerindeki bu ağrıların büyük üzüntüler, gerginlik ortaminda çalışma, kendilerini çok sıkmış olan bir iş veya olaydan sonra ortaya çıktığını kabul ediyorlar, Bir bölümü de ağrıların örmeğin Türkiye'deyken olmadığını, bulundukları Avrupa ülkesinin havasının kötü geldiğini söylüyorlar. Bu teşhislerin tümünde de bir doğruluk payı var. 


Demir eksikliği okulda başarısızlıklara yol açıyor 


Birleşmiş Milletler tarafından yaptınlan ve “Lancet” dergisi tarafından yayınlanan bir araşurmaya göre, kötü beslenen çocuklann öğrenme yeteneği bozulduğundan bu çocuklar okulda başansız oluyorlar. Özellikle demir eksikliği oldu mu (buna “kansızlık” da derler) çocukların kavrama ve öğrenme yetenekleri 


azalıyor. 


Bilindiği gibi, insan kanının kırmızı rengi bir demir bileşimin- den (demiroksit) oluşmaktadır. Kandaki bu kırmızı maddenin işlevi, çiğerlerle havadan alınan oksijeni gövdenin dört yauna 


taşımaktır. 


Birleşmiş Milletler tarafından yaptırılan araştırmada, kötü beslenme yüzünden yeterince demir alamayan çocuklara yeterli demir verildiğinde bir kaç ay sonra bu çocukların öğrenme ve kavrama yeteneklerinin düzeldiği de ortaya çıktı. 

Böylece çocukların beslenmesinde gerekli vitamin, maden ve diğer maddelerin dengeli bir şekilde sağlanmasının önemi bir kere daha anlaşılmış oluyor. Hatırlatalım: demir, örneğin mercimekte bol miktarda bulunur, Aynca kırmızı üzümde de bol demir vardır. Buna karşılık yaygın bir kanının aksine, ıspanaktaki 


demir oranı düşüktür. 


Kireçlenme yalnız yaşlılarda olur sanmayın 


Örneğin stressden doğan kireçlenmeyi ele alırsak, stress kişide kas gerginliğine, kasılmaya yani spazma neden oluyor. Spazm kasın dengesini bozuyor ve bunun sonucunda ağrı başlıyor. 
Ağrı, tüm ağınlarda olduğu gibi yeni bir spazm ve kas dengesizliği yaratıyor. Bundan eklemi dengede tutan eklem kapsülü ve kas bağları etkileniyor. Eklem yatağında birikimler, çarpıklıklar, yani kireçlenme başlıyor. 

Kireçlenme -ağrılarının bir defada biten ve süreklilik taşıyan bir tedavisi yok. Yapılacak iş, parmaklarda, elin üstünde, kolda, boyun ve sırtta ağrılar başladığı zaman, hiç vakit geçirmeden hemen doktora gitmek, Çünkü bu ağrıların nedeni, ölümcül sonuçlara yol açmayan kireçlenme olabileceği gibi, örneğin ciddi bir kalp hastalığı da olabilir. Doktor, röntgen ve benzeri yollarla teşhisini koyduktan sonra ise fizyoterapist doktorun önereceği fizik tedaviye yani masajlara, buhar veya kuru sıcak tedavilerine başlar mak gerek. Kireçlenmeyi önlemek veya geciktirmek içinse, gençlikten itibaren organları iyi kullanmaya alışmak gerekiyor, Bilinçli spor, organları yanlış yönlerde zorlamamak, aşın ağır kaldırmamak, ters hareketler yapmamak, mümkün olduğun» 
ca göneşten, kuru ve sicak ħavadan yararlanma olanakları ya~ ratmale, özellikle sürekli oturarak çalışanların yürüyüş ve spor yapmaya önem vermeleri, hatla aşırı yorgunluklar ve gerginlik» lerden sonra, daha ağrılar ve kireçlenme belirtileri başlamadan uyancı, kızıştıncı kremlerle yapılacak sın, omuz, boyun ve kol masajları akla gelebilen ve doktorların da önerdikleri ilk önlemler. 


mine başlanıldı. Batı Berlin okul yasasında yapılan bir değişiklikle bu uygulamanın yasal temeli yaratildi. Eylül 1982'den başlamak üzere Türkiye'den gelen göçmen işçi çocuklarına 5, sınıftan itibaren birinci yabancı dil yerine Türkçe seçme olanağı sağlandı. 

Bu dersin okutulmasının gerçekleştirilmesi için bir “Geçici müfredat programı” hazırlandı ve Türkçe dil ve okuma kitapları” oluşturuldu. Bu sırada Federal AJmanya'nin Hamburg, Aşağı Saksonya ve Kuzey Ren Westfalya eyaletlerinde de bu yönde gelişmeler oldu. 

Türkçe'nin birinci yabancı 'dil yerine S, siniftan itibaren okutulmasını betimlemeye çalıştığımız etmenlerin baskısı ve yasal çerçeve içinde başlanıldı. 

Bizce bu çerçeve “çerçeve köşullar”ın, anadilin göçmen işçi çocuklarının düşünsel ve kültürel gelişimindeki etki ve işlevinin artırılmas: için genişletilmesi zorunluktur, 


Okul öncesi anadil 


Göçmen işçi çocuklarının içinde büyüdükleri kültür çevresinde oluşturulan yetenek, yaratıcı yeti ve gelişmeye açık bilinç içeriklerini kültürel edimlerinde somutlayabilmeleri için ise, onlar daha okul öncesi eğitim kurumlarında anadillerinde gelişme olanağına kavuşturulmalı. Bu olanağın verilmesi izlenen va siyasetine bağhdir. im siyasetinin, toplum- da yâşayan tüm kültürel ve dilsel kümelerin anadillerini koruma ve geliştirme hakkına sahip olduğu demokratik ilkesine göre biçimlendirilmesi sorunun özünü oluşturur. Bu hakkı yasaların güvencesi- ne almak; bu hakkın edimde gerçekleştirilmesinin koşullarının yaratılmasını da beraberinde getirecektir. Bu ise, göçmen işçi çocuklarının daha ilkokula başlamadan önce bu okul aşamasına hazırlayan okul öncesi eğitim kurumlarında ikidilli, çok kültürlü ortamda gèrçekleşen kültürlerarası iletişimin isterlerini yerine getirebilecek araçgereçlerin oluşturulması ve bu nitelikte eğiticilerin yetiştirilmesi ile olasıdır. 

Okul öncesi eğitim kurumlarında başlatılan bu nitelikli ve amaç-Jı eğitsel edim ve ilkokul ve orta 


ci yabancı dil yerine değil, ilkokul birinci sınıflan başlayarak, (okuma-yazma yeteneklerinin kazandınimasını da içerecek bir bağlamda) öğrencinin, ailede, çevrede ve okul öncesi eğitim kurumlarında kazandığı dilbilgisi düzeyini gözetecek, Almanca ve eşgüdümlü (koordinasyonlu)” bir biçimde anadili dersi çerçevi içinde okul düzgesine alınarak okutulmasına bağlıdır. 
Okul örgütlenmesi yönünden yerine getirilmesi gereken koşullar okul öncesi eğitim kurumlarında kazandırılan dil yetisini geliştirerek sürdürmeye uygun olmalıdır. Yani, ders araç-gereçleri, öğrencinin yaşam gerçeği ve toplumun gelişim eğilimleri gözetilerek oluşturulmali, öğretmenler bu dersin işlevini ve isterlerini yerine getirecek nitelikte yetiştirilmeli; onlarda dilsel ve kültürel konulara ilişkin duyarlık, yaratıcılık geliştirilmelidir. Dile karşı duyarlı olmayan, özünü yenileyemeyen, öğrenci öğretmen ilişkisinde demokratizmi uygulayamayan tutucu gelenekçiliği saltlaş-Aırmaya yönelik öğretmen, çok kültürlü bir ortamda gerçekleştirilen anadili dersini veremez. 
Gözetilmesi gereken diğer önemli bir ilke ise; anadilin, üniversite de dahil tüm eğitim ve öğretim kurumlarında eşit konumlu, eşit haklı bir ders olarak öğretim dizgesini alınması ve böyle bir uygulamayı olanaklı kılacak araç-gereç, öğretmen ve öğretim siyaseti açısından gerekli koşulların sağlanmasıdır. Bu bağlamda anadili dersinin meslek ve meslek yüksek okullarında okutulması özellikle üzerinde durulması gereken birkonu, Göçmen işçiler iş yaşamında anadillerinin sunduğu kavram ve olanakları kullanamıyorlar. Çünkü işyaşamı alanında gerçekleşen süreçleri ve kullanılan araç-gereçleri adlandıracak ya da dilsel açıdan nitelendirecek dilbilgisine sahip degiller, Böylece anadili, yaşamın çok önemli bir alanından dışlanmış oluyor ve bu alandaki iletişim tekdillistekkülürlü niteliğe bürünü- 


yor. 

Anadili öğreniminin öğretim siyaseti sorunu olduğunu belirttik. 

Batı Berlin okul senatörü, Bayan Laurin'in FDP eyalet milletvekili Wolfgang Fabig'in 14.6.1984 tarihli ve Mayıs 1984'de çıkarılan yabancı öğrencilerin okullaştırılma- 


evrensel ve ti I, 
Ancak bu kitapların öğrencinin çokkültürlü günlük yaşamda karşılaştığı çelişkileri üretken biçimde çözmesine yardımcı olabilecek beceri ve yetenekleri göslermeye ve çokkültürlüğün süreçsel gelişimi içinde uğrayacağı nitel ve nicel degişiklikleri gözeterek yeni kültürel bileşime katkısı, öğrenci, öğretmen ve kitapları oluşturan proje kümesinin ortak çalışmaları ile artırılmak zorundadır. 

Ana-babalar anadile karşı 

yeterince duyarlı mı? 


Olumsuz etkisini ve çıkarmaya çalıştığımız yabancı öğrencilere karşı uygulanan öğretim siyaseti ve diğer çevre koşulları göçmen işçi ana-babaları güdülemekte, onların anadillerine karşı yeterince duyarlı davranmalarını engellemektedir. Ana-babalar, kültürel özerklik ve demokratiklik açısından anadilini anlam ve işlevini iyice değerlendirememekteler. Bu olgu da, anadili konusunda duyarlı ve özverili çalışan öğretmenlerin işlerini zorlaştırmaktadır. 

Diğer bir sorun da göçmen işçilerin anadillerinin yabancı dil olarak okutulmasından kaynaklanıyor. Alman yabancı dil öğretmenleri anadili yabancı dil olarak okutan öğretmenler arasında yarışma (rekabet) Alman ve yabancı öğretmenlerin dayanışmasını olumsuz yönde etkiliyor ve onların demokratik istemleri gerçekleştirmek için gerekli ortak çabalarını baltalıyor. 

Bu saydığımız nedenlerle anadili, okul öncesi eğitim kurumların- dan başlamak üzere, tüm eğitim ve öğretim kurumlarında kesintisiz olarak uygun ders araç-gereçleri temelinde ve nitelikli öğretmenler tarafından eşit bir ders olarak okutulmak zorundadır. 

Öğrenci velileri, çocuklar ile kendileri arasındaki kültürel ve insancıl bağların kopmaması için, anadilin yaratıcı etkinlikleri ve bilinç içeriklerini aydınlattığını, onlara süreklilik kazandırdığını ve çokkültürlü ortamda, tek tek kültürlerin katkısının, anadili sayesin- de artacağı bilinci içinde davranmalı, Sorun ne az sayıda, aydının öğretmenin ve eğitimcinin sorunu, sorun göçmen işçilerin öz sorunudur. Bu sorunun çözümü ise, Öğrenci velilerinin bu yolda etkinleşmelefine, kararlı davranmalarına bağlıdır. 


Özal ile Komudik sohbete devam ediyorlar 


Geçen sayımızda başladığımız “Özal ile Komudik'in sohbeti”ne devam ediyoruz. Ancak teknik bir hata sonucu derleyenin adı Ayhan GöL/Krefeld olarak yayınlanmıştır. 
Erol Deniz olarak düzeltir, özür dileriz. 

K: Artık dinlendim Özalcığım, devam edelim mi? 

Ö: Edelim, edelim. Bak bir sorün var ANAP'ın adını da değiştirmek istiyorum, ne önerirsin? 
K: MIHAAP! 
da ne demek? 

K: Milliyetçi Hareket Ana Avrat Partisi... Nasıl olsa faşolarla 

iniz. 
» Dünya Türklere kalacak diyorlar doğru mu? 

K: Doğru, çünkü diğerleri Ay'a çıktı, biz hala buradayız. 

Ö: Ay dedin de aklıma geldi. Yıldızlar Savaşı'na, uzayın silahlandırılmasına katılalım mı? 

K: Güldürme beni, sanki katılmamak elindeymiş gibi konuşuyorsun. 

Ö: Türkiye'de işsizlik nasıl giderilir? 

K: Bana bak, Türkiye'de işsizlik yoktur, işgücü fazlası vardır. 

Ö: O kadar da değil, yalan söyleme bari. 

K: Sayın Özal, sizin hayatınız yalan, ben bir kez söylemişim çok mu yani? 

Ö: Kaza ile felaket arasında fark 


var mı? 

K: Var. Kaza, Evren ile sizin asansörde başınıza gelenlerdir. Felaket ise, bu kazadan kurtulmanız. 

Ö: Benim dostlarım da var mi? 

K: Tabii, başta Reagan, Somoza, Pinochet. Eskilerden Franko, Mussolini, Hitler. 

Ö: Celal Bayar daha ne kadar yaşar? 

K: Sizin hükümet kadar. 

Ö: Desene birkaç ay. Sana dünyadan bir soru: Reagan ile İngiliz 


MAD 


Müjde! Reagan iyile 


Olay e BEAN 


Başbakanı Bayan Margret That cher evlense, nasıl bir çocuk doğar? 

K: Bu soruya mutlaka yanıt vermek zorunda miyim? 

Ö: Evet, mutlaka. 

K: Lech Walesa. 

Ö: Reagan ölürse yerine kim geçer? 

K: Bizim Hava Kuvvetleri Komutam cuntacı Tahsin Şahinkaya. 

Ö: Niye o? 

K: Öyle ya, dünyanın en zengin 
10 generalinden biri olan Şahinka- 
Uss 


VE 


Evren-Özal bir uçak seyahatine çıkarlar. Uçak anızalanırve düşer: Yolculardan bir kısmı ve bu arada onlar da kurtulurlar, Kurtulurlar ama insan eti yiyen yamyamların eline düşerler. Her ikisi de ağaca bağlanırlar. Yamyam başı Özal'a son arzusunu sorar, Özal: 


—“Türkiye'nin 10 yılda dünyamn en refah, ekonomisi en sağliklı ülkesi olacağını tüm dünyaya duyurmak için tüm milletlerin televizyonlarının şu anda buraya bağlanmasını istiyorum” der. 


Yamyam başı bu kez Evren'e sorar “Ya sizin son arzunuz?” Evren Özal'ı göstererek: 


—“Bu adamdan önce ölmek istiyorum. Herifin yıllardır söylediği yalanları dinièmekten biktim. 
Çünkü bu düzmeceleri ben, o ve ABD birlikte hazırladık. Gerçekleşmeyeceğini biliyorum”. 


Erol DENİZ 


—— — ya'nın zaten bir ayağı burda diğer Amerika'da. 
Yerli basınımız hakkında ne düşünüyorsun? 
K: Teşekkürler benim kullandığım tuvalet kağıdı daha kaliteli. 
Ö: Dünyada en nefret ettiğin şey nedir? 
K: Senin ağzını her açtığında söylediğin. 
Ö: O neki? 
K: Yalan! Yoruldum artık sohbetimize biraz ara verelim, 


(Gırgır'dan alınmıştır) 


Türkiye Postası, 9 Ağustos 1985 
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“Sahi sen ne zaman çıktın yahu?” 


Gerçekten de, bütün yaşamı boyunca başına gelmedik kalmamıştır Aziz Nesin'in. Hemen her dönemde tutuklanmış, gözaltina alınmış, mahkum edilmiş, hapse tıkılmıştır. Özellikle 1945- 
60 arası, nerdeyse dışarda geçirdiği zaman, içerde geçirdiği zaman- 
dan azdır. 

Nitekim, TYS'nin konuğu olarak ülkemize gelen Sovyet gülmece yazarı Leonid Lenç onuruna verilen bir yemekte gene bu konu açılmıştı. Yazarların çektiği çileler anlatılıyordu. Türkiye'de hapse en çok girip çıkan yazarın Aziz Nesin olduğunu öğrenince Leonid Lenç: 

— Kaç yıl yattınız? diye sordu. 

Aziz bey, hapiste geçen yıllarını hesaplamak için, sesli düşünerek, gözaltına alınmalarını, tutuklanmalarını, mahkum olmalarını sıralamaya başladı, ama işin içinden çıkamadı. Tarihleri karıştırmaya başladı. Sonra da kestirip attı, 

— Vallahi ben de şaşırdım artık, dedi, kahkahayı basarak. Hani bir ara öyle olmuştu ki artık... Yolda kime rastlasam, “Yahu, sen ne zaman çıktın?” diye soruyordu. Her önüme gelen tanıdık, “Sahi, sen ne zaman çıktın yahu?” diyordu. Sanki, hep içerde olmam gerekmiş gibi. Yani, artık öyle olmuştu ki, hapiste olma- mi doğal sayıyorlardı da, dışarda gezmemi yadırgıyorlardı. 


Düsseldorf'ta sanat 


etkinlikleri 


SANAT-KÜLTÜR 


Gülmece yazınımızın ustalarından Aziz Nesin demokrasiyi ve özgürlükleri savunuyor 


Halkına borcunu ödeyen aydınımız 


İstanbul'da yaşayan ve hd sabah erkenden Kadıköy'den Karaköy'e giden vapura binenler eğer çay ocağının müdavimi iseler, bir yandan durmadan çay tazeleyen, bir yandan da elinde- ki not defterine durmadan birşeyler karalayan kısa boylu, kır saçli bir adamın varlığına alışırlar. Çevresini sanki hiç görmüyormuş gibi sürekli not alan ya da okuyan ama çevresinde konuşulanları hiç atlamadığını kitaplarını okuduğumuzda farkettiğimiz bu adam Aziz Nesin'dir. 

Aslında Aziz Nesin'i yazar olarak tarnimayanımız yok gibidir. Ama biz onu yalnızca bu sanatçı kişiliğiyle değil, “Aydınlar Dilekçesi”nin örpütleyicisi ve bu nedenle açılan davadaki demokrasiyi savunan yürekli çikışlarıyla tanıyoruz. 

Oldukça yoksul bir ailenin çocuğu olan Aziz Nesin, I Dünya Savaşı'nın ortalarında İstanbul'da doğdu. Gençliği yoksulluğa karşı mücadele ile geçen yazarımız altı yaşında hafiz oldu. Aziz Nesin bu dönemin kendisi için yararlarını şöyle açıklıyor: “Köklü bir din eğitiminin bana sağladığı yarar, kitaplarımda kullanacak malzeme oluşturmasıdır. Zengin bir yaşam, yazarın en büyük hazinesidir”. Gerçekten de Nesin'i yakından taniyanlar onun zengin bir yaşam deneyimi ve güçlü bir gözlem yeteneği olduğunu özellikle vurgularlar. 

Çok sayıda ve çok süratli yazan Aziz Nesin çoğu zaman bu nedenle eleştirilere de uğramıştır. Yazarlığının ilk dönemlerinde günde iki-üç hikaye yazdığını ama şimdi yaşı nedeniyle 


eskisi kadar süratli çalışamadığını söyleyen Nesin, çok yazmasını, “Yazarlık benim meslegim, çok yazmak zorundayım. 
Memura neden çok çalışıyorsun diye kızılır m?” diye aşıkliyor. 

Gülmece (mizah) edebiyatımızın ustalarından olan Aziz Nesin duru Türkçesi, konuşma dilinin tüm sözcüklerini, terimlerini ustaca seçişi, sıcacık anlatımıyla her kesimden ve yaştan insanın severek okuduğu bir yazanmizdir. 

Eserleri 36 dile çevtilen ve uluslararası 6 kez, ulusal (1975 TDK) bir kez ödül kazanan 


Aziz Nesin, askeri eğitim gördü. 1944 yılında ordudan gazeteciliğe atlayarak Yenigün gazetesinde çalışmaya başladı. Zekeriya Sertel'le Tan Gazetesi" nde ve gazetenin gericiler tarafından yakılmasından sonra Sabahattin Ali ile “Marko Paşa” dergisinde çalışmaya başladı. 
Marko Paşa zamanın önemli dergilerinden biriydi. Günlük gazetelerin 10-30 bin tiraj yaptıkları tarihlerde bu dergi 60-70 bin satıyordu. Ama “İnsanların söylemek isteyip de söyleyemediklerini yazan” ve iğneleyici diliyle tek parti döneminin şim-Şeklerini üstüne çeken Marko 


Aziz Nesin kitaplarının tüm gelirini adını verdiği "Nesin Vakfı"na bağışladı. 70'ini aşan yazar, vaktini vakıftaki çocuklarla geçiriyor 


Sami eSEE 


Çok kültürlü toplumun sorunlarına çok kültürlü yanıt veren “Ruhr Şenliği” topluluğu 


Sanat için kömür, kömür için sanat 


“ İkinci Dünya Savaşından sonra “bir fedakarlıkla ağırladılar. Tiyatro» la sergileyen Resi Recklinghausen Ruhr 


amkk; Silmek a 7 5 dönme kinek iti Binlik ana mm 


yana kahcı-bir topluluk oluşmuş P ya A YY T E 


1948'de Bursa'da sürgünde 


Paşu kapatıldı. 

Aziz Nesin'in yaşamı birçok ilerici, demokrat yazarımız gibi hapishanelerde, mahkeme kapılarında, sürgünlerde geçti, Aziz Nesin hapishaneciliğini de şöyle anlatıyor: “İyi bir hapishaneci olmak çok önemlidir. 
Siyasi tutukluların çoğu iyi hapishanecidir. İyi bir hapishaneci gününü kendine zehir etmez, içerde kendine bir iş bulur. 
İyimserliğini yitirmez. Kötü ko-Şullara uyabilir, kültürel ve diğer konularda kendinden çok uzak olan insanlarla uyum içinde olabilir. Sinirleri bozulmaz. 
İyi bir hapishaneci olmak herkesin işi değildir. Ben hapishaneye girer girmez kendime çalışma koşulları yaratınm. Her çıkışımda ya birkaç kitabım ya da yazılmaya hazır notlarım olur” 

Her dönemde ve koşulda kendi anlayışı ve inançları doğrultusunda mücadelesini sürdüren Aziz Nesin bugün, yine 
71 yaşını sürdüğü bugünlerde 
mahkeme salonlarında. “Halkımıza borcumuzu ödüyoruz” diyen birçok aydınla birlikte demokrasiyi, insan haklarını savunuyor, 


Sergide yer alan Osmanlı dönemine alt bir minyatür 


Dünyanın ünlü müzelerinden 
alınan 500 
sanat eseri sergileniyor 


Geçen sayımızda Essen Villa Hügel'de “Osmanlı İmparatorluğu Döneminde Türk Sanat ve Kültürü” sergisinin açılacağı haberini vermiştik. Ayrıca Paris, Londra, Viyana, Amsterdam, Varşova, Budapeşte ve Cleveland gibi dünyanın ünlü müzelerinden alınacak sanat eserlerinin yanısıra İstanbul Topkapı Sarayı İslam Eserleri Müzesi'nden de alınacak toplam 
500 değerli sanat eserinin birarada ilk kez sergileneceğini belirtmiştik. 

Sergi 7 Ağustos ve 27 Ekim tarihleri arasında açık olacak. Açılışı 6 Ağustos'da saat 11'de basın toplantısı ile yapılıyor. 

Sergi ile ilgili olarak iki ciltten oluşan 624 sayfalık, 480 fotoğraf, 
32 renkli tablo ve 256 sayfalık resimlerle izahatı içeren bir katalog hazırlanmış durumda. 


- Düsseldor"ta o Hetjens-Museum'da Afrika seramikleri sergileniyor. Eylül ayı ortalarına kadar sürecek sergide M.Ö. 3000 yılından bugüne kadar Afrika'nın çeşitli yerlerinde yapılmış 150 parça figür ve çömlek yeralıyor. Bu eserler sergi süresince çeşitli müzelerden ödünç alınmış- 


lardır, 
OKTABPD 


Sovyet film afişleri 

sergisi 

Yine Kunsthalle'de 10 
Ağustos-8 Eylül 1985 tarihleri arasında Sovyet Film Afişleri Sergisi açılıyor. Afiş sanatını etkileyen ünlü afişlerin yerala» cağı sergide, 1920'li yıllarda çevrilmiş Potemkin Zırhlısı, 
Oktobr, Dünyayı Sarsan 10 
Gün, Ana gibi ünlü filmlerin afişleri de sergilenecek. 


yö 
Desen sergisi 
Aynca, 17 Temmuz- 18 
Ağustos 1985 tarihleri arasında da Stadtmuseum'da “Savaş ve savaşın sonuçları” konulu bir sergi daha açılıyor. Bu sergide yer alacak 19. yüzyıl ve 
20. yüzyılın ilk yarısında yapılmış desenler savaşa çağrı, savaş alanlarında olup bitenler ve savaş tehlikesine karşı uyarı olmak Üzere Üç grupta toplanıyor. 


i 


Dünya Savaşından sonra Hâmburg'taki üyatrolir bombardimandan yıkılmış, yanmış durumdaydı. Tek yen kalan şehir tiyatrosunu ise İngiliz işgal kuvvetleri kışla tiyatrosu haline getirmişlerdi. 
Operanın arka sahnesi de ayakla kalmıştı ama kömür olmadığı için hideolik sahne tesisleri donma tehlikesiyle karşı karşıyaydı ve soğuktan tiyatro oynanacak gibi değildi. 
Oyuncular ancak kömür bulabilirlerse sanatlarını sergileyebileceklerdi. Hamburg belediye başkanı ile görüşüp, onun, buldukları kömürleri İngilizlerin kontrolünden el konmadan geçeceğine dair ÖZ vermesinden sonra kömür yataklanmn bol olduğu Ruhr bölgesine doğru yola koyuldular. Otoyoldan giderken Recklinghausen'daki Kral Ludwig kömür madenini gördüler ve otoyoldan çıkıp derhal madene gittiler. Orada karşılaştıkları komünist işçi temsilcilerine sanatlarını icra edebilmek için kömüre ihtiyaçları olduğunu anlattılar. İşçi temsilcileri büyük anlayış gösterdiler. İşletme müdürü de ikna edildikten sonra kömürleri gizlice madenden çıkarmayı başardılar ve Hamburg'a döndüler. Daha sonra madencilere olan teşekkür borcunu onlara tiyatro oynayarak ödemek gerektiğini duydular ve bir yıl sonra tekrar Recklinghausen'a gel diler. Maden işçileri onları büyük 


bir fedakarlıkla ağırladılar. 
oyurilanı BÜYÜK yaràr Sağladı. Top- Şerliği tr lugu'nun böylesi eskilere dayanan ve ilginç- 


tro ergileyen R en Ruhr luluk Hamburg'a döndükten sonra Recklinghausen'da bir işçi tiyatrosu oluşması için sendika yöneticileri ile görüştü. DGB'nin Düsseldorftaki merkezinde “Ruhr Şen-Uği”nin tohumları atıldı böylece 
1949 yılında. İşte, “Hesabı kim 


bir geçmişi var. Sâvaş sonrası Federal Almanyası'nın'ilk işçi tiyatrosu olan Ruhr Şenliği Topluluğu önceleri kendi yeri olmadığı için gezici konuk tiyatro olarak çalıştı, Ruhr Şenliği sona erince onların da “işi bitiyordu”. 1981 yılından bu 


ödüyor?” oyununu büyük başarıy» 


1949 yılında ilk işçi şenliğinin afişlerini maden işçileri kendi 
elleriyle şehrin duvarlârına astılar 


Nedim Hazar, Erdal Merdan “Hesabı Kim Ödüyor” oyunundaki başanılanyla izleyicilerin beğenisini kazandılar 


yana kaha-bir toph oluşmuş durumda. Tiyatronun en ilginç yanlarından biri ise DGB ve Recklinghavsen belediyesinin masrafları ve sorumluluğunu paylaşması, 


Hesabı kim ödüyor? 


Espri, müzik dolu, oyuncuların tüm yeteneklerini ortaya koydukları canlı sahneleriyle hem geçmişi hem de bugünü konu alan “Hesabı kim ödüyor?” oyunu bugüne dek FAC'ın birçok kentinde 50 kez sergilendi. Hem eleştirmenlerin hem de seyircilerin beğenisini kazanan oyunda, yedi oyuncu, İki müzisyen toplam kırkbir rolü oynuyorlar. 


Oyun yıllardır Ruhr Bölgesinde çalışan genç bir maden işçisi olan Erdal'ın, evsahibesi olan yaşlı dul Alman'ın evinde eski bir kartpostal bulmasıyla başlar. Polonyaca yazılmış olan kartpostal, Erdal'ın şimdi oturduğu madenci evlerinde eskiden yaşamış Josef Kuşinski adlı bir işçiye gelmiştir. Erdal uzun bir uğraştan sonra kartı tercüme ettirir. Kuşinski'nin yaşamını bir bulmaca gibi parça parça bilgileri toplayarak öğrenir ve yeniden yaşar. Seyirci düşle gerçek arasında Alman ve Polonyalı işçilerin mücadele tarihini izler. Ancak neden sonra tüm bu izlediklerinin, dövü- 


BERND KÖHLER 


lerek hastaneye kaldırılmış Erdal" m gördüğü bir düş olduğunu öğrenir, Oyun daha sonra gerçek yaşamda yabancı İşçilerin sorunlarının sergilenmesiyle devam eder. 


“Hesabı kim ödüyor?” oyununun rejisörü Bernd Köhler Ruhr Şenliği'nde aynı zamanda iki yıldir tiyatro oynuyor: 


“Geleneksel Recklinghausen işçi tiyatrosunu tekrar canlandırma- ya çalışıyoruz. Bilindiği gibi tyatromuzun kuruluşunda belgisi *sanat İçin kömür, kömür için sanat idi. İşçilerle sanatçılar arasında 


w 


t 


TQ m! 
mi 

Mi 


o 


Gurbet Tiyatrosu Finlandiya'da büyük ilgi gördü 


Stockholm Gurbet Tiyatrosu katıldığı Finlandiya Amatör Tiyatro Festivali'nde büyük ilgi gördü. Temmuz ayının ilk yarısında Saarijärvi kentinde yapılan festivalde Stockholm Gurbet Tiyatrosu İstasyon oyununu sergiledi. İstasyon oyunu, yönetmen Mazlum Kiper tarafından Nazım Hikmet'in Yolcu adlı piyesinden uyarlanarak sahneye kondu. Festivale İrlanda'dan çağrılı bir grubun dişında katılan tek yabancı topluluk olan Stockholm Gurbet Tiyatrosu hakkında Finlandiya gazeteleri övücü yazılar yayınladı. 
Gurbet Tiyatrosu önümüzdeki mevsim sahneye koymak üzere Aziz Nesin'in Karagöz'ün Kaptanlığı oyunu üzerinde çalışıyor. 


sıkı bir sanat ilişkisi söz konusuydu. Ne yazık ki zamanla bu olumlu süreç yaşatılamadı ve tiyatro bir şehir tiyatrosu haline geldi. İşçiler tiyatroya gelmez oldu. Şimdi çalışmalarını yürüttüğümüz 5 yıllık bir deneme projesiyle bu geleneği tekrar yaşatmaya çalışıyoruz. Eski bir tramvay deposu restore edildi ve böylece biz de küçük bir tiyatroya kavuşmuş olduk. 


Hesabı kim ödüyor? oyununa gelince, bize göre sözkonusu olan bir yabancı ya da Türk sorunu değildir, bu başlı başına bir işçi sorunudur. Biz oyunda bunu yansılmaya çalışıyoruz, sorunun bir sınıf sorunu olduğunu göstermek istiyoruz. Bu oyunla özellikle işçilerin büyük beğenisini kazanabildik. 
Yaklaşık 50 defa sergilendi, her defasında da kapalı gişe oynadık. Yabancı işçiler de tiyatromuzu izliyor. 
Ancak daha çok Türkiyelinin bu oyunu izlemesini isteriz. Oyunumuz iki dilde olduğu için Türkiyeliler de anlamakta güçlük çekmiyorlar. Biz bu oyunla çok kültürlü toplumun sorunlarına çok kültürlü bir yanıt vermek istiyoruz 


Nedim Hazar oyunda “Till Nasreddin”, “Selim”, “Arif” ve “Man- ne” rollerini oynuyor. Aynı zamanda da Annegret Keller ile birlikte oyunun müziğini hazırladı Önceleri misafir oyuncu olan Hazar önümüzdeki dönem kadroda 


yer alacak: 

“Oyunumuzda bol şarkı ve müzik var. Almanlar olsun Türkler olsun sıkılmadan izliyorlar. İlko- 


NEDİM HAZAR 

kul öğrencileri için oynadığımızda bile oyun yadırganmadi. Oyunun şu anki haliyle televizyon seyredebilen her yabancı içeriğini anlayabiliyor, Hatta Türkiyeliler yabancı düşmanlığını, yabancıların sorunlarını kendileri yaşadıkları için daha İyi anlıyorlar. Madende çalışanlar ise kendi sorunlarını sahnede görüyorlar. Türkiyeli seyirci- ye istediğimiz ölçüde ulaşamadıımız için senaryoda bir değişiklik yapmadık ama bu da olanaklı, daha çok Türkçe metin konabilir. Aynca oyunumuz yazıldığında geri dönüşler gündemde olduğu için bu konuyu ağırlıklı olarak ele almıştık. Şimdi senaryoyu biraz daha güncelleştiriyoruz. Türkiyeli dernekler bizi davet ederlerse onlara konuk olabiliriz.” 


ii İM emi Di ei 


“Başbakan bu kadar lüksü nereden buluyor? Başbakan maaşı ile mi yoksa başka yerler- den mi sağlıyor?” DYP Başkam Hüsamettin Cindoruk 


“İktidara geldiğimizden bu yana halkın gelir düzeyi artmış, yaşam seviyesi yükselmiştir.” Başbakan Turgut Özal 


“Herkesin bir savunma Şekli var. Yalan söylemek de benim taktiğimdir. Öyle yalanlar söylerim ki bunlar beni zirh gibi korur.” Mehmet Ali Ağca 


“Kara parayı helal ettim. Ben aldığım parayı hakeltiğime inanıyorum.” Sinema Oyunsu Serpil Çakmaklı 


“Asgari ücret alan kişi ağaç kovuğundan çıkmamıştır. Hiç olmazsa bunun bir ailesi vardır.” Türk-İş Başkanı Şevket Yılmaz 


“Mısır üretim ve tüketimini artırarak Türk sporunun kalkınmasırı sağlayacağız.” Sanayi Bakanı Cahit Aral 


“Yeşilköy'e “Atatürk” adını vermekle bir ayıbımızı Örttük.” Cumhurbaşkanı Kenan Evren 


“Abi gözünü seveyim beni al” 


Yukardaki kupürlerde gençler birbirleriyle yarışıyorlar. Ancak bu yarış ne atletizm, ne köşekapmaca. 
Gençlerin yarışı iş kapmaca. İşçi pazanna günlük işçi aramaya göle- nin gözüne giren, işi kapmış, böylece o günlük nafakasını çıkarmış olacak. Sabahın köründen akşama kadar burada bekleyen birçoğu sirtlarında yatak yorganlarıyla bekleyen gençler bir müşteri geldiğinde 


kıyasıya mücadele edip işi almaya çalışıyorlar. Bu mücadelede baba oğulu, oğul babayı tanımıyor. “Abi gözünü seveyim beni al”, “Ne iş olsa yaparım”, “Çekil lan, abim beni istiyor”... Müşteri içlerinden bir ya da birkaçını seçip gölürene kadar, yüreklerde bir umut, bir çarpıntı. Ve sonra yine sessizlik, az önce birbirini iteleyenler arasında yine sohbet. Sigaralar yakılıp bir 


Sen misin 
Darwin? 
anlatan 


Banaz'da “Darwin'i anlattı” diye bir öğretmenin maaşının onda biri ceza olarak kesildi. Bi- 


Wagi gibi, insanın evrimine 


e yarışıyorlar 


gölgelikte ne kadar süreceği belli olmayan bekleyiş. 

Bir kısım gençler de stadyumlarda. Ama sanmayın ki hepsi bir spor gösterisini seyrediyor. Onlar da iş bulabilmek için stadyumlarda yarışıyorlar. İstanbul defterdarlığınca açılan sınava başvuranlar salonlar almayınca sınav İnönü Stadyumunda yapılmış. Yine Tokat Sigara Fabrikasına alınacak 166 işçi için açılan sınava 10 bin, Samsun Sağlık Sosyal Yardım Müdürlüğü- ne alınacak 152 görevli için 5 bin kişi başvuruda bulunmuş. Üstelik ortalama bir ev kirası 30-40 bin lirayken en fazla 35 bin lira brüt maaş için. 

İş bulabilen şanslılar da ay sonunu nasıl gelireciğinin derdine düşüyor. Bir de ek iş aramak zorunda kalıyor. Artık öğrendiler okul dışında öğretmenlerini simit satarken gördüklerinde yadırgamıyorlar. İşçiler, memurlar mesai saatinin dışında pazarlarda limon, mevsimine göre seyyar arabalarla sokak sokak dolaşarak sebze ve meyve satıyorlar. Artık ana caddelerde, işlek sokaklarda bir apartmanın girişine tezgahını kuran işportacılar sık sık rastlanan manzaralar. Aslında işi olanların da mesaisi hiç bitmiyor. 

Tuzu kuru, milyarderliği de aşmış işadamları ise işsizlerle alay edercesine fakir olsalar nasıl simit satıp, araba yıkayacaklarını, nasıl para kazanacaklarını ekmeklerini nasıl taştan çıkaracaklarını anlatıyorlar. Diğer taraftan da zaten bütün haklarını kuşa çevirdikleri işçilerin, memurlann elinde kalan son kınntıları da almanın hesabı içindeler. İşte Özal'ın Türkiyesi 


Gelin adayına 100 miyom özeli baki Akik 


Kuyumcuların nişanı ve Diyarbakır'lı küçük Gönül 


Hilton hilton olalı böyle nişan görmemiş. Evet geçtiğimiz günlerde bütün boyalı basının sütunlarını işgal eden “kuyumcuların nişa- m”nda 5 binlikler, 10 binlikler havada uçmuş. Ünlü işadamlarından Suphi Aşıcoğlu kızı Dilek'in nişanında 100 milyonun üzerinde takı takılmış. Nişana “renk katan” sanatçılara da ücretleri çil çil altınlarla ziyadesiyle verilmiş. 

Ayrı günlerde “aç Afrika'da degiliz, burası Diyarbakır” başlığı altında tüyler ürpertici bir çocuk fo~ 
toğrafı gazetelerde yerahyordu. 3 


yaşındaki küçük Gönül yaşına göre normal 17 kilo olması gerekirken, yetersiz beslenme nedeniyle 6 kilo 
250 gram. Altın kemerini beline, 
dokuz pırlantalı kolyesini boynuna takıp nişanında salınan Dilek'le, küçük Gönül'ün düşünürken insan kendi kendine soruyor”? İkisi de Türkiye'de yaşıyor. Küçük Gönül" ün suçu Diyarbakır'da yoksul bir silenin çocuğu olmak mı? 

Gazete satırlar arasında bir başka haber daha gözümüze çarpıyor. 
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın çağrısıyla memurlardan ve işçilerden Afrika'daki açlar için bağış toplanır yor. Camilerde de sürdürülen bu kampanyada bugüne dek yarım milyar toplanmış. 

Çelişkiler ülkesi Türkiye... Bir yandan Afrika'daki aç çocuklardan hiçbir farkı olmayan açlıktan ölen 
küçücük çocuklar. Öte yandan 100 
milyonlarla konuşulan nişanlar, düğünler. Üstelik bir de Afrika" daki açlara yoksul emekçilerden toplanan milyarlar. 

” nişanında 


Acaba, “kuyumcular” 
10 binlikleri havalarda uçuranlar 


kaç para vergi ödediler. Bunu sorabilen var mı? Bu har vurup, harman savurmanın kaynağı hangi soygun, hangi talan, hangi sömürüdür? Hiç kuşkusuz Evren-Özal diktatörlüğünün "özel sektöre herşey serbest” diyen “icraalı”dır. Bu icraat ki, Diyarbakırlı Gönül gibi milyonlarca “saçı bitmedik yetimin hakkını”, emekçi halkımızın alınteri, göz nurunu, onları açlığa mahkum ederek suvuruyor. 

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın çağrısıyla lokmasının bir parçasını Afrika'daki açlarla paylaşan emekçilerin yanı sıra “kuyumcular” ve de Evren-Özal icraatından nasibini alanlar acaba ne yardım yaptılar, bilen var mı? Soran var mı? 

Ama herkes bilir ki, Afrika'daki açlarla lokmasını bölüşen emekçi halk, Diyarbakır'daki aç bebenin halini bilmez değildir, Evren-Özal diktatörlüğünün soygun ve talanını görmez değildir. İş, ekmek, özgürlük için demokrasi için mücadele eden çelişkiler ülkesi Türkiye'de çelişkiyi çözecek olan açlar ordusu» nun ta kendisidir. 


“An gibi çalışıyoruz. Türkiye" nin itiban yükselmiş, kasalar ağzına kadar dövizle dolmuştur.” Malvarlığı milyarlık Başbakan Özal 


“Arıyorum, arıyorum, “Bu anayasayla memleket İdare edilmez’ diye dayatan tek salon kabadayısı göremiyorum” Tercüman gazetesi yazarlarından Ranf Tamer 


“Herkes bana geliyor, suyu akmayan, kocasıyla kavga eden, sabah kalkmışım susuzluktan yüzümü yıkayamamışım, abdesi alamamışım, karımla tartışmışım. Evin önünde bir kadın bekliyor, ‘su yok” diye. 
Mucize yaratamam ki” İzmir Anakent Belediye Başkanı Burhan Özfatura 


“Dükkan kiraları artırıldıktan sonra, sahaflar benimle görüşmek yerine basınla görüştü. 
Şimdi onların kiralarını basın indirsin.” İstanbul Anakent Belediye Başkanı Bedrettin Dalan 


“Ben de gençliğimde pehlivan dım, Ancak devlet idaresi pehlivanlığa benzemez” MDP Genel Başkanı Ülkü Söylemezoğlu 


“Namuslarını o satmalarının karşılığını alsalar canıma minnet. Onu da alamıyorlar. 
Pörsüyünce, iş göremez hale gelince sokağa atılıyorlar.” İzmir Anakent Belediye Başkam Burhan Özfatüra 


SAYGIN CAN 
“Disiplinli” 
Kuran kursunda dayaktan öldü 


Dağ köylerinden gelen 12-13 yaşlarındaki öğrencilerin katıldığı Denizli'nin “Acıpayam ilçesindeki Kuran kursunda Saygın Can adin- daki öğrenci Kuran sından yediği dayak sonucu öldü. 

Kursu bitirmesine az bir zaman kala küçük hafız adayı, aniden, -doktorların otopsi raporuna göre akciğer enfarktüsü'nden öldü. Ancak doktorlar, dayak ve işkencenin deakciğer enfarktüsüne neden olabileceğini söylüyorlar. 

Baba Kazım Can oğlunun son günlerini şöyle anlatıyor: “15 gün önce oğlum hasta diye çağırdılar. 
Gittiğimde çok kötü durumdaydı. 
“Kafamı duvarlara sörtmeyin, karmmdaki demiri çekin, Yeter artık sulamayın" diye sayıklıyordu. İki ayağı kömür gibi kararmıştı, sol kolu tutmuyordu.” 

Bu olay mahkemeye yansıdı. 
Öğrencisini döverek öldürmekten hakkında soruşturma açılan Kuran kursu hocası Ahmet Ak- gün “Herşeyden önce disiplin şart. 
Bugün devletin her kademesindeki okullarda askeri disiplin uy gulanyor... Söylediğim gibi bu disiplini belli ölçüler içinde uyguluyorum” diyerek. düşüncelerimizi açıkça doğruluyor. 

Bir diğer ilginç örnek ise, kızlar manastırı olarak basına yansıyan kız öğrencilerin devam ettiği Kuran kursları. 12-17 yaşlarındaki kızlar dikiş kursu adı altında Kuran kurslarına devam ediyorlar. 
Bu gizli Kuran kurslarında tarikatların çarpıştığı iddia ediliyor. 

Bu “çok disiplinli” okullarda öğrencilerin disiplin adına dayaktan geçirildiği, işkenceye uğradığı günümüz Türkiyesinde, Milli Eğitim Bakanı kalkıp Darwin kuramının okullarda okutulmasına Karşı çıkarak, okulları da Kuran kurslarına benzetmek istiyor. 


Bundan 6 yıl önce de ABD" nin Dayton kentinde fen dersi öğretmeni Thomy Scopes'un derslerinde Darwin kuramını öğrettiği gerekçesiyle mahkeme tarafindan 100 dolar para cezasina çarptırılmıştı 

Bize göre hiç gayret etmesinler. Onlann türeyişi biliniyor. 
Onlar baski, terör ve savaş kundakçılığı içinde türüyorlar. Tarihin tüm diktatörleri, Hitler, Mussoloni ve hempalan, Reagan, Pinochet ve kendileri hep aynı soyun adamları. 

Bu soy insanlığın değil insanlık düşmanlarının soyu. 

Yani, aynı soydan değiliz. Türeyişimiz de farklı, Atalarımız da. 


Türkiye ileri karakol ya Evren? 


Türkiye ziyaretinde Kohl “Türkiye'nin ileri karakol olduğunu” söylemiş. 

Biliyorsunuz ileri karakolların komutanı mutlaka tezkere birakmış uzatmalı çavuşlar olur. Türkiye ileri karakol olunca General Kenan Evren de bu karakolun komutanı olan uzatmalı çavuş oluyor. 
Kohi aslında bunu söylemek iste miş belki, Kimbilir? 


Kanser oldu böyle oldu 


Reagan hastalanınca doların degeri düşmüş. Peki, bizim paranın değeri niye durmadan düşüyor? Sa kın yukardakilerin bize söylemedikleri bir hastalıkları olmasın? 


İnsanlarımız da doymak bilmiyor! 


Özal “Anadolu toprağı 100 milyonu besler” demiş. Adam haklı Nüfusumuz 100 milyon olsaydı, sebze-meyva tarlada çürümezdi. 
Şimdi fazla geliyor, insanlarımız yiye yiye bitiremiyorlar, tarlada çürütüyorlar. 


Tok Özal açın halinden ne anlar? 


Turgut Özal milyarlar varan malvarlığı ve icraatlarıyla “Tok açın halinden anlamaz” sözünü kanıtlıyor. Öyle ya, sadece nakit olarak 4,5 milyonu varken bir asgari ücretlinin 16 bin lira maaşla ay sonunu nası) getirdiğini, yazlık-kışlık 5 evi varken bütçesine göre kiralık ev bulamayan kiracının sikıntısım, zayıflamak için bile Amerika'ya giderken, parasızlıktan doktora gidemeyenlerin halini, çocuklarına milyonluk arabalar hediye ederken evine ekmek alamadığı için intihar eden babanın durumunu anlayamıyor. Elbette onun en iyi derdinden anladığı milyonların milyonlar kalma derdindeki tekellerin hali. Bu yüzden de teşvikler, vergi iadeleri vb. adı altında tekellere devlet bütçesinden milyarlar yağdırıyor. Halkın lokmasından kesip tekellere sunuyor. Sonra da yurt gezilerinde kendisine “Açız” diye bağıranların gözlerinin içine baka baka “Memleketin durumu iyidir, halkın gelir düzeyi artmış, yaşam seviyesi düzelmiştir” diyebiliyor. 


ÇİDim..... 
CARTON VE TORBALAR ÜZEMİYDEN GİT KIRANTALARI 


ABD'de kayıp çocuklar şişelerin üstündeki 


resimlerle aranıyor 


Amerika'da kaybolan çocukların sayısı son yillarda büyük boyutlara ulaşırken, ülke yönetiminin kayıp çocuklarla ilgili kayıtsızlığı da ürkütücü boyutlarda artıyor. 

Kayıp ve Bulunmuş Çocuklar Ulusal Merkezi her yıl 1,5 milyon çocuğun kayıp olarak rapor edildiğini bildiriyorlar. Yapılan araştırmalara göre, kaybolan çocukların 25 bin ile 50 bininin aileleri tarafından zorla kaçırılan çocuklar olduğu, bebek satıcıları ya da çocuğu olmayan psikopatlar tarafından kaçınlanların 4 binle 20 bin arasında olduğu, diğerlerinin ise kendileri evden kaçan çocuk- 


“Bu ekonomik politika Türe kiye'yi batıracaktır. Özal yalan söylüyor.” deyip vatan, millet, sakarya aleyhine konuşanların ipliği pazara çıktı, Ekonomik alanda yıllardır izlenen tutarlı ve isabetli politika sonuçlarını verdi, İster inanın ister inanmaym ama | lira 500 dolar ol- 


da en nadide parçalara ahi o muş olüyorlar. 

New York'ta para kolleksiyoncuları tarafindan yapılan bir açık artırmada 1953 yılında piyasaya sürülmüş olan “Bir Lira”ya tam tamına 500 dolar paha biçildi... Ee Özal boşa de- 


du miyor, ekonomimiz doğru yol <- | Yüksek enflasyonun baskı- dadir, işler tıkırındadır diye. 
larına dayanamayarak yıllar ön- Kolay mı para koleksiyoncula- 


ce tedavülden kaldınlan metal birliralıklar şimdi dünya kolleksiyoncuları için bulunmaz Hint, kumaşı. Bu metal bir lirafıkları 


rının elinde de olsa, (resmi kur listelerinde bunu görmek bu gidişatta güztl bir rüya olurdu) 
1 lira 500 dolar oldu. 


Bu resmi bir savaş muhabiri mi çekti ? 


Resme bakıp düşünün. Sizce bu bina dünyanın neresine oturtulmuştur ki böyle talihsizdir? İlk akla gelen yanın sıcak savaşın göbeğindeki Ortadoğu olabilir. Eve, ömeğin Beyrut böyle bir bombanın yarısını yıkıp atığı yapılarla dölü; Ama değil işte. Bu bina bombalı savaşları yaşamamış bir ülkede. Bina kötü malzeme kullanımı nedeniyle çökmeye başlamış filan da değil, Bina ABD'de ve modem mimarinin! en son örneklerinden bir süper market, 

Evet, ABD'de süper marketler şimdi böyle “modern” bir mimari türde, savaşla hasar görmüş bir bina türünde yapılıyor. Ve de oldukça müşteri çekiyor. Sürüm bu yeni mimarinin uygulandığı süpermarketlerde diğerlerine göre yüzde 40 oranında artmış durumda. Yeni bir dünya savaşının başını çeken ABD yöneticileri, çok uluslu Amerikan tekelleri bir yandan da insanların sinirleri ile oynayarak, onlan yarınının ne olacağı endişesine, savaş paniğine düşürüp bundan büyük kârlar vuruyorlar. Bu süper marketler şimdiden satışa çıkarılan yeraltı sığınakları- nın, kimyasal silahlardan korunma araçlarının, radyoaktiviteden koruyan giysilerin, bir atom | savaşında kullanılabileçek dayanıklı yiyecek ve ambalajların, yiyecek haplarının daha akla hayale i 


sığmaz çeşit ve biçimde tüketim maddesinin satıldığı yerler. Tekellerin koşullandınlmış ve panik içindeki insanlar üzerinden yeni bir kâr sağlama yöntemi... 
rine adım başı rastlanıyor.Bu çok doğal. Reagan başka ülkelerin içişlerine karışmaktan, kar- 


lar olduğu sandığa Amerika'da süt kartonları ya da soda şişeleri 


üzerinde, otobüslerdeki reklamlarda, gaz yada şı devrimcilerini beslemekten, yıldızlar savaşı- l elektrik faturaları üzerinde binlerce kayıp ço- na milyarlar yatırmaktan kendi keline sürecek cuktan bir ikisinin kısa biyografileriyle resim- ilaç bulamıyor ki. i 


